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Türkiye tekelci basınında azgın bir şoven dalga estirilerek kanlı askeri operasyona meşruiyet kazandırılmak isteniyor 


“Terör” bahanesiyle 


Kürdistan'da kanlı bir 


devlet terörü sürüyor 


18 Ağustos günü Türk basınında birinci sayfadan duyurulan ve Genel Kurmay Başkanlığı'nın bir açıklamasına dayanan haberlerde Hakkari'nin Şemdinli ve Siirt'in Eruh ilçelerinde “ayrılıkçı teröristler”in silahlı baskınlar düzenledikleri bildirildi. Olaydan üç gün sonra yayınlanan bu haberlerin ardından Türkiye'de uzun yıllardır benzeri görülmemiş bir “şovenizm propagandası” başladı. Türkiye Postası baskıya hazırlanırken sürmekte olan bu şoven propaganda, Türk ordusunun “olayı” bahane ederek Türkiye Kürdistanı'nda sürdürdüğü ağır ve kanlı teröre “meşruiyet kazandırma” amacını güdüyor. Resmi açıklamada “60-70 ayrılıkçı terörist” denirken, o- 


Bundan dört yıl önce, 12 Eylül 1980 
günü iktidara el koyan generallerin * - kurdukları 


12 Eylül dördüncü 
Avrupa'da protesto ediliyor 


lay yerine zırhlı araçlarla, bombardıman uçakları ve helikopterlerle desteklenmiş 4 bin özel komando gönderildi. Ayrıca büyük çaplı askeri kaydırmalara girişildi. Bu arada kamu kuruluşlarına ait sivil araçlara bile “askeri amaçlarla” elkondu, Şu anda Türkiye Kürdistanı'nda binlerce Kürt köyü asker çemberi altında, Yüzlerce kişi tutuklandı ve ağır işkenceler altında, Üstelik Kürt halkına yönelen saldırı Türkiye sınırlarını da aştı ve İran ve Irak Kürdistanı'nda 50 kilometreye kadar ilerleyen Türk askeri birlikleri hemen hemen tüm Kürdistan'ı içeren bir operasyon uygulamaya başladılar. 
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Askeri Yargıtay, Barış Derneği kararını usul yönünden bozdu Yargıtay savcısının beraat ettirilmelerini istediği yöneticiler de dahil tutuklu bulunan sanıkların tahliye istemleri ise kabul edilmedi 


Demokrasi güçlerinin bir kazanımı: DİSK yöneticileri özgür ! 
Sıra Barış Derneği'nde 


Idamla yargılanan DISK yöneticileri 3 yıl, 11 ay, 10 gün tutuklu kaldıktan sonra 22 Ağustos günü yapılan duruşmalarında tahliye edildiler. Bu tahliye kararıyla Genel Sekreter Fehmi Işıklar, Yürütme Kurulu üyeleri A. Rıza Güven, Mukbil Zırtıloğlu, Celal Küçük, Tuncer Kocaman, Kemal Nebioğlu ve Yürütme Kurulu eski üyesi Cevat Özhasırcı serbest bırakılırken, DISK Genel Başkam Abdullah Baştürkile Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Aktulgalı başka davalardan kısa süreli mahkumiyetleri bahanesiyle serbest bırakılmadılar. Oysa her iki DISK 


yöneticisi de 4 yıla yakın bir süredir tutukluydular ve mahkum oldukları kısa süreli hapis cezalarının bu süreye sayılması gerekiyordu. DISK yöneticileri tahliyelerinden 6 gün sonra Barış Derneği Davası'na bakan Askeri Yargıtay, davayı esastan değil, “eksik soruşturma” nedeniyle bozarak sıkıyönetim mahkemesine iade etti. Böylece Barış Derneği yöneticilerinden sıkıyönetim mahkemesi kararıyla beraat etmiş olanları bile tahliye edil- 


mediler. 
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ve Avustralya'da yığınsal gösterilerle protesto ediliyor. Köln, Duisburg, Amsterdam, Brüksel, Kopenhag, 


Stokholm, Paris, Atina, Bern ve Sydney kentlerinde yapılacak olan gösterileri, 


yurt dışındaki Türk ve Kürt örgütleri düzenliyorlar. 7-17 Eylül tarihleri 


arasında yapılacak protesto eylemleri, 


Avrupa kamuoyuna, Türkiye'deki 

* diktatörlüğün parlamenter bir kılıf altında bugün de sürmekte olduğunu ve demokrasiye geçilmediğini bir kez daha hatırlatacak, 
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DISK Genel Başkani Abdullah Baştürk ve Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Aktulgalı tahliye kararına rağmen serbest bırakılmadılar 


“Bu böyle daha ne kadar sürecek?” 
Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemini başlatan 12 Eylül darbesinin dördüncü yılını nefret ve öfkeyle karşılayan herkesin kafasının bir yerinde vardır bu soru. Sorunun yanıtı yok. Yok ama, parlamenter kılıklı bu faşist rejimin ömrünün nelere bağlı olduğu açık. “Daha kaç yıl?” sorusunu sormaktan çok, bütün dikkatlerin faşist rejimin ömrünün neye bağlı olduğu noktasında yoğunlaştırılması elbette daha yerindedir. 

“Bugünkü rejim esas gücünü nereden alıyor?” Yanıtlanması gereken ilk $oru budur. Doğru yanıtı bulabilmek için gözümüzü Türkiye'nin sınırlarının ötesine çevirip uluslararası duruma bakmak gerekir. ABD yönetiminin “sosyalist ülkeleri yok etmek” amaciyla yürüttüğü uluslararası gerginliği artırma, bir atom savaşını bile göze alma politikası yenilgiye uğratılmış olsayd. Böylece Reagan yönetiminin ve NATO patronlarının Türkiye'yi kullanabilmek için 12 Eylül rejimine verdikleri desteğin temelleri dinamitlenseyd... Ozaman bugünkü rejim değil dört yıl, dört ay bile ayakta kalabilir miydi? 

Sosyalist ülkelerin ve kapitalist ülkelerdeki barış hareketinin dünyayı bir felaketten kurtarmak için verdikleri savaşımın her başarısını, Türkiye'deki Evren-Özal rejiminin ömrünü kısaltmakta oynadığı dolaysız rolü görmek için başka ülkelerin örneklerine bakmaya gerek 


yok. 

Türkiye'deki 12 Mârt rejiminin 10 yıl önce nasıl çürüyüp gittiğine bakmak yeterli. 1960'h yılların sonunda ve 1970'li yılların başında, Helsinki Konferansı'nın yapılmasını mümkün kılan yumuşama dalgası bütün dünyayı sarma- 


Dördüncü yıl 


Ahmet KARDAM 


saydı Türkiye'deki 12 Mart dönemi politik ve sosyal yaşamda o kadar az iz bırakarak ve o kadar kolay çekip gitmek zorunda kalmayacaktı. 

Ama bu, kuşkusuz ki, Türkiye halkının demokrasiye ve özgürlüklerine kavuşmasını yalnızca ve yalnızca Reagan yönetiminin uluslararası planda geriletilmesine bağlamak anlamına gelmiyor. 
Böyle bir iddia hem barış savaşımı ile demokrasi savaşımını birbirinin karşısına koymak, hem de yurt içinde ve yurt dışında dört yıldır yürütülen demokrasi mücadelesinin ve dayanışma hareketinin bugün vardığı noktayı inkar etmek olurdu. Şu dört yıldır NATO patronlarımn Türkiye'deki rejime verdikleri destekte hiç bir zayıflama olmadığı halde, alınan yol hiç de az değildir. 25 Mart'ta- ki yerel seçimlerde rejimin karşısına yüzde 43'lük bir net muhalefet oyu çıktı. Avrupa Konseyi'nin Mayıs ayındaki toplantısı Türkiye'de “demokrasiye geçildiğini” kabul etmedi. 1256 aydın her türlü baskıyı ve hapis cezasını göze alarak “demoktasi” istedi ve bu yiğit başkaldırı yurt dışında büyük yankılar uyandırdı. idamla yargılanan DISK yöneticilerinin tahliyesi sağlandı. Barış Derneği Davası'nda henüz aynı sonuca ulaşılmadıysa bile, yargıtay başsavcısı mahkumiyet kararının temelini oluştu- 


ran “barışı savunmak komünizmi savunmaktır” tezini reddetti. Gerek DİSK tahliyeleri, gerekse Barış Derneği Davası'nın seyri, sıkıyönetim mahkemelerin- deki davaların tümünün temellerini sar- 


sacak niteliktedir. “Genel af” için yürü-” 


tülen mücadelede önemli bir noktaya gelindi. 

Bunlardan hiçbirisi kendiliğinden olmadı. Hepsi de Türkiye'de en zor koşullarda yürütülen mücadelenin ve yurtdışındaki dayanışma hareketinin başansıdır. Bu başan, diktatörlüğün karşısında yer alan bütün partilerin ve hareketlerin, aralarındaki diyaloğu daha da geliştirmeleri ve alternatif arayan halk yığınlarının önüne birlikte düşmeleri halinde çok daha kısa zamanda ne kadar daha uzun bir yol alınabileceğini gösteriyor. 

12 Eylül dördüncü yılını yurt dışında 
tamamlarken beşinci yılı, altıncı, yedinci, sekizinci. yılların izlememesi için Türkiyeli her ilerici ve demokrat kişi ve örgüt kendi üzerine düşenleri bir kez daha gözden geçirmelidir... Türkiyeli göçmen işçileri barış savaşımına daha geniş bir biçimde katabilmek... Bu bağlamda işçi yığınlanımızın bulundukları Ölkelerde “eşit haklar” elde etme savaşımına önderlik edebilmek... Türk ve Kürt örgütleri arasındaki eylem birliğinin zarar görmemesi ve genişleyerek güçlenmesini sağlamak... Bu eylem bir-Bi temelinde Avrupa kamuoyunun önüne tek vücut olarak çıkmak ve Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışmayı daha da güçlendirmek... 

Türkiye Postası, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de bu savaşıma yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktır. 


Stunigarer Zeitung, Fraz Meinhardi 


Yediğimiz, içtiğimiz, yanımız, yöremiz hep zehir. Ama burjuva hükümetler konuya duyarsız. Tıpkı üç maymun öyküsü gibi: Görmedim, duymadım, bilmiyorum... 


Çevre kirlenmesinden çevre cinayetlerine doğru 


Bugün Avrupa'nın pekçok ülkesinde olduğu gibi Federal Almanya'da da hava kir-Wliği artık tehlike sınırını aşan boyutlara varmış bulunuyor. Örneğin Mannheim'da insanların üzerine günde 50 ton sanayi tozu yağıyor. Tüm Federal Almanya'da yılda 
64 bin kükürt dioksit havaya karışıyor. Çevre kirlenmesinin yol açtığı tehlikeler, 
hastalık ve sorunlar geniş çevrelerde tartışılırken ““Krupp öksürüğü”de bu hastalıklardan, hem de çocuklar açısından en tehlikelilerinden biri olarak tartışmalarda yer 


almaya başlamış durumda. 
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Sayfa 2 


ŞU BİZİM TÜRKİYE 


Halkın ekmeğiyle oynayanlar kim ? 


Ekmek fiyatı son 5 yıl içinde tam 10 kat arttı. Türkiye'nin çeşitli illerinde ekmeğe 
yapılan son zamlardan sonra, 1979. yılında kilosu 9,5 Lira olan ekmeğin kilosu, 1984 
yazında 102 Lira'ya yükseldi. 1982 baharından bu yana geçek ikibuçuk yıl içinde ise örneğin Ankara'da bir ekmek 20 Lira'dan 50 Lira'ya çıktı. Inşaat işçisi Şevket Aksakal, “Evde dokuz nüfusuz. Günde 10-12 Ekmek alırız. Ayda 18 bin Lira ekmeğe, 
10 bin Lira gecekonduya verince elime geçen 32 bin Lira'dan çoluk çocuğu beslemek için elde ne kalır varın siz hesap edin” derken, ölen eşinden kalan 20 bin Lira dul aylığıyla geçinmeye çalışan Ankaralı Hanım Şimşek “Tek gıdamız ekmek, günde 8 ekmek alırız. Artık onu alırken de zorlanacağız” diyor. Türkiye'de fiyat artışlarının dar gelirlinin bütçesine yansımasının en iyi ölçütlerinden biri sayılabilecek ekmek fiyatlarındaki gelişmeleri gösteren aşağıdaki küçük tablo durumun ne kadar 


Böyle kiralik 


Baş sokacak bir kümes bulabilene ne mutlu ! 


acı olduğunu gösteriyor. 1980 Eylül'ün askeri darbe tarihi olduğu, 1984 sonrasınınsa Özal iktidar dönemine rasladığı hatırlanırsa, halkın ekmeğiyle oynayanların kimliği açıkça ortaya çıkıveriyor. 


Şimdi de yumurta yok oldu 


Son haftalarda yumurta öyle her bakkalda bulunmaz oldu. Bulununca da tanesi 40 lira civarında. Yumurta piyasasıyla ilgili olanlar, kış aylarında yumurtanın tanesinin 50 liradan aşağı yenemeyeceğini; yokluğun ve pahalılığın nedenininse dış satım olduğunu söylüyorlar, Etin kilosu 1000 liradan 1500 liraya doğrutırmanırken dargelirlilerinana protein kaynağı ve gidalarından olan, özellikle çocukların yeterli beslenmesinde önemli yer tutan yumurtanın da yanına yaklaşılmaz hale gelmesi, beslenme sorununu biraz daha güçleştiriyor. 

Demek uzun süredir etsiz, sütsüz, peynirsiz sofralarda iki yumurta kınp bol ekmekle karını doyuran halkımız bundan böyle sâdece “bol ekmek”le yetinmek zorunda. Özal ve çetesinin buna karşı de-Marie Antuvanet'in dediğinden 


Türkiye Postası, 7 Eylül 1984 


Daha pek çok banka hesabı var elkonacak 


Kapıkule'deki büyük gümrük vurgunu- nun ardından başlayan tutuklama dalgası sonunda Müsteşar Yardımcısı Doğan Akin'e dayandı. Ama gazetelerde yer alan haberler bununla da kalınmayacağını gösteriyor. Dendiğine göre sırada bazı “umulmadık kişiler” de varmış. 


Bu arada vurguna karıştıkları kuşkusu ile bütün gümrük memurlarının banka hesaplarına da el konmuş. Olabilir. Ama eksik. Çok eksik, Sıradan banka hesaplanna el konması gereken daha epey kişi var. Biz sadece birini habrlalalım: Cuntacı generallerden Tahsin Şahinkaya'- nın banka hesaplarına el konsa epey eğlenceli olacak sanıyoruz. 

Bir de nedense hep Ziya Paşa'nın ünlü dizelerini hatırlıyoruz: Hani demiş ya Ziya Paşa: « 

Milyonla çalan izzet-i ikbalde şerefnaz 

Üç kuruş çalanın cayi kürektir... 


Ortadirek çocuklarını terkediyor ! 


Yukardaki başlık bize değil, Evren-Özal rejiminin başlıca destekçilerinden biri olan bir Türkiye gazetesine ait. Gerçeklen de gün geçmiyor ki sokakta bulunan bir bebek veya küçük çocuk haberi gazetelerde yeralmasın! Resmi rakamlara göre, çocuk terki olayları 1981'den bu yana hızlı artış gösteriyor. Sadece Istanbul'da 1981'de Darülaceze'ye 38 çocuk getirilmişken, bu sayi 1983'de 47'e, 1984'ün ilk 
8 ayında 140'a yükseldi. İlgililer, ağırlaşan geçim koşullarının evlilik dışı ilişkileri 
artırdığı gibi fuhşu körüklediğini veya aileleri ya da yalnız yaşamak zorunda olan anaları çocuklarını besleyip büyütemez duruma getirdiğini, çocuk terki olaylanmn bu koşulların sonucu olduğunu bildiriyorlar. 


Türkiye'de hak arayan işçilerin cezası açlık mı ? 


bparta'nın Atabey ilçesindeki bir özel makina halısı fabrikasında, iki yıllık ikramiye ve sosyal yardım alacaklarının çeşitli taleplerine karşın hala verilmemesini protesto için fabrikanın 328 işçisi direnişe geçti. Ancak direnişin üçüncü gününde işveren “elebaşı” olarak nitelediği 15 işçiye çıkış verdi. Yemek boykotu ve direnişe katıldığı için işten çıkanlan işçiler adına konuşan Arif Tatlıcı adlı işçi “Toplam 
40 milyon liraya yaklaşan, her birimizin 100-150 bin lira alacağımız 
var. Evlerimizde eşimiz çocuklarımız açken biz burada çıkan yemeği nasıl yeriz? Çoluk çocuk açız. Aç insanın gözü birşey görmez” derken, fabrika sahibi, “Olayı büyütmeye gerek yok. Bana fazla birşey sormaym” demekle yetindi. Gerçekten de milyonların aç olduğu Türkiye'de “olayı büyütmeye gerek yok”. Nasreddin Hoca hesabı, “Tam açlığa alışıyorlardı ki öldüler...” 


femme irem. NGRE- - 


Aslı sahtesinden 


nasıl ayrılacak ? 


ye ye n vatandaş yani “Ortadirek” için hayal oldu. Kiralık ev bulunsa bile ev sahiplerinin istedikleri kirayı verebilecek babayiğit bulunamıyor. Gecekondularda, iki göz evin kapısı 15 bin liradan açılırken, suyu, elektriği, merkezi ısıtması olan görece oturulabilecek bir dairenin kirası 50-60 bin liradan başlıyor. Ev sahiplerinin altı aylık peşin ve en az yüz bin lira depozito istemi, artık genel geçer kural halinde. Emlak komisyoncuları bile “Yanhanelerimizde aylarca uygun kiralık ev bekleyen ortadireğin durumu yürekler acısi” diyerek müşterilerine acıdıklarım belirtiyorlar. Altı aylık peşin, depozito falan 
derken, ortalama bir dairenin kapısı 500 
bin liraya açılıyor. Komisyonculara gidenler “aylığı 30-40 bin liraya bulamazsınız; 50-60 bin lira civarındaki evler için bekleyen en az 100 kişi var” gibi cevaplar alıyorlar. Dar gelirliler neredeyse köprü altında yatacak haldeyken deniz manzaralı, mermer banyolu, altın kaplama musluklu, geniş salonlu, birkaç yatakodalı lüks daireler de var. Kadıköy Çiftehavuzlar'da böyle bir dairenin kirası 400 bin lira. Ev sahibi bir yıllık peşin istiyor. Isterseniz kirayı mark veya dolar olarak ödeme “ko-Taylığı” da sağlıyor. Ama evi kiralayabilmek için eski ev sahibinden iyi hal kağıdımı, işyerinden gelir belgesini, tanınmış iki kefil ve muhtarlık belgesini de 2,5 milyona eklemek zorundasınız. 


Acı ve utanç verici bir 
“gelişme” 
istatistiği 


Ahlak Zabıtası'nın resmi rakamlarına göre Türkiye'de 1974 yılında 2 bin civarında olan “vesikalı kadm” sayısı on yıl sonra, 1983 sonunda 233 bine yükselmiş durumda. Vesikalı kadınlar arasında evli ve çocuk anası olanların sayısı hızla artarken, yüzde 8$7'sinin dar gelirli çevrelerden, yani Özal'ın ünlü deyimiyle “Ortadirek”ten geldiği anlaşılıyor. ŞU BİZİM TÜRKİYE” bölümünde yeralan kimi olaylara bir göz atmak bile bu ahlaksal yıkımın nedenleri konusunda ipuçları 


veriyor. 
ama ahlaksızlığı ille de “vesika” ile ölçmemek gerek. Öyle ya işkenceci polis- 


lerden, hırsız subaylara, demokrasinin irzina geçen Cuntacı çetelerden, halkı soyup soğana çeviren tekellere kadar daha kimler var ki şimdilik tümü “vesikasız”. 


gurbetçilerin gözünü korkuttu 


Izin dönüşünde gurbetçilerin gözünü en fazla korkutan ve kesin dönüş kararı vermeyenleri ne bahasına olursa olsun kalma kararına yönlendiren, Türkiye'deki akıl almaz pahalılık oldu. Izin dönüşünde, hangi Türkiyeli işçiyle konuşulsa “yandım Allah” diyor ve “Fiyatlara bizim Mark'lar bile dayanmıyor, eriyip gidiyor. 
Vatana ama dönersek aç kalırız” diye ekliyor. Federal Almanya'da altı aydan bu yana süren ilk dönüş akımından sonra, şimdi karar almaya başladıkları gözleniyor. Yurda dönüş eğilimlerini törpüleyen ve göz korkutan nedenlerin başında Türkiye'deki hayat pahalılığı ve bitmez tükenmez zamlar gelirken, ilk denemelerin gösterdiği gibi çocukların anavata- na uyum sağlamakta karşılaştıkları âşıri güçlükler ve bu güçlükleri yenmekte kimi göstermelik ve komik sözde önlemler dışındâ devletten hiçbir yardım ve destek alınamaması da vatana dönüş eğilimini gerileten ikinci bir neden oluyor. 

Oluyor ama göçmen emekçilerin hali “Yukan tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal” özdeyişinden farklı değil ki. Gözü korkup dönmeme karan alanlar için neredeyse Batı Avrupa'nın tümünde cadı kazanları kaynatılıyor. Duisburg'da evler kundaklanıp $ yurttaşımız diri diri yakılirken, Federal Parlamento'da da Zimmermann, Yeni Yabancılar Yasası tasarısı ile 1933'lerin Almanyası'nda Yahudilere karşı çıkanlan yasaları çağrışlıriyor ve Üstelik bundan hiç de şikayetçiye benzemiyor. 
Koalisyon ortağı FDP'nin ısrarlı itirazları ise henüz bir sonuç vermedi. 


"ev dalı j 
Yabancı düğmanlği Almanya'- da aruk resmi politikaya dönüşüyor. Yabancılarla evli Alman kadınların tümüne “maddi çıkar karşılığı sahte evlenme yapmış” gözüyle bakan polis, özellikle Batı 


“Berlin'de geceyarıları evlere baskın yapıp, 


yatak odalarına Kadar girip herşeyi didik didik etmeye kadar vardırdı, Ama hiç bir allahın kulu çıkıp da bu tür evliliklerin sahtesi ile gerçeğinin nasıl ayırdedileceğini söyleyemiyor. Sonra da “sosyal - hukuk devleti” Federal Almanya'da polis yabancıların yatak odasına kadar giriyor... 


İş bilenin, göbek atanın... 


Gurbete yıllarını verdikten sonra yurda elleri boş dönenler olduğu gibi kolay yol- dan milyonlar kazananlar da var. Örneğin Franfurt'ta Alman kadınlara göbek dansı öğreten Yasemin Can adlı bir “girişimcimiz” işinden çok memnun olduğunu, çok iyi para kazandığını, sadece bu yıl Merkez Bankası kanalıyla 120 bin Mark bozdurduğunu ve tüm parasını Türkiye'de mülke yatırdığım söylüyor. Şimdilik Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini, mesleği iyi para getirdikçe Almanya'da kalacağını açıklayan “Göbek hocası” Almanya'da göbeğin geçer akçe olduğunu vurguluyor. 


i > l a 
Yabancı düşmanlığına cesur bir çıkış 


Essen'de 30 Eylül'de yerel seçimlerde Alternatif Yeşil Liste'nin liste başı Türkiyeli bir genç kadın. Essen Yerel Seçimleri'nde Alternatif Liste'nin başına iki buçuk yıldır Essen'de yaşayan siyasal sığınma İsteminde bulunan 35 yaşında iki çocuk annesi Sabiha Serap Erbaş'ın getirilmesi çarpıcı bir olay sayılıyor. Alman vatandaşı olmayanların seçme ve seçilme haklarının bulunmadığı bir ortamda, Yeşiller bu yöntemle dikkati yabancıların seçilme hakkına çekmek ve yabancı düşmanlığına karşı bu yolla da savaşım vermek istiyorlar. 


Dostluğu çocuklardan öğrenmek... 


Türkiyeli işçilerin valanlarına dönüşleri sırasında, özellikle Almanya'yı vatan Dilmiş, buralarda doğup büyümüş çocukların ayrılışı yansıtıyor. Osnabrück'deki bir okulun beşinci sınıf öğrencileri, Türkiye'ye kesin dönüş yapan sınıf arkadaşları Sema ve Çiğdem'i uğurlamaya gelmişler. Sema ile Çiğdem kardeşlerin ülkelerini döneceklerini öğrendikleri günden beri sınıf arkadaşlar, onların Almanya'daki son günlerini çok iyi geçirtmek tatlı anılarla süslemek için adeta yanş etmişler. Şimdi, hareket etmekte olan kara-trene el sallarken, son veda sözcükleri söylenirken iki taraf da kalbinin yarısının bir yanda kaldığını hissediyor. Nazi bozmaları ve gerici egemen çevrelerce körüklenen ve yaygınlaştırılan yabancı düşmanlığına karşı en iyi savaşım yöntemi belki de çocukların kardeşliği, dostluğu ve yakınlaşmanın yarınlara doğru uzanması.. 


Türkiye Postası, 7 Eylül 1984 


TÜRKİYE HABERLERİ 


Türk askeri birlikleri İran ve Irak topraklarındaki Kürt köylerine baskınlar yapıyor 


“Terör” bahanesiyle 
Kürdistan'da devlet terörü 


18 Eylül günü Türkiye'de başta boyalı 
basın olmak üzere günlük gazeteleri açanlar “oldukça bayat” bir haberle karşılaştılar. Gazeteler arasındaki amansız “haber atlatma” yarışı anlaşılan bu kez işlememiş, faşizmin ağır sansürüne çarpmıştı. Haber- de 15 Ağustos 1984 gecesi Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde “aynılıkçı teröristler"in çıkardığı “olaylar- dan” sözediliyordu. Örneğin Hürriyet gazetesinin “Güneyde Operasyon” başlı-Bı ile verdiği haberlerin devamında ise Genelkurmay Başkanlığı'nın “resmi” açıklaması ile yetiniliyordu. Açıklamada Eruh'ta jandarma karakol» binasına karşı bombalı ve otomatik silahlı saldında bir Jandarma erinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı belirtiliyor ve aynı gün Şemdinli'de de benzeri bir “saldırı"nın olduğuna de-Binilerek, orada da bir subay, bir assubay ve bir erin yaralandıkları kaydediliyordu. 

18 Ağustos'u izleyen günler ise tüm 
boyalı basın tek merkezden yönlendirildi-Bi iyice sırıtan bir “şovenİzm propagandasına giriştiler. Türkiye Postası yayına ha» arlandığı sırada sürmekte olan bu propaganda saldırısı, aslında sözkonusu olayı” bahane eden faşizmin, Türkiye Kürdistarı'nda amansız bir teröre girişmesini haklı göstermeye yönelikti, 

Nitekim gazeteler bir yandan 60-70 kişilik bir “ayrılıkçı terörist grubun” saldınsından sözediyor öte yandan da başta 
4 bin kişilik bir komando birliği olmak 
üzere Türkiye Kürdistanı'na büyük çaplı 

- askeri birlikler sevkedildiğini haber veriyorlardı. Nitekim daha sonraki günlerde Eruh ilçesindeki bir çok sivil araca askeri amaçlarla geçici olarak elkonduğu haberleri de yayınlandı. “Operasyona ayrıca indirme birlikleri, zırhlı araçlar, iki bombardıman filosu ve bir helikopter filosu da katılmıştı. Genel Kurmay Başkanı Or- 


general Necdet Üruğ, İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Mehmet Buyruk, Emniyet Genel Müdürü ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adnan Doğu'nun bölgeye gelerek bizzat yönettikleri saldın harekatında, Silahlı Kuvvetler'e ek olarak resmi kuruluşlara, YSE ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ağır sivil araçlar da kullanıldı. 

İzleyen günlerde gazete başlıklar “Yakalandılar, kaçamayacaklar, kıstınıldılar, kuşatıldılar, birer birer teslim oluyorlar” gibi tek sözcüklü başlıklarla olayı kamuoyuna sunuyor, bir yandan da burjuva basınının haberlerinden bile kolayca izlenebilen çok ağır teröre meşruiyet kazandırmaya çabalıyorlardı, 

Türkiye Postası yayına hazırlandığı ana kadar sözkonusu “olay”la ilgili bilgilerin kaynağı burjuva basınından ibaret, Bu bakımdan konuyla ilgili ayrıntılı bir haber ve değerlendirme yapmak mümkün değil, Ancak tartışma kabul etmez bir açıklıkla Türkiye Kürdistanı'nda çok ağır bir terör estirildiği gözleniyor. Tüm bölge asker kordonu altında ve Kürt köyleri basılıyor, yüzlerce kişi tutuklanıyor, işkence görüyor. Ancak herşey ağır bir sansür duvannın ardında, 

Olaya yabancı basın ajansları da ağırbk tanıyorlar. Nitekim Alman DPA ve ABD'nin UPI ajanslarının haberlerine göre, Irak ve Iran hükümetlerinin izniyle Türk Silahlı Kuvvetleri her iki ülkenin sınırını $0 km. geçerek Iran ve Irak Kürdistanı'nda operasyonlara başladı. BBC Haber Ajansı ve Ingiltere'de yayınlanan The Guardian ‘gazetesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu'da başlattığı operasyonla birlikte Iran Silahlı Kuvvetleri'nin Iran Kürdistanı'na saldırıya geçtiği haberini ve~ rerek, her iki olayın aynı anda başlatılmasına dikkati çektiler. 


Evren-Özal rejiminin “olayı” bahane ederek giriştiği bu büyük çaplı saldırının, bir yanıyla Türkiye Kürdistanı'ndaki yurtseverleri tutuklamayı, Kürt halkına gözdab vermeyi ve öte yandan da, ABD'nin Ortadoğu'da Türkiye'nin de içinde olduğu gerici Arap rejimleriyle oluşturmaya başladığı adı konmamış ekonomik ve askeri ittifaklarının önündeki engellerden birisi olan Kürt ulusal kurtuluş hareketini ezmeyi amaçladığı yorumu yapılıyor. 


İran'ın Kürdistan'a aynı anda saldırması rastlantı mı? 


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Iran, Irak ve Türkiye Kürdistanı'nda operasyona başlarken, aynı anda 19 Ağustos tarihinde Iran Silahlı Kuvvetleri de Iran Kürdistanı'na saldırıya başladı. BBC'nin haberine göre, Iran Kara Kuvvetleri Komutanı Albay Şirazi'nin yönettiği saldırının ana hedefi Kürdistan Demokratik Partisi ile gerilla grupları ve Halkın Mücahitleri- ne yöneltilmiş bulunuyor. Yabancı basın ajanslarının geçtiği haberlerde, Iran Silahlı Kuvvetleri'nin Irak sınır bölgesindeki 10 bin Kürtailesini bölgeden sürme- ye çalıştıkları belirtildi. 

Ayrıca, saldırının yönetildiği Bati A- 
<erbeycan'daki Ordu ve Devrim Muhafizları'nın ortak karargahından radyo yayınları yapılarak, Kürtlerin teslim olmafarı isteniyor ve bu uyarıyı dikkate almamalari halinde büyük bir temizliğe girişileceği ve teslim olmayanların öldürülecekleri belirtiliyordu. Iran Silahlı Kuvvetleri'nin bu saldırısından iki hafta kadar önce de, Silahlı kuvvetler sözcüsü Iran televizyonunda bir konuşma yaparak Kürtlerden teslim olmalarını istemiş ve aksi halde yakında büyük bir saldırı başlatacaklarını söylemişti. 


OYA BAYDAR 


Sayfa 3 


Yorum 


Eski dostlara geç kalmış mektuplar 


BUGÜN takvime baktım da, tam dört yıl olmuş görüşmeyeli. Üç gün sonra buluşmak için ayrıldığımızda, güzel bir Eylül günüydü. Çocuklarımızın geleceğini konuşmuştuk seninle. “Şu halimize bak” demiştik. “Çocuklarımızı birbirimize emanet de edemeyiz.” O kadar içiçeydi ki kaderimiz. Ve toplumu altüst edecek fırtına havada elle tutulacak kadar yakındı. Hayatı ince bir alayla yenen o güzel, devrimci inadınla, tam da o günlerde bir köpek almıştın. Köpek iki gün sonra evden kaçmıştı da “Köpek bizden akıllı çıktı. Bizde geleceğin pek sağlam olmadığını anladı, gitti” demiştin gülerek... 
Kaçak yaşıyormuşsun duydum. Kaçak lafına takılma, bilirim kaçakçılığın hiç bir biçimini sevmezsin. Kaçak dediysem, kavga kaçağı değil, aksine tam kavganın içinde, orta yerinde, Bir dost “Bildiğin gibi” dedi. “Çekmediği kalmadı, ama yine aynı İnanç, yine aynı umut. Bir milim bile gerilememiş”.. Karın hapisteymiş. Çocuğa yaşlı anan bakıyormuş. İşsizmişsin. Ve dilinden hâlâ eksik etmiyormuşsun o çok sevdiğin dizeyi: *“Herhal ilerdedir yaşanacak günlerin en güzelleri", Bizi sorarsan, iyiyiz. Oğlum büyüyor. Seni anlattım ona, Senin gibi olup “Kaka amcaları" yurdumuzdan kovmak istiyor büyüyünçe... M 


NE zamandır seni düşünmediğimi sanıyordum. Meğer hep içimdeymişsin, ama korkuyormuşum bilincime çıkarmaya. Nasıl korkmam? Bana hak ver. Yirmi yıl geçmiş Nazım'ın şiirlerini elle yazılmış defterler- den birlikte okuduğumuz günlerden bu yana. Hani o yoksul bahçelerin süsü, baygın kokulu, pembe reçel güllerinin dibinde. içer gibi ezberlemeye çalıştığımız dizeler. Sonra yirmi yıl omuzomuza değilse bile yanyana yürümüşüz. Sen hep namuslu, hep ilerici çizgide... Şimdi bizleri suçluyormuşsun. İnanmak istemedim önce, Hep seni izledim, kendime bile İtiraf etmeden. Beni anlamayacaksın belki, ama tutuklandığını duymayı, veya yurtdışına çıktığını, veya ne bileyim, mesalâ “Aydınlar Dilekçesi"nde imzanı, yani kısaca bizimle olduğunu görmek istedim. Yoktun... Işin iyi, yerin oldukça sağlammış. “Kendilerine yazık ettiler” diyormuşsun bizim için. Ne zamandır seni düşünmek istemiyordum aslında. Kavga sürerken kaybolanlan, ayrılanları düşünmek acı veriyor insana. Şimdi sana yazdığım için de korkacaksın belki, kızacaksın bana. Ama ne yapayım, gizli gizli Nazım'dan dizeler okuduğumuz, pembe gül fidanının eşi bir fidanının yanından geçiyordum da, en sevdiğin dizeyi hatırladım: “Varlılar yoksula dokur mu kilim/ey cevizin hali, ey benim halim”. 
Bizi sorarsan iyiyiz. Oğlum büyüyor. Kızma, beni anla, seni anlatamadım ona... 


... = 


ÖLÜLERE mektup yazılmaz derlerse de inanma. En çok sana yazmak geçti içimden. Belki de en çok seni özledim de ondan. Məzar- nın yerini bile bilmiyorum. Vuruldun mu, asıldın mı, onu da unuttum. 
Bir yokluğunu" biliyorum, bir de cellatlann adını. Cellatlar hala *devlet koltukları"nda oturuyorlarsa da aldırma. Hiç de dört yıl 


m m ka ae n 


Pet KONUMar nda Oturuyormarsa Ga Wurma MIE GE GOF Yi ONCEKI kadar güvenli değiller artık. Sen yoksun ama 1 Mayıslarda alanları dolduran yüzbinler ölmedi ki! Grev alanlarında davula vuran yiğitler, grevci evlerinde açlığa direnen kadınlar, Kürt köylerinin, yoksul gecekondu mahallelerinin halkı ölmedi kil Zindandakiler, işkence odalanındakiler, sürgündekiler ölmedi kil Ve darağaçlarına asılanlar ve köşebaşlarında kahpece kurşunlananlar da ölmedi. Faşizme alışmiş, kanıksamış gibi görme halkını. Issızlık, durgunluk, suskunluk dış görünüştür unutma. Kulak ver, dinle, ince bir uğultu geliyor fabrikalardan, yoksul mahallelerinden, aydın kafalarından, zindanlar- dan... Dinle bak, 12 Eylül 1984'e doğru, ince, boğuk bir uğultu, geç kalmayacak bir zelzeleyi haber veriyor. Hayır, dördüncü yılında da alışamadık faşizme, kanıksamadık. Güç topluyoruz sadece. Güç topluyoruz. Yurtiçinde, yurtdışında, fabrikada, tarlada, işkence odalarında, zindanda; dirilerimizle, ölülerimizle bu sinsi, bu utanmaz, bu vahşi düzeni yıkmak için güç topluyoruz. Her bahar mezarının üstünde taze otlar kır çiçekleri nasıl yeniden uyanıyorsa, nasıl çiçeğe duruyorsa ağaçlar, öyle daha gür, daha canlı, daha sağlam fışkırmak 


` Ml için güç topluyoruz. Bizi sorarsan iyiyiz. Yaşıyoruz, demek ki sava- 


Ama Türkiye Kürdistanı'nın 


tümünde, bütün yollar askerlerce kesilmiş durumda. Herkes ve herşey aranıyor ve sorgusuz sualsiz yüzlerce Kürt işkence görüyor, zulme uğruyor 


şacağız. Oğlum büyüyor. Demek ki yarınlar bizim. 


Grev ve toplu pazarlık lafta,emeklilik de mezara kaldı 


“Faşizm işçilere ne getirir?” sorusunun cevabi şu günlerde Türkiye'de yaşanarak cevaplanıyor. Gerçek işçi ücretlerinde, yani işçilerin satınalma gücünde son dört yılda yanyanya azalma olduktan ve işçilerin nice savaşımlar bahasına 40 yılda kazanılmış tüm ekonomik ve sendikal hakları birbir ellerinden alındıktan sonra, sıra şu günlerde, 12 Eylül sonrasının sözde yeni çalışma yasalarının uygulanmasına geldi. Gelince de yeni faşizan yasalarda yer alan “hür toplu pazarlık”ın sadece sözde kaldığı anlaşıldı. Önce Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TISK), tüm üyelerini bağlayan ve toplu pazarlıklarda işverenlerin işçi kesimine verebilecekleri zam ve sosyal hak sınırlanni kısıtlayan ilke kararlarını aldı. Ardından kamu $ektörü kuruluşlarında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerini yönlendirecek bir “Koordinasyon Kurulu” `o-Vuşturuldu. Hükümete bağlı bu kurulun görevi, tüm kamu işletmelerinde toplu pazarlık ve toplu sözleşmelerin belli sınırlar içinde kalmasını sağlamak... Koordinasyon Kurulu ilke kararı olarak, kamu sektöründe verilecek ücret zamlarının yüzde 30'u geçmemesini dayattı. Iş uygulama aşamasına gelince, yılın daha ilk 8 
ayında enflasyon oranının yüzde 50'e vardığı Türkiye'de alınan bu yüzde 30 ücret zammı Sınırı kararının hiç de söylenti- den ibaret olmadığı anlaşıldı. Sadece bu dönem toplu sözleşmeleri için 250 bin iş- 


me a a 


çiyi ilgilendiren kamu kesimi sözleşmelerinin tümünde, iş Ücret zammına dayanınca, işveren kuruluşu Koordinasyon Kurulu'nun, yani Hükümet'in koyduğu yüzde 30'luk sınırı öne sürerek yüzde 30 zammın üstüne çıkmayı reddetti. Şu sırada Zonguldak Kömür işletmeleri ve SSK sözleşmeleri uyuşmazlığa gitmiş durumda. 
Şimdi ne olacak? 12 Eylül sonrası çıkartılan iş yasalan, çalışanların yarısından 


Patron ve en 


fazlasına grev yasağı getirdiğine göre, verilecek Ücret zammını kabul etmeyen pekçok sendikanın grev hakkı zaten yok. Grev hakkı olan işyerlerinde ise Hükümet'in sınırsız grev erteleme yetkisi var. Örneğin, çıkmaza giren toplu sözleşmelerde, sadece kamu kesiminde değil, özel işyerlerinde bile grevleri ertelemek üzere Çalışma Bakanlığı ve Hükümet'in şimdiden harekete geçtiği açıkça biliniyor. Aslında buna bile 


gerek yok, çünkü toplu sözleşmelerin sürdüğü işyerlerinin hemen tümü sıkıyönetim veya olağanüstü hal bölgelerinde bu-İunuyor ve buralarda grev zaten yasak. 
Elinde grev silahi olmayan işçinin direnme gücü ne olacak? Öte yandan, uyuşmazlıklarda son merci kılınan ve işçi düşmanlığıyla tanınan Yüksek Hakem Kurulu'nun yüzde 25 artı 2500 lira ücret zammı tavanını aşmayacağı da kesinlikle bel-# li. Durum buyken, kimi toplu sözleşmelerde işçilerin yüksek zam aldıkları yolundaki haberler, sadece işçi kesiminin ve ilgili kesimlerin ölkesini bastırmak ve kamuoyunu yanıltmak amacını taşıyor. Bu sözleşmeler biraz yakından incelendiğinde, ya alındığı söylenen zammın iki yıl lık olduğu, ya küçük, genel tabloyu bozmayacak işyerlerini ilgilendirdiği, ya da tüm abartmalara rağmen yıllık enflasyon oranının yine de çok altında olduğu ortaya çıkıyor. 

Pek çok kapitalist Batı ülkesine göre, işçi haklarının 12 Eylül öncesinde de oldukça geri olduğu Türkiye'de, kimi gelişmiş kapitalist Ülkelere göre “ileri” sayılabilecek işçi haklarından biri, emeklilik yaşıydı. 12 Eylül sonrasında, işçiler lehine böyle “İleri” bir uygulamanın uzun ömürlü olmayacağı açıktı. Nitekim son $ Yıllık Plan'da, satırlar arasında emeklilik 

hizmet süresi ne olursa olsun erkeklerde 55'e kadınlarda 50'ye yükseltileceği yer alıyordu. Şu günlerde ise, konu 


yasalaşma aşamasında. Başbakan Özal, emeklilik yaşının yükseltileceğini açıkça söylerken ve emeklilik yaşının yükseltilmesini temellendirmek için “Insanlar 45 
yaşında emekli oluyorlar, sonra 25, 30 yıl emekli maaşı alıyorlar” derken, Devlet Istatistik Enstitüsü'nün rakamları bu sözde kanıtları yalanlıyor. Resmi rakamlara göre, Türkiye'de ortalama emeklilik yaşı 50; emekli maaşı alanların yaş ortalaması 56-57. Bu durumda, ortalama 6 yıl emeklilik maaşı alınıyor. Yine ortalama yaşam yılının 57 olduğu Türkiye gibi bir ülkede, kazanılmış erken emeklilik hakkının geri alınmasıyla, işçileri bekleyen son, “me~ zarda emeklilik” oluyor. 

Türkiye işçi sınıfı faşizm baskısını şu günlerde sırtında daha ağır hissediyor ve boş lafların birer balon gibi söndüğünü kendi günlük deneyimiyle, yaşayarak kavnyor. Türk-Iş üst yönetimi ve Başkan Şeyket Yılmaz ise, emeklilik yaşının yükseltilmesi gibi çok tepki doğuran bir konuda bile! utanıp sıkılmadan “Bu kanu- nun çıkmaması lazım. İşçiler paniğe kapılmasın. Ama SSK'yı ve işverenleri de zor durumda bırakmamak gerek” diye konuşabiliyor; kendisi için işverenlerin çıkarlarının önce geldiğini açıkça ilan ediyor. 

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde, önümüzdeki günlerde, Türk-Iş'te tabandan yukarılara doğru yansıyan ciddi anlaşmazhk ve patlamalar beklemek hayalcilik degil. 


Sayfa 4 


Başka bir “suç” icat edildi ve Abdullah Baştürk'ün tahliyesi engellendi & LEs: 


Faşizm DISK davasında geri adım attı, Barış Derneği davasını zamana bıraktı 


22 Ağustos 1980 günü DISK davasında ölüm cezası istemiyle yargılanan ve neredeyse dört yıldan bu yana tutuklu bulunan son 9 yönetim kurulu üyesinin de tahliyesine karar verildiği zaman, yurt içinde ve yurt dışında demokratik çevrelerde, DİSK'çiler adına duyulan sevinçle birlikte bir iyimserlik ve umut havası da hakim oldu. Faşizmi ve diktatörlüğü sadece üniforma sayan, demokrasiyi de seçim sandığıyla ve sivil elbiseyle eş görenlere göre, “demokrasiye geçişi sağlamakla görevli Özal” yavaş yavaş varlığını gösteriyor ve yumuşamanın ilk önemli belirtileri görülüyordu. Bu yorum-ve değerlendirmeler yapılırken, gözler ve bekleyişler, bu defa 29 Ağustos günü, Askeri Yargıtay'ın Barış Derneği Davası'nda vereceği karara dönmüştü. Türkiye'de ve dünyada, geniş çevrelerde, Askeri Yargıtay 3. 
Dairesi'nin mahkumiyet kararlarını bozacağı ve Barış Derneği davası sanıklarının tahliye edileceği kanısı yaygındı. DİSK davasındaki tahliyeler yumuşamanın ilk belirtileri sayılıyor, ikinci adımın Barış Derneği Davası'yla gelmesi bekleniyordu. 
Ancak, Askeri Yargıtay karan açıkladığı Zaman iyimser tahminlerin ve mutlu beklentilerin yerini önce şaşkınlık, sonra karamsarlık aldı. Askeri Yargıtay 3. Dairesi gerçi mahkemenin kararını usulden bozmuşlu ama, tek bir tahliye kararı yoktu. 
Belirleyici etken uluslararası dayanışma oldu. 


Reagan'ın damşmanı bile... 
DISK davasının tüm tutuklu sanıkları için alınan tahliye kararının zamanı ve uygulaması ilgi çekiciydi. Bu karar Başpin Özal'ın Federal Almanya'ya yapacağı gezinin ve Avrupa Konseyi'nin Eylül toplantılarının hemen öncesine ve Reagan'ın Insan Hakları Danışmanı Abrams'ın “nazik uyanlan”nın hemen sonrasına rastlıyordu. Öte yandan, son günlerde MHP Genel Başkanı Türkeş'in tahliyesi için yoğun çaba sarfeden kimi çevrelerin bu çabalarını ve hükümet kanadından gelen Türkeş'in tahliyesi yönündeki telkinleri de hüehütün unutmamak 


Barış Komitesi'nin yöneticilerinden üçü. 1. (Soldan sağa) Enis Coşkun sürgünde), Mahmut Dikerdem (tutuklu), Reha Isvan feutuklu). 


si Barış Demeği davasını “eksik soruşturma” nedeniyle bozmuş, gerekçeli kararda Barış Derneği'nin toplantılannda tutulan ve mahkumiyete esas teşkil eden raporların hükümet komiserleri tarafindan değil, gizli polisler tarafından hazırlandığı ve buna ek olarak, savunmanın istemesine rağmen ses bantlarının çözülmemesi ve dinlenmemesi, Barış Derneği'- nin amaçları dışında çalışıp çalışmadığı- nın bilim kuruluna inceletilmemiş olması nedenleriyle davanın bozulduğu belirtilmişti, 

Faşizmiin tarihi ve bugünkü pratiği, zorhalk rejimlerinin gerek ülke içinden ge- 


chet Şilisi'nde Şili Komünist Partisi Ge-Nel Sekreteri Corvalan'ın serbest bırakılması ve yurt dışına çıkmasına izin verilmesi hep bu uluslararası dayanışmanın ürünleriydi. 


Enis Coşkun'un açıklaması 


Askeri Yargıtay'ın Barış Derneği kosundaki kararı üzerine Barış Derneği Genel Sekreteri Enis Coşkun bir basın bildirisi yayınlayarak, yargıtayın verdiği kararın 24 aydır tutuklu bulunan Banş Dereneği yöneticilerinin tutukluluk sürelerini daha da uzatacağı söyledi. Coşkun, basın t inde özetle şu gü 


luk duyan herkes gibi ölüm ve yıkım getiren savaşa karşı çıkmanın insanlık görevi olduğunun bilincini taşıyarak gereğini yapmışlardır. Bu dava başından beri hukuksal değil, tamamen politik bir dava niteliğini taşımıştır. Barşseverler askeri mahkemede savaş hali usul ve hükümleri ile saunma hakları kısıtlanarak yargılanmış ve mahkum edilmişlerdir. Askeri yargıtayın karan davanın bu niteliğini bir kere daha kanıtlamıştır.O aynı zamanda Türkiye'deki rejimin niteliğini, onun dış poli-Gikasındaki tehlikeli ve savaşçı özelliği ve -n iddialarının gerçek olmadığını dir, Bu haksızlık ve adalet-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Türkiye'nin varolan en eski siyasal örgütü Türkiye Komünist Partisi (TKP), 10 Eylül günü 64. savaşım yılını kutluyor. TKP, Kurtuluş Savaşısırasında, 10 Eylül 1920'de Baku'- da yapılan kongreyle kuruldu. Bu kuruluş Kongresi, Mustafa Suphi'yi Başkanlığa, Ethem Nejat'ı Sekreterliğe seçti. Kurtuluş Savaşına aktif katılmak üzere Türkiye'ye dönmekte olan Suphi, Nejat ve 13 Merkez Komitesi üyesi Ocak 1921 gecesi Trabzon açıklarında öldürüldüler, 
1922 yazındaki ikinci kongresinin 
hemen ardından parti yasaklandı. 
TKP o tarihten bu yana geçen 62 
yil boyunca gizli çalışmak zorunda bırakıldı. 1925'de 3. ve 1936 yılında da 4. kongresini yaptı. 1920'den 1951-52'ye kadar, ağır saldırılar ve tutuklamalar sonucunda dönem dönem kopukluklar olmasına karşın, örgütsel yapısını ve çalışmaların silrekliliğini koruyabildi. 1951-52 yıllarındaki tutuklamalar, parti örgütlerinin bağlarının kopması ve tutuk” lu parti yöneticileri arasında aynlıkların çıkması yüzünden TKP uzun yıllar güçsüz kaldı. Parti, 1973 yılında I.Bilen'in önderliğinde yeni bir atılımı gerçekleştirdi. 1977 Parti Konferansı yeni Program ve Tüzüğü onayladı, Merkez Komitesi'ni güçlendirdi. 1977-1980 dönemi TKP'- nin tarihindeki en hızlı gelişme dönemi oldu. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ağır yaralar aldı. 1983 
yılına kadar geçen sürede toplanan ve parti örgütlerini yeniden kuran TKP'nin, Nisan 1983'deki Merkez Komitesi Plenumu, parti yönetiminin ve örgütsel yapının sürekliliği- 
nin güvence altına alındığını ve 1973 
atılımının hedeflerine (ulaştığını saptadı ve Kasım 1983'de 5. Kongresini toplamayı başaran TKP, yeni bir program ve tüzük kabul ederek parti tarihinde yeni bir atılım döne- 


dindan gelen Türkeş'in tahliyesi yönündeki telkinleri de büsbütün unutmamak gerekiyordu. Türkeş'in önümüzdeki günlerde muhtemel tahliyesi sırasında, bu olayda denge unsuru olarak kullanılabilecek ve sağa da sola da eşit davranılıyormuş izlenimi yaratabilecek önemdeki dava DISK davasıydı. Ama, rejim açısından politik nitelikte olan böyle bir tahliye karan sadece Türkeş'i kurtarma manevrası olarak yorumlanamazdı. Rejimi böyle bir karara zorlayan asıl neden, DİSK davası çevresinde, dört yıldan bu yana yükseltilen uluslararası dayanışmaydı. Dünya kamuoyunun gözünde hiçbir tutarlılığı ve hukuksal dayanağı olmayan; terörizm, anarşizm gibi dillere pelesenk olmuş iddiaların baştarı geçersiz kaldığı bu davada, aslında rejim köşeye sıkışmış durumdaydı. Öyle ki, Reagan'ın danışmanı bile Avrupalı NATO müttefiklerinin “Şunları yola getir yahu, rezil oluyoruz” uyanları doğrultusunda, DİSK ve Banş Derneği davalarının yumuşak halledilmesini istemiş bulunmaktaydı. 

Baştürk hâlâ zindanda 

Ancak, böyle bir yorum Barış Demeği davasi çevresindeki uluslararası dayanışmanın boyutlarının DİSK davasından hiç de aşağı kalmadığını ve Barış Derneği davasında neden tahliyeler yapılmadığı sorusunu hemen akla getirmekteydi. Bu sorunun cevabı ise, bir yandan rejimin kendi içindeki tepişmelere, sertlik yanlılan- nin “o kadar da değil” nağralanna, öte yandan zaman kazanmaya ve dünya kamuoyunu yönlendirmeye yönelik ince hesaplara dayanıyordu. Yine aynı hesaplar ve “rehin tutma” mantığıyla DİSK Genel Başkanı Baştürk başka bir davadan tutuklu olduğu bahanesiyle salıverilmemiş, “DISK davasından herkes serbest” naralarına karşılık, zindanda tutulmaya devam edilmişti. Amaç ne yumuşama, ne demokratik adım olmadığından ve dünya kamuoyuna bir gösteri yapmakla yetinmek istendiğinden, i$ barış davasına gelince orada durulmuş ve zaman kazanma yoluna gidilmişti. Askeri Yargıtay 3. Dairesi'nin kararı, ilk ağızda tahliye yapılmaması bir yana, olumsuz sayılmazdı. Teknik olarak dava, yeniden görüldüğü mahkemeye gidecek ve gelişmeler ne olursa olsun daha fazla ceza talebi ve kararı mümkün olamayacaktı, Üüsiğik de bozma kararının gerekçesi incelendiğinde lehte yanlar ağırlıktaydı. Bütün bunlar ise, yine uluslararası demokratik kamuoyunun baskısına ve dayanışmaya öle yandan rejimin bir zaman kazanma hesaplarına bağlıydı. 

Bilindiği gibi, Askeri Yargıtay 3. Daire- 


© Faşizmin tarihi ve bugünkü pratiği, zorrejimlerinin. gerek ülke içinden gerekse uluslararası kamuoyundan gelen baskılara karşı, göstermek istedikleri kadar duyarsız ve kararlı olmadıklarını kanıtlıyor. Örneğin Nazi Almanya'sında Dimitrov'un serbest bırakılması, faşist Pino- 


12 Eylül 1980 sabahı kendisini 
Milli Güvenlik Konseyi ilan eden Cunta, aynı günün sabahi 7 numarah bildirisiyle Devrimci İşçi Sendi- 
“Kaları Konfederasyonu'nun (DISK) ve üye işçi sendikalarının yöneticilerinin “güvence” altına alındığını söylüyordu. İşte bu “güvence” üç yıl onbir ay on gün sonra, 22 Ağustos günü Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Mahkemesi'nde güvencesizliğe dönüştü ve arkadaşlarımız şimdilik cezaevi dişına bırakılarak özgürlüklerine kavuştular. Cunta'nın üç yıl onbir ay on gün süren güvencesi baskı, zulüm ve işkence; güvencesizliği ise özgürlük oldu. (DISK Genel Başkanı Baştürk bir başka davadan mahkum edildiği için henüz “güvence” altında.) 


Neydi Cunta'nın “güvence"sinin güvencesizliğe ve dolayısıyla arkadaşlarımızı özgürlüğe kavuşturan? 


Savaşhali hükümlerine göre sürgürülen DISK Davası'nda bu noktaya kolay gelinmedi. Önce sıkıyönetim savcısının içi boş, kof iddiaları boşa çıkartıldı. DİSK Davası etrafında uluslararası bir dayanışma ağı örüldü. Farklı eğilimler taşıyan uluslararası ve bölgesel sendikal merkezler ve ulusal düzeydeki sendikal örgütler başta olmak üzere birçok örgüt DISK ile dayanışma içine girdiler. Cunta ve onun hükümetlerinin temsilcileri katıldıkları her uluslararası toplantıda, DİSK ve Barış Derneği Davası İle karşı karşıya geldiler. Bu iki dava etrafında örülen dayanışma ağı, her alan- 


relerini daha da uzatacağı söyledi. Coşkun, basın bildirisinde özetle şu görüşlere yer verdi: 

“Barış Demeği yöneticileri insanlığı tehdit eden savaş tehlikesine karşı barışı savunmaktan başka bir eylemde bulunmamışlardır. Dünyada yaşam için sorumlu- 


SENDİKACI GÖZÜYLE, Şi 


Üçyıl onbir ay on gün sonra... 


da Cunta'yı ve onun hükümetlerini sıkıştırdı. Aynı zamanda bu iki dava etrafında örülen kampanya, yeni koşullarda, demokrasi mücadelesinin olanaklarını da genişleterek geliştirdi. Nitekim bu iki dava etrafinda duyarli hale getirilen uluslararası kamuoyu, Türkiye konusunda daha sonra gündeme getirilen yeni konuları özümsemede gecikmedi. Örgütlü çıkışlar yapıldığında da olumlu tepkisini gösterdi. Genel af kampanyasında ve aydınlarlâ yürütülen son dayanışma kampanya” sında bunu somut olarak da gördük. Bu iki dava etrafında yoğunlaştırılan uluslararası kamuoyunun oluşumunda yurtdışında bulunan DİSK'li sendikacıların ve banş savaşçılarının, Türkiyeli Türk ve Kürt göçmen işçi örgütlerinin oynadıkları rol gözardı edilemez. 


Şimdi, DİSK'i arkadaşlanmız tahliye olmuşlardır. Barış Komitesi'ndeki arkadaşlarımızın davası ise Yargıtay'da bozulmuş , ama tahliye edilmemişlerdir. Her iki dava için de tehlike geçmiş değildir. Bariş Derneği Davası'nın kendi seyri içersinde bir yıllık bir perspektifi daha vardır. DİSK Davası'nda ise bağlı sendikaların davaları bu ana davaya dahil edilerek, her gün davadaki yargılanan sendikacı sayısı artmaktadır. 52 kişi ile başlayan DİSK Davası bugün 533 kişi ile devam ediyor. DİSK ve bağlı sendikaları ile DİSK ile eylem birliği yapan kişi ve kuruluşların bu davaya dahil edilmeleri sonucu yargılanan Insan sayısı giderek 2 bin dolayları» na tırmanacaktır. Durum böyley- 


demokrasi iddialarının gerçek olmadığını 


da göstermekledir. Bu haksızlık ve adaletsizliğin sona ermesi, Türkiye'deki barışçıların serbest bırakılması, dünyada barış ve demokrasiden yana olan Insanların séslerini yükseltmeleri ile gerçekleşebilecektir,” 


ken emperyalist destekli Evren-Özal ikilisi ve onlann sözcüleri, Batı kamuoyunun bu iki dava etrafinda- ki duyarlığını bildikleri için DİSK tahliyelerini, tozduman bulutu içersinde, ülkede normale dönüşün, demokrasiye geçişin göstergeleri gibi sunmaya çalışacaklardır. Şimdi yurtdışmda dayanışma kampanyaları yürüten başta DİSK'li sendikacılara, Türk ve Kürt göçmen işçi örgütlerine ve benzeri girişimlere düşen görev bu demagojik oyunu boşa çıkarmaktır. DİSK ve Barış Derneği davalarını yeni boyutları ile anlatmaya devam etmektir. 
DİSK'te tahliyeler, arkadaşlarınızın özgürlüğü için bir adımdır ama yeterli değildir. Sendikalar üzerindeki yasaklar sürüyor. Sendikaların mal varlıkları hala Cunta'nın atadığı kayyumların elinde. Sendikal davalar genişleyerek devam ediyor. 
Tahliyeler, arkadaşlarımızın mahkum ölmayacaklarının garantisi değildir. Cunta Anayasası ve yeni sendikal yasalardaki işçi haklarına yönelik kısıtlamalar duruyor. Vatandaşlıktan çıkarılmış sendikacıların özgürce Türkiye'ye dönme haklarını içeren talepleri ortada duru” yor. Üstelik bunlar da tek başına demokrasinin göstergeleri değildir. 


DİSK tutuklular dışında on binlerce politik tutuklu, Cunta zindanlarinda çürütülmek isteniyor. Görev onlan da kurtarmaktır. Tatil s0- nu Avrupa'sında herkes İşbaşı yaparken, bizler, Türkiye'de demokrasi için yeniden görev başına!" 
diyor, arkadaşlarımıza “geçmiş olsun” deyip selamlarımızı iletiyoruz 


Gümrük vurgunu tutuklamaları en üst düzeylere 


Kapıkule sınır kapısında baftalar önce patlak veren 212 milyon Lira'lık büyük vurgunla ilgili soruşturmada tozduman- dan ortalık görünmez hale geldi. Tutuklama zinciri de hızla “en üst kademelere” doğru tırmanıyor. Kapıkule Gümrük Muhafaza Başmüdürü, jandarma albaylından emekli, MITçi Haluk Aydın'la başlayan üst düzey tutuklamaları ilkin Trakya Gümrükleri Başmüdürü Nihat Altinöz'e, ardından da Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doğan Akin'e ulaştı. Üstelik gerek sanıkların itiraf ve ihbar furyası, gerekse yeni ipuçları sözkonusu turmanışın süreceğini haber veriyor. Nitekim ilk tutuklananlardan emekli jandarma albayı Haluk Aydın'ın, “Beni | yakarsanız, dumanı Ankara'da çikar” sözünü yorumlayan kimi başkent kaynaklan “Vurgun zincirinin bir ucuyla Çanka- ya'ya, bir başka ucuyla da, MC Hükümetleri'nin MHP'li Gümrük Bakanı Gün Sazak döneminden kalma faşist kadrolara ve MIT'e kadar uzandığını” kaydedi- 


tırman maya başladı 


Bu arada olay hızla bir hükümet sorununa da dönüşme eğiliminde. Nitekim, gümrük mafyaları arasındaki kıyasıya savaşta Maliye Bakanı Vural Arıkan'ın tuttuğu bir şube müdürü Istanbul Emniyeö'nde sekiz saat süreyle alıkondu. Bunun üzerine ENKA Holding'den Maliye, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nın başına gelen Vural Ankan, hem Istanbul Valisi Nevzat Ayaz'ın görevden alınmasını istedi hem de İçişleri Bakanı ve nağı Ali Tanrıyar'ın “bu işi beceremediğini, okuduklarını bile anlamadığını” gazeteciler önünde açıkça söyledi. Gümrük yolsuzluğunun üzerine gitmekte kararlı görünen Arıkan, Edirne Valisi Nevzat Ayaz gibi “devlet memurlan”na söz geçiremediği, istediği bilgileri alamadığı ve tutuklu gümrükçülere işkence yapıldığı için “istifa edeceği” tehdidini savurdu. 


Özal'ın baca- 
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TUC, Kongresi öncesinde maden işçilerine destek kampanyası için çağrı yaptı 


İngiltere'de sendikal dayanışmada çok önemli bir adım atıldı 


Ingiltere'de 23 haftadan beri süren madenciler grevi bir yandan Thatcher geridiliğinin engellemelerini, provokasyonlanni, grev kırma girişimlerini, grevcilerin üstüne koskoca bir polis ordusu salmasını boşa çıkararak sürerken, bir yandan da Ingiltere sendikal dayanışma yönünde çok önemli bir kazanımla güçlendi. Önümüzdeki günlerde kongresini toplayacak olan Ingiliz Işçi Sendikaları Konfederasyonu TUC Genel Konseyi ile iki gün kadar süren görüşmelerden sonra TUC'a bağlı bütün sendikaların, maden işçileri ile somut, maddi ve manevi dayanışma için kampanya örgütlemeleri kararlaştırı)- dı. Bu arada liman işçilerinin madenci sinif arkadaşlarıyla dayanışmak amacıyla başlattıkları grev de genişleyerek sürmekte. 


Sendikal savaşımdaki bu olumlu ve önemli gelişme üzerine Thatcher gericiligi daha da köşeye sıkıştı. Nitekim Başbakan Thatcher, TUC bildirisinden ve liman işçilerinin greve çıkmasından son- 


ra hazırlandığı Uzakdoğu gezisini iptal eti. Basın Thatcherin “gezi iptali"ni “Callaghan'a benzemek korkusu” diye yorumladı. Bilindiği gibi eski başbakanlardan Callaghan, bir yurtdışı gezisi s0- nunda düşürülmüştü. 

TUC ile Maden İşçileri Sendikası arasında vanlan anlaşma, Ingiltere'de işçi s1- nifinın sendikal birliği açısından da önem taşımakta, 1926'dan bu yana TUC yönetimine karşı “görece mesaleli” bir tutum izlemeyi yeğleyen savaşkan Kömür İşçileri Sendikası, 29 Ağustos günü yıllar sonra TUC Genel Konseyi ile masa başına oturdu ve bu görüşmelerden, TUC'un sağ kanadı yenik çıktı. 43 Konsey üyesinden 38'imaden işçileriyle dayanışmanın örgütlenmesi yönünde oy kullanırlarken, sadece 5 sağ sendika yöneticisi kaarşı oy verdiler. Nitekim 30 Ağustos günü yayınlanan ortak bildiride “Koordineli bir mali destek kampanyası, grevci işçilere rağmen kömür, kok kömürü ya da benzeri yakıt- 


ların taşınmasının engellenmesi, taşıma 


başarılırsa kullanımın önlenmesi” kararları yer aldı. 

3 Eylül Pazartesi günü Brighton'da başlayan TUC Genel Kurulu'nu ise tam 20 
bin maden işçisi “gözlemci” olarak izliyor. 
Bu, TUC Kongresi'nde ilerici sendikalar için önemli bir gövde gösterisi ve ağırlık demek. 

Öte yandan Batı Avrupa'da sendikal dayanışmayı örgütlemek üzere bir geziye çıkan Maden İşçileri Sendikası temsilcisi Joe Homes halen Federal Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Nitekim 31 Ağustos günü Gelsenkirchen'de maden işçileriyle dayanışma amacıyla Gelsenkirchen Türkiyeli Gençler Birliği, Gelsenkirchen Işçi Birliği ve GEW şube yönetiminin düzenledikleri bir toplantıya da katılan Homes, önümüzdeki günlerde Iskandinav ülkelerine geçecek. Gelsenkirchen'de sözkonusu toplantıyı düzenleyen Türkiyeli ilerici örgütler de madencilerle dayanışma amacıyla çeşitli etkinlikler sürdürme kararı aldılar. 
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Sayfa 5 


Eni Tırmıl, ME 


Mustafa Reagan'ı durdurabilir mi? 


Eğer yazının başındaki soru, sizin de sorunuz ise ilkin oradaki Mustafa'yı kaldırın yerine kendi adınızı koyun. Yok eğer sorunun yanıtı siz- 


hşan Amerikan silah tekellerinin kasasına...” 

= Peki bununla 38,5 saatlik haftanın ne İlgisi var? diyecek Mus- 


ce malum ise, ancak eşe dosta, ar- tafa. 

kadaşa, yeni bilinçlenen genç deli- Demesin! Var. 

kanlıya, kafasi karışık tanışlara yanti açıklamakta kimi zorluklarınız ve 

varsa, kaldırın gene Mustafa'yı, istediğiniz adı yerleştirin oraya. Hasi- 38,5 saatlik hafta demek, Federal 


Alman tekellerinin aynı kârları elde edebilmek için, en azından aynı üretim miktarını tutturabilmek için, şimdi daha fazla işçi çalıştırması de-- mek. Her işçi 1,5 saat kazandı haftada. Toplayın milyonluk işçi ordu- 


h Mustafa deyin, Ahmet, Ali, Mehmet, Ekrem, Yusuf deyin, Sinan deyin, yada Ayşe, Hatice deyin, Emi- ne, Zeynep deyin... Hiç önemli değil. Yani başlıktaki Mustafa'ya kulak 


Odi mu? sunun 1,5 saatlerini, o kadar yeni işçi gerek şimdi. Bunun bir bölü- 

i, e e e şimdi Mustafa'yı din- | PE otlarla, EREL MMC 


önlemleri ile karşılaşsalar bile -ki onun için de para gerek- yeni işçi alımlanna zorunlu şimdi Federal Alman tekelleri. (Bu satırlar yazıldığında Volkswagen 4 bin 400, Mercedes 4-5 bin, BMW 800 yeni işçi alacağını açıklamıştı... Besbelli ardı gelecek bunun.) Bunun anlamı: Reagan'ın yüksek faiz politikası bir darbe yemiştir. Şimdi Federal Alman tekelleri mırıltılarını yavaştan homurtuya döndürmek, Reagan'a “Şu faizleri yükseltip durma, yoksa gittik gidiyoruz” demek zorunda kalacaklardır. Reagan için yüksek faiz politikasını sürdürmek şimdi biraz daha zordur... 


Yüksek faiz politikasına küçük 


ama büyük bir engellemenin anlamı ise Reagan'ın silahlanma tirma- 


Mustafa düşünüyor: 

Reagan'ı durdurmak benim gücümü aşar. Ben ki Mustafalardan bir Mustafa'yım. Işsiz değilsem de her gün topun ağzındayım. Robotlar iki Halle öteye yerleşti bile. Yakında bizim Halleye de gelir. Garibim Mustafa da kapının önüne konur... Yoo, ne yılgınım, ne korkak ne de tembel. Karınca kararınca bilip öğrendiklerimle ben de saflardayım. Ben de yürüdüm Bonn'u dolduran insan sellerinin arasında. Sağımda süpür- ge saçlı, koca mavi gözlü bir Alman kız arkadaş, omuzbaşımda şu bizim delifişek Siciiyalı, dirse- 


ğimin dibinde kalın, kısık sesli bir nişi için gerekli parayı bulmasında "Genosse"... Ben de saftaydım küçük ama büyük bir daralma de-Bonn'da, büyük barış yürüyüşün- (o mektir. Yani “Reagan'ı durdurma 


de. Ben de haykırdım yüzbinlerle birlikte “Nie Wieder Krieg (Bir daha asla savaş olmasın) diye. Ben ki bunca yıldır Almanca'yı sökememiştim, dilim dönmez, laflar aklımda kalmaz; ama ben de haykırdım o yüzbinlerin korosunda "Stopt Reagan!” (Reagan'ı durdurun) dedim. Yooo, yoo, bir defalık 


Mf Byte A Baya fe 


yönünde" atılmış bir adımdır, küçük ama büyük bir adımdır 38,5 saatlik hafta. 

Ve 38,5 saatlik hafta grev boylarında, grev kırıcılarına, gericiliğin amansız saldırısına karşı kazanıldı. 
Mustafa bu büyük savaşın sıra neferlerinden biriydi. 


İşte Thatcher demokrasisi: Grevci maden işçilerine karşı bir poli ordusu saldırıya geçmiş f 


Faşizmin zindanlarında bir hekim, bir anne, bir insan, bir yurtsever... 


“Tutukluların direncini kırmak için akla gelen her yol denendi...” 


Birleşmiş Milletler Azınlık Hakları Konferansı'nın “Insan Hakları” konulu 15 ve 16 
Ağustos tarihli oturumları sırasında Türkiye'deki durum tartışılırken bir de tanık dinlendi. “Türkiye Komünist Partisi üyesi olduğu” İddiasıyla gebe olduğu halde we ağır işkencelerden geçen ve daha sonra Metris Sıkıyönetim Cezaevi'nde altı ay 

Dr. Gülgün Durşen'in bu komisyonda söylediklerini aynen aktarıyoruz- Kuşkusuz Dr. Durşen, ülkemizde işkence gören yurtseverlerin, demokratların, ilericilerin ne ilk ne de sonuncusu. O bir tanık. 12 Eylül faşizminin zindanlarında “en ağır işkenceyi gören" biri de değil Dr. Durşen. Ama o önemli bir tanık. İşkence gören binlerce yurtsever adına, sesini yurtdışına ulaştırabilmiş, Birleşmiş Milletler'in bir toplantısında, hem de toplantıyı izleyen Türkiye devletinin temsilcisinin gözünün içine baka baka “Evren-Özal demokrasisi”ni sergileyebilmiş bir tanık. Dr. Durşen'in konuşmasını aynen aktarıyoruz: 


Bir aydan beri Isviçre'de bulunmaktayım, Ülkemde 6 yıl 8 ay ağır hapis, 2 yıl sürgün ve ömür boyu mesleğimden “men” cezasına çarpurıldığım için ailemle birlikte Türkiye'yi terketmek zorunda kaldım, 

Şimdi sizlere, ülkemden, bizzat tanık olduğum gerçeklerden sözetmek ve sizlere buradan, politik görüşlerinden dolayı ko- 
#uşturmaya uğrayan insanların ister poliste gözaltı süresince, ister hapiste, durumlarını anlatmak istiyorum. Yani ülkemdeki “demokrasiyi sergilemek istiyorum sizlere... 

Anlatacaklarımdan hiçbiri bir insana, hatta bir hayvana yapılmamalı. Oysa ben bütün bunları, gebeliğim boyunca yaşadım. 


Tutuklandıktan sonra tam 20 gün göz- altında tutuldum. Bu yirmi gün, yaşamımin en uzun yirmi günü oldu. Gözlerim siyah bir bantla kapatılmış olarak, Istanbul Emniyet Müdürlüğü 1. Şube'ye (siyasi polis) götürüldüm. Burada küfürlerle karşılandım. Sonra bir koridora götürdüler. 
Bu koridorda tokatla, yumrukla, tekmeyle, sopayla bedenimin her desimeire kare- 

* sine kıyasıya vurdular, Saçlarımı koparırcasına çektiler. Bayılıyordum. Su dökerek ayıltıyorlardı. 

Aileme, özellikle yedi yaşındaki oğluma aynı işkenceleri yapmakla tehdit ediyorlardı. Daha sonra bir odaya alındım. Burada bambudan bir iskemleye bağladılar beni. 
Elektrik vermeye başladılar. Kafamdan, 


kulaklarımdan, diş etlerimden, dilimden, göğüslerimden, kadınlık organımdan... 
Her defasında akımın şiddetini daha da yükselterek elektrik verdiler. Etkiyi artırmak için su da döküyorlardı. Dayak da sürüyordu aynı zamanda ve aralıksız. 
Elektrik verildiğinde bedenimin kasılmalanna dayanamayan iskemlenin bir bacab kırıldı. Yere düştüm. Yerde de elektrik vermeye devam ettiler. Sonra “askı”ya alındım. Yani kollarımdan tavana astılar beni. O durumda saatlerce kaldım ve bu saatler boyunca elektrik vermeye devam ettiler. 

Bu korkunç 20 günün sonunda kendi hazırladıkları bir “ifadeyi imzalamamı ve bunu Savcı'ya da kelimesi kelimesine 


tekrarlamamı istediler. Yoksa yeniden” 


1. Şube'ye getirileceğimi ve öldürülünceye kadar işkenceye devam edileceğini söylediler. Şimdiye kadar bir çok kişinin işkencede öldüğünü söylemekten hiç de çekinir halleri yoktu. 

Savcılıkta çok yüzeysel bir sorgulama yapıldı. Buradan da doğrudan Istanbul Metris Sıkıyönetim Tutukevi'ne gönderildim. Gebeydim. Altı ay sonra doğum yapmak üzere serbest bırakıldım. Ama bu aln ay boyuncü bir başka gerginliği yaşadım: Hapishane yaşamı... 

Hapishane hücreleri kapasitelerinin üzerinde tutuklu ile doluydu. Bir yatağı iki ya da üç kişi paylaşmak zorundaydı. 
Kadın polislerin bize karşı kullandıkları sözler ve davranışlar her zaman aşağı- 


layıcıydı. Havalandırma saatleri ve havalandırma yeri pek yetersizdi. Soğukla savaşmak... Bu bir başka ve zorlu uğraştı. 

Gazete, dergi, kitap, hatta radyo, televizyon yasaktı. Demir parmaklıklar ve camlar arasından yapılabilen aile ve avukat görüşmeleri hiç bir zaman yeterli de-Bildi. Üstelik kadın polisler ve gardiyan askerler konuşulan herşeyi dinliyorlardı. 
Hapishane yönetimi, tutuklunun en doğal hakkını, yargıç önüne çıkma hakkını keyfi olarak engelleyerek tutukluluk süresini daha da uzatıyordu. Herşey, hapishane yönetiminin iki dudağının arasındaydı. 
d. 

Sağlık hizmetleri yok denecek düzeydeydi. Tutuklular kimi haklarını elde ctmek için açlık grevine başladıklarında, tutukluların direncini kırmak için akla gelen her yol denendi. Zaman zaman askerler, tutuklulan dövmek üzere hücrelere dalıyor; özellikle tek tip tutuklu elbisesi giymek istemeyenleri öldüresiye dövüyorlardı. Hemen her ay, arama bahanesiyle koğuşların, hücrelerin altı üstüne getiriliyor, yataklar, elbiseler parçalan yordu. 


Sizleri şaşırtabilir ama hapiste, hangi suçtan tutuklu bulunduğunu bilmeksizin yıllardır yatan ve bu korkunç koşullarda yaşamak zorunda bırakılan insanlar da vardı. Bu bizim gibi “normal” tutuklular için bir ayn işkenceydi. 

Hapishane, işkence masasından kalkıp buraya gelen ve burada doğum yapan gebe tutuklular ve yeni doğmuş bebekler için koşullar daha zordu. Temiz hava, güneş ve beslenme çok, ama çok yetersizdi. Örneğin anneler bebeklerine banyo yaptıracakları ya da kirli çamaşırlarını yikayabilecekleri suyu bulamıyorlardı. 

Yaşadığım olayları özetleyen bu tanıkliğımın, sizlerin ve Insan Hakları Alt Komisyonu'nun alacağı karara bir katkısı 0- Jursa, öldürülen ve hapishanelerde çürümeye terkedilen politik “suçluların anısına birşeyler yapabilmiş olmaktan mutluluk duyacağım. 


yöremde, 

de, sokağımın hemen köşesin- de... Hasılı nerede barış İçin bir eylem olduysa geri durmadı bu Mustafa... Ama Mustafa, Reagan" durdurabilir mi?.. Mustafalardan bir Mustafa'yım ben... Akarbantlann azgın uğultusunun içinde Mustafalardan bir Mustafa... 

Mustafa'nın “Reagan'ı durdurmak”"ta umutsuzluğu...Demesek bile güvensizliği, savaşı salt barış eylemlerinde kilitlemesinden, yürüyüşlerle, mitinglerle sınırlamasın- dan kaynaklanıyor. 

Mustafa son metal grevlerinde de alanlardaydı. Grev gözcüsü gömleğini ilk kuşananlardandı. “35 Saatlik Çalışma Haftası" için Federal Alman tekelci sermayesiyle kapışan ve bu savaştan yengiyle çıkan işçi ordusunun bir sıra neferiydi ve -ga-Sba- 38,5 saatlik hafta hedefine ulaştıkları gün “yenginin haklı gururu"nu yaşadı da, Reagan'ı durdurma yönünde küçük ama büyük bir adım atıldığını bilince çıkara” madı, 


Türkiye Postası'nın 9. sayısında bu köşede bir kez yazdık. Bizim -itiraf edelim ki- pek de iyi beceremediğimizi, geçen sayı Ahmet Kardam bir daha anlattı ve pek iyi antattı. O yüzden yineleyip ne okuyucuyu Sıkalım ne de sözü uzatalım. 
En iyisi kısadan aktarıverelim: 

“Reagan silahlanma harcamalannı karşılayabilmek için sürekli para aradıkça paranın fiyatı olan faizler de sürekli yükseliyor. Faizler yükseldikçe ABD devletine borç vermek daha karlı bir iş haline geliyor... Kâr nerede yüksekse para da orada... Batı Avrupa sermayesi de yatırım yapmak yerine ABD devletine borç vermeyi tercih ediyor. Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki 34 milyon işsiz 'ekonomi canlandı-canlanıyor' masalını dinleye dursun, paralar ABD sermaye piyasasına, oradan da Reagan Hükümeti'nin bütçesine, ardindan da büyüyen Sovyet tehdidini yok etmek için” harıl harıl ça- 


Mustafa düşünüyor: 

— Ben bir Mustafa'yım. Mustafa'lardan bir Mustafa. Reagan'ı durdurmak ?.. Türkiye'yi bilmiyorsunuz galiba. Barış Derneği yöneticileri içerde. Sıkıyönetim “demokrasimizin” üstüne dikilmiş bir tüy... Işçiyim ben. Vehbi Koç'un Arçelik'inde, Sabancı Ağa'nın Lassa'sında bir işçi Mustafa'yım ben. Reagan'ı durdurmak?... Ben bu Inine dönmüş ülkede ne yapabilirim ki? 

Reagan'ın savaşı tırmandırma planlarının tutması için Ortadoğu pilot bölge seçilmiş handiyse. Bir Latin Amerika, bir de Türk'ü, Kürt'ü, Yahudi'si, Arap'ı, Acem'iile koskoca Ortadoğu barut fıçısından farksız ve barut fıçısı gibi kalması gerekli... 

Reagan'ın bu uğursuz planlarının yürümesi için Türkiye kilit ülkelerden biri. Bu kilidin anahtarını Evren-Özal faşizmine emanet etti Reagan. 
Onların süngü zoruna ölümüne ihtiyaçları var. (onların da Reagan'a ihtiyaçları var tabii...) 


se 


Işçi Mustafa tezgahin altından uzatılan “yayın”; çabucak kaptı Tulumunun içine sokuverdi. Paydostan sonra, bir gecekondunun perdeleri indirilmiş, radyosu oldukça fazla açılmış odasında dört arkadaşıyla birlikte su içer gibi okudular “yayını. Akşam karanlığı iyice basınca tek tek ayrıldılar. Mustafa da çıktı evden. Iki sokak ötede, faşizmin zindanında yatan bir “yol arkadaşının” evine uğradı. Pirinç, şeker, sabun ve bir miktar para birakti. Acelesi vardı. Daha bir kaç eve uğraması lazımdı. Şeker, sabun, pirinç ve “yayın” bırakacaktı. Faşizmin temellerini oyuyordu... 

Istanbul'da, yoksul bir gecekondu semtinde Reagan'ın planları aksıyordu, tekliyordu. Ve anlaşılan işçi Mustafa henüz bunu, Reagan” in planlarına ölümcül darbeler vurduğunu, küçük ama büyük adımlar attığını bilince çıkaramamıştı... 


... 


Mustafa Reagan'ı durdurabilir... 


ps 
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Çevre kirlenmesiyle savaşabilmek için asıl suçluyu iyi teşhis etmek gerek... 


Çevre imei çevre cinayetlerine doğru 


“Çevre Bilimi”, “Çevre Kirlenmesi”, “Çevre sorunları”, orijinal terimiyle “Ekoloji” kavramı ilk kez 1960'larda ama asıl 1970'lerden sonra yaygınlaşmaya başladı. Özellikle sanayileşmiş kapitalist ülkelerde, amacı insan değil kâr olan üretim mekanizması, sanayiin yol açtığı çevre sorunlarıyla, uğraşmaya yanaşmıyor; çevrenin kirlenmesini, doğanın tahribini büyük ölçüde engelleyebilecek önlemlerden, kân azalttıkları için kaçınıyordu. Bu durum, sanayiin yan ürünü olan duman, 

zehirli gaz, tehlikeli ve zehirli toz bulutlarının, akar sulara, toprağa, doğaya karışan sanayi artıklarının önüne geçilememesine ve giderek tehlikeli boyutlara varmasına yol açıyordu. 
Gitgide gelişen, dev boyutlara varan 


Ağaçlardan sonra çocuklar da mı 


ölecek ? 


SABINE SCHWARZ/LINEK 


Yeni doğan bebeklerde ve 6 yaşına kadar küçük çocuklarda yaşamsal tehlike yaratan bir solunum yolları hastalığı, son zamanlarda Federal Almanya kamuoyunda geniş yankılara yol açıyor ve tıp çevrelerinde yoğun biçimde tartışılıyor. “Krupp öksürüğü” adı verilen hastalığın nedeninin çevre kirlenmesi olduğu uzmanlarca yapılan araştırmalar $0- nucunda kesinlik kazanmış durumda. “Geceleri, hiçbir ön belirtisi olmadan, aniden başlayan öksürük nöbeti” sonucu ölen çocukların sayısında, son yıllarda gözlenen önemli artışlar, uzmanların ve 


annem ön minde İilnileanenlerin kri- 


sanayi, özellikle de petro-kimya sanayii, bu gelişmelere paralel bir sosyal yapı kazanıyor; kapitalist kâr hep ilk amaç olarak kaldığından insan unsuru arka plana itiliyor ve bunun doğrudan yansımaları 1970'lerde artık gözlerden gizlenemeyecek biçimde ortaya çıkıyordu. 
Zehirli sanayi artıklar, sanayii çöpleri yüzünden artık içinde hiçbir canlı yaşamayan sular; asitli yağmurlar yüzünden yangınla kül olmuşçasına ölüp giden, kuruyan ormanlar; doğanın tahribi ve daha da önemlisi insanın sağlığının ve yaşamının doğrudan tehdit altında olduğunun görülmesi, örneğin kanser olaylarındaki büyük artış, belli sanayi bölgelerinde ortaya çıkan ve çevre kirlenmesinden doğan özel hastalıklar ve zehirlenmeler, 1970'lerden başlayarak 


dünyayı meşgul eden olay ve sorunlar arasına girdi. Gelişmiş. sanayileşmiş kapitalist Avrupa ülkelerinde önceleri kendilerine “Doğa Dostları”, “Çevre Koruyucuları” gibi adlar veren küçük grupların, 1970'lerin sonlarında güçlendikleri, siyasal hareketler ve hatta partiler olarak örgütlendikleri görüldü. 
Federal Almanya'da “Yeşiller”in, Belçika'da, Fransa'da, Ingiltere'de, Hollanda'da ve diğer Avrupa ülkelerinde “Çevreciler”in doğanın korunması, sanaylin insan sağlığını ve doğayı tehdit etmesinin önüne geçilmesi sloganlarıyla başlattıkları savaşımları, giderek kapitalist topluma karşı bir çeşit protesto hareketine dönüştü ve bu haliyle toplumun giderek genişleyen kesimlerinden destek görmeye başladı. 


Federal Almanya'da “Yeşiller”in Parlamento'ya girişleri ve grup kurabilmeleri çevre hareketinin 


Kimileri gelişme ve sanayileşmeye bağlıyorlarsa da, aslında bu gelişmenin sali kâr amacı güden kapitalist toplumda gerçekleşmesinin ve örneğin silahlanmaya harcanan milyarların yüzde birinin bile insana ve onun içinde yaşadığı çevrenin korunmasına ayrılmamasının ürünü olan çevre kirlenmesi günümüzde insan sağlığını, insanların dünyasını, ana karnındaki bebelerin hayatını bile tehdit eden bir canavar halinde. 1976 yılında Italya'nın Seveso kentindeki Höchsi tesislerinde meydana gelen zehirli Diokin gazı faciası -daha doğrusu cinayeti- çevre 


kirlenmesinin ve kapitalist sanayileşmenin İnsana, insan hayatına karşı sorumsuzluğunun en belirgin simgesi olmuş durumda. Ama yüzlerce insanın hayatına mal olan Seveso cinayetinin sorumlusu olan Höchst tekelinin durumu kapitalist dünyadaki tek örnek değil, Kimya endüstrisi, hidrokarbürlü tüm maddeler, bunların artıklarının, çöplerinin yanmasıyla ortaya çıkan gazlar hep Dioxin üretiyor. Aynca insan sağlığını ve doğayı tehdit eden 

tek zehirli madde kuşkusuz Dioxin değil; daha yüzlercesi var. Son olarak Federal Almanya'da, belli bölgelerde ana sütünün bile çevre kirlenmesinin doğurduğu zehirlenmelere yol açabileceği iddiaları yaygınlaşmaya başladı. Çevre kirlenmesinin doğrudan ürünü olan hastalıklar ve bu konudaki araştırmalarda sürekli artıyor. Zehirli gazların savaşlarda insanları ve tüm canlıları öldürmek için kullanıldığı ve kimyasal” silahların üretiminin meşru olduğu bir dünyada, bu gidişe “dur” diyebilmek, ancak, insan hayatını hiçe sayan kapitalist kâr kurumuna, kâr oranını 

azaltmamak uğruna çevre kirlenmesini kısmen de olsa önleyebilecek tedbirlerin alınmasına yanaşmayan tekellere ve silahlanmadan yana savaşçı politikalara, özellikle de kimyasal silah üretimine ve kullanımına kitlesel ve etkin biçimde karşı çıkmakla olanaklı. Çevre kirlenmesine karşı savaşın başarısı çevre kirlenmesini yaratan, çevre kirliliğiyle mücadeleyi 


engelleyen ana nedeni iyi seçmeye, gerçek 


nen span artışlar, uzmanların ve çevre İlgilenenlerin ko- 


nuya eğilmelerine yol açtı. Örneğin Darmstadt Çocuk Kliniği Başhekimi 


Prof.Dr. Ulrich Wemmer'e göre, son 
10 yılda Krupp öksürüğüne yakalanan çocukların sayısında yüzde 
300 oranında bir artış var. Araştırmaların sonuçlarının ortaya serdiği ilginç bir durum, hava kirliliğinin yoğunlaştığı dönemlerde Krupp öksürüğü olaylarında da yüzde yüze varan bir artışın gözlenmesi, 

Avrupa'nın pek çok bölgesi gibi 

Federal Almanya'da da hava kirliliği artık tehlike sınırını aşan boyutlara yaklaşmış bulunuyor: in Mannhelm'de, insanların üzerine günde 50 ton sanayi tozu yağıyor. 
Tüm Federal Almanya'da yılda 64 
bin ton kükürt dioksit havaya karışıyor. Kişi başına yılda 60 kilo saf kükürt düşüyor. Çevre araştırmalannın sonuçlarına göre, bu tür çevre kirlenmesiride sorumluluk payı yüzde 60 oranında kömür santrallerinin, yüzde 30 oranında büyük isıtma tesislerinin, yüzde 10 oranındadamotorlu taşıt araçları gibi özgi-bireysel gereksinimlerin. 
Çevre kirlenmesinin yol açtığı tehlikeler, hastalık ve sorunlar geniş çevrelerde tartışılırken “Krupp öksürüğü” de bu hastalıklardan, hem de çocuklar açısından en tehlikelilerinden biri olarak tartışmalarda yerini alıyor. Birçok yörede, ana babalar bir araya gelerek çocukların sağlı” ğına ilişkin kuşkularını dile getiriyorlar, Ama sadece korkmakla kalmayıp, kolları sıvamak gerektiğini de daha geniş kesimlere yaymaya çalişıyorlar.  Mannheim'de kurulan “Krupp Hastalığına Karşı Girişim” Welnheim'de örgütlenen “Krupp Hastalığına Karşı Ebeveyn Girişimi” bu tür girişimlerden sadece bazıları. Ortak talepleri ise, büyük santrallere, bedeli ne olursa olsun, çevre kirlenmesini bir ölçüde önleyen filtre tesisleri kullanma zorunluluğu getirilmesi ve çevre politikasına kitlelerin gereksinimlerine göre yön verilmesi, 

Bu istemler çevresinde, halk girişimleri daha geniş kesimlere ulaşabilmek savaşı veriyorlar. Ağaçlardan sonra çocuklarımızın da kuruyup ölmemeleri için çalişmak, bu türden girişimleri desteklemek hepimizin görevi olmalı 


Çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Schaefer'le Krupp hastalığı üstüne söyleşi: “Hastalığın belirleyici nedeni çevre kirlenmesidir” 


suçluyu, doğru belirlemeye bağlı. Bir bölgede, bir işyerinde savaşırken, 

tekil bir olaya neden olan kuruluşu, tekeli, ülkeyi veya kişiyi hedef alırken, asıl kaynağı, insan hayatını hiçe 

sayan kâr düzenini unutmamak gerek. 


Çevre kirlenmesi, Krupp hastalığı ve çocuklarımız 


Resul KALFA 
TÜRKİYE POSTASI: Krupp öksürüğü konusunda bize bilgi verir misiniz ? 
Dr. SCHARFER: Krupp öksürüğü yeni doğan ve 6 yaşma kadar olan çocuklarda görülen bir hastalıkur. Geceleri aniden başlaması, hiçbir ön belirtisi olmaması nedeni ile tehlikelidir. Çocuk nefes alamaz ve sesi kısılır. Köpek havlaması- na benzeyen bu öksürük aniden başladığında hem çocuğun, hem de anne ve babarın paniğe kapılmalarına yol açar. 
TÜRKİYE POSTASI: Krupp 
Öksürüğü diğer öksürüklerden (örneğin Boğmaca'dan) nasıl ayırdedilir ? 
Dr. SCHAEFER: Boğmaca hastalığı yavaş yavaş gelişir, iki hafta içinde çocuk için tehlikeli duruma gelir. Krupp Öksürüğü ise aniden başlar. Çocuğu akşam sağlıklı bir şekilde uyutursunuz, olsa olsa birazcık öksürüğü vardır, geceyansı aniden bastıran şiddetli bir öksürükle uyanir. Ne yapacağınızı şaşırırsınız. Hastalı-Én en belirgin özelliği, geceleri ve hiç ön belirtisi olmadan başlamasıdır. Diğer bir özelliği de hep Sonbahar ve Kış aylarında ortaya çıkmasıdır, 
TÜRKİYE POSTASI: Ateş yükselmesi olur mu ? 
Dr. SCHAEFER: Hayır, hiç olmaz. Tehlikeli olan bir durum da budur. Diğer birçok hastalık önce ateş yükselmesi ile başlar. 
TÜRKİYE POSTASI: Anne-babalara bu durumda ne önerirsiniz ? 
Dr. SCHAEFER: Hiç zaman kaybetme- den hekime ya da hastaneye başvurulmalıdır. Fakat ilk önlem olarak şunlar yapılabilir: Nefes alamayan, devamlı öksüren çocuk korku içindedir. Önce onu sakin- 


im z 


Doktor Schagfer 


leştirmek gerekir. Sonra örneğin banyoda sıcak su musluğu sonuna kadar açılırsa çocuğun nemli havayı alması iyi gelir. 
Yada pencere açılırsa temiz hava çocuğu rahatlatır. 

TÜRKİYE POSTASI: Krupp 

Öksürüğü eskiden de var mıydı, 

yoksa yeni bir hastalık mi ? 
Dr. SCHAEFER: Bu konudaki bilimsel araştırmalara göre Krupp öksürüğü yeni bir hastalıktır. Endüstrileşmenin neden olduğu çevre kirlenmesi ile birlikte artmaktadır. Burada şunu da belirtmekte yarar var, Sansasyon basını dediğimiz, örneğin “Bild” gibi gazetelerde, sık sık, çok sayıda çocuğun Krupp Öksürüğü'nden öldüğü haberleri yeralıyor. Bu abartmalar- da doğru değildir. Bu gibi haberler annebabaların paniğe kapılmalarına neden olu- 


YOR TÜRKİYE POSTASI: Bu hastalik daha çok hangi bölgelerde görülüyor ? Bu konuda bir araştırma varmı ? 

Dr. SCHAEFER: Ben sadece Federal Almanya'daki durumu söyleyebilirim. Hava 


Çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Schaefer, çevre kirlenmesinin ve çevre kirlenmesinden doğan hastalıkların yoğun olduğu Mannheim bölgesinde dört meslektaşı ile birlikte çevre kirlenmesi konusunda bilimsel araştırmalar yapıyor. Aynı zamanda Mannheim-Hedeshelim'de muayenehanesi var. Mannheim çevresinde son zamanlarda artan tehlikeli bir çocuk hastalığı olan Krupp öksürüğü ve çevre kirlenmesine ilişkin araştırmalarının amacı konusunda Türkiye Postası'nın sorularını yamılarken, çevre kirlenmesine ilişkin ciddi araştırmaların önemini de vurguluyor ve politikacılardan önlem talep ederken bilimsel verilerden güç almanın zorunlu olduğunu söylüyor, Dr. Schaefer “Hastalığın nedenlerini ortadan kaldırmak, onu tedavi etmekten çok daha önemlidir” diyor. 


kirlenmesinin yoğun olduğu bölgelerde bu hastalık çok görülüyor. Hava kirlenmesinin olmadığı bölgelerde ya az, ya da hiç görülmüyor. Örneğin burada Mannheim bölgesinde hava kirlenmesinin büyük boyutlara ulaştığı biliniyor. Krupp Öksürüğü'nün en çok ortaya çıkığı bölgelerden birisi de bu bölgedir. 

TÜRKİYE POSTASI: O halde 

çevre kirlenmesini hastalığın tek 

nedeni olarak gösterebiliriz. 
Dr. SCHAEFER: Hayır, bu da yanlış olur. 
Hastalığa neden olan bir de virüs vardır. 
Sonra çocuğun vücut yapısı, direnci de rol oynar. Yoksa tüm çocukların hastahğa yakalanmaları gerekirdi. Örneğin hava kirlenmesinin çok az olduğu Oberbayem bölgesinde de bu hastalığın virüsü vardır ve orada da bazı çocuklar, teorik olarak, vücul yapılan nedeni ile bu hastalığa yakalanmaya elverişliler. Fakat bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla Oberbayern'de bu hastalığa hiç rastlanmıyor. Demek ki, çevre kirliliği tek neden değil ama belirleyici neden. 


TÜRKİYE POSTASI: Krupp 
Öksürüğü ile ilgili rakamlar varmı? 


Dr. SCHAEFER: Federal Almanya düzeyinde her yıl 16 bin Krupp öksürüğü olayı var, Mannheim ve çevresinde son dört ayda 400 çocuk bu hastalığa yakalandı. 
Bunlar bilinen sayılar, kesin değil... Çünkü birçok doktor bu araştırmaya katılmadi. 


TÜRKİYE POSTASI: Siz çevre kirlenmesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmaktasınız. Bu çalışmalarınızı anlatır mısımz ? 


Dr. SCHAEFER: Dört meslekdaşım ile birlikte bu çalışmalara başladık. Çevre kirlenmesine karşı bu ülkede yeterli önlem alınmıyor. Politikacı ile konuşurken önce sayılan masanin Üzerine koymamız gerekiyor. Bunun için de bilimsel araştırma yapmamız gerekiyor. Ondan sonra da “hadi bakalım görevini yap” demek gerekiyor. Biz doktorlar çocuk hasta olduktan sonra devreye gireriz. Oysa önemli olan hastalığın nedenini ortadan kaldırmaktır. 
Araştırmayı bunun için yapıyoruz. Halk girişimleri vardır. Biz bilimsel çalışma yaparak onlara yardımcı oluyoruz. Fakat bu çalışmalara katılmayan doktorlar da var demiştim. Onlara göre bizim çalışmalarımiz “Yeşiller'in politikasına hizmet etmektir”. Onlar bundan korkmaktadırlar ve yine bazı doktorların görüşlerine göre çalışmalarımız anne-babaların paniğe kapılmalarna neden oluyor. Oysa bizim çalışmalarımız anne-babaların aydınlatılmasını, bilgilendirilmesini amaçlıyor. Bu anlamda üst düzeyde doktorlar örgütü ile ilişki içindeyiz. Bu çalışmalar tüm ülke düzeyinde yaygınlaştırılmalıdır. Hastalığın nedenlerini ortadan kaldırmak, onu tedavi etmekten çok daha önemlidir. Çalışmalarımızı bu anlamda sürdüreceğiz. 
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Duisburg'da nazi kundakçılar 
8 Türk'ü yakarak öldürdüler 


© Olayla ilgili olarak bir bildiri yayınlayan FIDEF, Kohl Hükümeti'nin yabancılar politikasıyla yangın arasındaki ilişkiye değindi; yabancılar yasasını değiştirme girişimlerinin faşist çevrelerin saldırılarının artmasına yolaçtığını belirtti, 

Federal Almanya'nın Duisburg kentinde 27 Ağustos günü geceyarısı 7'si Türkiyeli biri Yugoslav 8 ailenin yaşadığı bir ev kundaklandı. Yangın sonucunda Adanalı Satır ailesinin 8 ferdi yanarak ya da yanmamak için pencereden atlama sonucu öldü. Yangın sırasında evde bulunmayan Ramazan Satır, eşi Feridan'ı, kızlan Zeliha, Çiğdem ve Aynur'u oğlu Ümit'i damadı Rasin'i ve altı haftalık torunu Tank Turan'ı kaybetti. 

Soruşturmayı yürüten savcı, “yangının kundaklama sonucu çıktığının” kesinlik kazandığını açıkladı. 

Gazetemiz baskıya girdiği sırada yangının kimler tarafından çıkartıldığı kesin olarak ortaya çıkmamıştı. Bununla birlikte 8 kişinin ölümüne, 4'ü ağır 23 yurttaşımızın yaralanmasına yol açan kundaklama olayını aşını sağcı neo-nazilerin çikarmış olması ihtimali ağırlık kazanıyor. 
Bunun kanıtı olarak da yanan evin kapisında çizilmiş olan gamalı haç işareti gösteriliyor. Bilindiği gibi, neo-naziler bundan bir yıl kadar önce de, Duisburg'da bildiriler dağıtarak Türkiyelilerin Alman- 


ya'yı terketmeleri için bir yıl mühlet tanımışlardı. 

FIDEF'in olayla ilgili olarak yayınladığı bildiride ise, Kohl hükümetinin yabanclar politikasıyla yangın arasındaki ilişkiye değinilerek şöyle dendi: “Geri dönüşü teşvik primi uygulamaları ve yabancılar 


yasasını değiştirme girişimleri eski ve yeni faşist çevrelerin saldırılarının artmasına daha fazla olanak veriyor. “Türkler Dişar" belgisini duvarlara yazanları mahkemelerde aklamanın nasıl sonuçlar doğurduğunu Duisburg olayı 8 yurttaşımızın ölümüyle gösteriyor.” 


Bu evin kapısına önce gamalı haç çizdiler, sonra yaktılar 


SENDİKACI GÖZÜY 


Sayfa 7 


Avusturya'da da 
35 saatlık hafta 
sendikal hareketin gündemine girdi 


Avusturya'nın başkenti Viyana'da 
25 Ağustos günü sendikal sol blokun 
işyeri temsilcilerinin konferansında 3$ saatlik çalışma haflası için savaşım kararı alındı. 280'i aşkın sendika temsilcisinin ve aktivistlerin katıldığı konferansın amacı, bu sonbaharda yapılacak işyeri temsilci seçimleri konferansına hazırlık 


Konferans, 35 saatlik çalışma haf- 


tası dışında, aktif bir ücret politikasıyla yığınların alım gücünün korunması, sosyal hakların kısıtlanmasının hemen durdurulması, devlet işletmelerinin geliştirilmesi ve demokratikleşürilmesi, işyerlerinde ve sendikada söz hakkı ve demokrasi istemlerini de karar aluna aldı. Bütün bu istemlerin ancak banş içinde gerçekleştirilebilece-Bini de vurgulayan Konferans, aldığı kararlarda, Batı Avrupa'ya yerleştiril. 
miş olan atom füzelerinin sökülmesi ve sendikaların barış hareketine daha aktif katılması istemlerini de dile getirdi. 

Maden-Iş Genel Sekreteri Halit Erder.'in prezidyumda yeraldığı Konferans, Kenan Evren'e bir protesto telgrafi gönderirken, grevdeki Ingiliz maden işçilerine de dayanışma amacıyla 60 bin Şilin yardım yapılmasını kararlaştırdı. 


Patronların esnek çalışma hevesleri kursaklarında kalacak 


IG Metali 35-Saatlik-Hafta istemini ileri sürdüğü ve bu istemi gerçekleştirebilmek için harp sonrası Almanya'sının 


patronların el ve kollarının önemli ölçüde bağlanması ve hareket serbestilerinin kisıtlanması. sözkonusu olabilir. Çünkü her 


altına düşemez. Bu toplu iş sözleşmesinde bağlayıcı bir kuraldır. 

Yine 1000 emekçinin çalıştığı bir işyerinden hareketle “kişisel düzenli parre 


fazla mesai yapılabilir. ‘Kişisel düzenli çalışma süresi'nin üstüne çıkan tüm çalışmalar fazla çalışma, yani fazla mesaldir, 


Türkiyeli örgütler 
Turgut Ozalı gittiği her kentte protesto ettiler 


© Başbakan Özal'ı Federal Almanya'ya Batı Alman tekellerinin, Ortadoğu bölgesindeki yatırım ve çalışmalarını koordine eden “Yakın ve Ortadoğu Birliği” davet etti, 


Gazetemiz baskıya girerken aldığımız haberlere göre, Başbakan Turgut Özal'ın 4-6 Eylül günleri Federal Almanya'ya * yaptığı gezi, Türk ve Kürt işçilerini temsileden örgütler tarâfından protesto edildi. Özal'ın gezisinin ikinci günü olan $ Eylül'de, 15 Türkiyeli örgüt, Türkiye'nin Bonn'daki Büyükelçilik binasının ikiyüz metre uzağında bir gösteri düzenlediler. 
Özal, Frankfurt ve Hamburg'da da çeşitli protesto gösterileriyle karşılandı. 

Bonn'daki protesto toplantısını düzenleyen 15 örgüt, kamuoyunu ve Alman basınını Özal'ın “Türkiye'de demokrasiye geçilmekte olduğu” biçimindeki yalanları» na karşı uyardılar ve cezaevlerindeki onbinlerce politik tutuklunun varlığına, sürmekte olan davalara, işkence olaylarına, ve Türkiye Kürdistanı'nda bala sürmekte olun askeri harekata dikkat çektiler, 

Başbakan Özal'ı Federal Almanya'ya davet eden “Yakın ve Ortadoğu Birliği” (Der Nah-und Mittelost Verein) Batı Alman tekellerinin sözkonusu bölgede yeralan ülkelerdeki yatırımlarını ve çalışma» larını koordine etmektedir. Merkezi Hamburg'da olan ve 1950 yılında kurulmuş olan Birliğe, Yakın ve Ortadoğu'da yavnmlan olan Alman tekelleri üyedirler Birliğin üyeleri arasında Deutsche Bank, Siemens, Hoechst, Krupp, Dresdner Bank Commerzbank adlı tokellor bulunmakta- 


çalışma Bir emekçi arkadaşımızın kişisel dü- dır. “Yakın ve 18 


ma süresi”nden söz ediliyordu ve bu 40 
saat olarak saptanmıştı. Şimdi iki kavram var. Biri “Toplu Sözleşme Haftalık Çalışma Süresi”, diğeri de “Kişisel Düzenli Çalışma Süresi 

Gelelim temel kurallara: 

1) Yeni toplu iş sözleşmesinin siyasal temel niteliği ve somut hedefi her metal işyerinde ve her metal emekçisi için 38,5- Saatlik-Hafta'nın uygulanmasıdır. 

2) Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe 

gireceği 1 Nisan 1985 tarihine kadar bir işyerinde işçi temsilciliği ile işyeri yönetimi arasında bu konuda bir işyeri anlaşması ydpılmaz veya yapılamazsa, ya da bir işyerinde işçi temsilciliği yoksa, 0 iş yerinde haftalık çalışma süresi otomatikman 38,5 saattir. Yani “38,5-Saatlik-Hafta kural, değişik uygulamalar ise istisnadır”, Ve her istisna bir “İşyeri Anlaşmasını” gerektirmektedir. 
3) Kural dışı her uygulama, işyeri için “daha fazla masraf” demektir. 38,5 saatin altında çalışmanın saplanması halinde normal yüzde 3,9 oranındaki ücret denkleştirimi zammından başka bir de “ek denkleştirme zammı” ödenmesi gerekiyor. 38,5 saatin üstünde çalışmanın saptanmasi halinde fazla çalışılan süre için de ek ücret ödenmesi zorunlu, 

4) 38,5 saatlik ortalamanın işletme düzeyinde değil, “işyeri” düzeyinde gerçekleştirilmesi zorunlu. Ve eğer kural dışı bir uygulama isteniyorsa bir işletmeye ait her işyerinde ayn ayrı işyeri anlaşması- nın yapılması şart. 

Somut uygulama nasıl olabilir ? 

Işçi temsilcilikleri anlaşmalarda işyeri- nin hangi bölümlerinde kaç kişinin ve kişisel olarak kimlerin ne kadar süreyle 

somut olarak saptanması- 


çalışacaklarının na özellikle ve titizlikle dikkat etmek 20- rundadırlar. Ancak böyle bir durumda 


li kontrol gereklidir. Ve yine işyeri arilaşması ile aylık kontrol günü somut olarak saptanmalıdır. Her türlü farklılık derhal düzeltilmek zorundadır. 

b) Çalışma süresinin haftanın günlerine 


dağılımı 
Yeni toplu i iş sözleşmesine göre, çalışma süresi haftanın beş gününe “eşit düzenli” ya da “farklı” olarak dağıtılabilir. 


belirtiliyor. Günde 7 saat 42 dakika — Haftada 38,5 saat çalışma, “eşit düzenli dağılıma; veya dört gün 8 saat, bir gün 6,5 saat — Haftada 38,5 saat çalışma da “farklı dağılıma” örnek gösterilebilir. 

©) Çalışma süresinin iki aya dağılımı: 

Toplu sözleşme çalışma süresi ne biçimde dağıtılırsa dağıtılsın, ister işyeri bölümleri düzeyinde ister kişisel düzeyde, her emekçi için hafta başına iki aylık ortalamanın mutlaka 38,5 saat olması şarttır. 
Bu iki aylık süre içersinde hafta başına sâptanan çalışma süresinin işyeri düzeyinde ortalamasının yine 38,5 saat olması koşuluyla, “kişisel düzenli çalışma süresi” 40 saatin üstüne çıkamaz ve 37 saatin 


A ömeğinde her emekçi 38,5 saat çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. B ömeğinde 500 emekçi 40 saat geri kalan 500 
emekçi de 37 saat çalışıyor. Işyeri düzeyinde haftalık ortalama yine 38,5 saat, Ancak iki aylık süre içersinde “kişisel düzenli çalışma süresi” haftalık ortalamasının da 38.5 saat olabilmesi için, “değiştokuş” yapılması zorunlu. Bir örnek verecek olursak: İlk 4 hafta 37 saat çalışan emekçiler, ikinci dört hafta 37 ve ilk dört hafta 37 saat çalışan emekçiler, ikinci dört hafta 40 saat çalışırlarsa iki aylık süre içersinde “kişisel düzenli çalışma süresi” haftalık ortalamasının 38,5 saat olması gerçekleştirilmiş olur. 


gibi değişikliklerin yapılması gerektiği ve işyeri için personel planlaması ve organizasyonu sorunlarının ne denli karmaşıklaştığı daha açık ve seçik görülüyor. 
Bir de buna girişıkışlar ve işyeri içi yer değişimlerini, yani personel sayısı ve kullanımındaki hareketlilik ve dalgalanmalan ekleyecek olursak, işin “çıkmaza” varırcasına zorlaştığını da saptayabiliriz. 


Yeni toplu iş sözleşmeleriyle fazla mesailer önemli ölçüde kısıtlanmış bulunuyor. Haftada on, ayda en çok 20 saat 


* Birinci hafta 40 saat; bu durumda 41'inci saatten itibaren, i 

© Ikinci hafta 39 saat; bu durumda 40'- 

ıncı saatten itibaren, 

e Üçüncü hafta 38 saat; bu durumda 

39'uncu saatten itibaren, 

» Dördüncü hafta 37 saat; bu durumda 

38'inci saatten itibaren çalışılan saatler, “fazla mesai” saatleridir ve zamlı ödenirler. Fazla mesai zamlannda bir değişiklik olmamışur. 

Fazla mesai uygulamalarında da işçi temsilciliğinin “birlikte karar hakkı” olduğunu unutmamak gerekir. 

Zorunlu fazla mesailerin birinci saatten itibaren “parah serbest zaman” olarak karşilanması olanağı vardır. Ancak birinci saatten 16'ıncı saate kadarki fazla mesailerin, paralı serbesi zaman olarak karşılanabilmesi için işverenin de onayı gerekiyor. 16'inci saatten itibaren her emekçi fazla mesaiyi serbest zaman olarak isteme ve kullanma hakkına sahiptir. Işçi temsilciliklerinin bu konuda da bilinçli hareketi ve işyeri anlaşmalarıyla düzenlemeler yapmaları hem fazla mesailerin daha da kısıtlanmasına ve hem de böylece yeni işçi alınmalarına ortam hazırlayacak, işyeri yönetimlerini buna zorlayacaktır. 

zorunlu bir uyan 

38,5-Saatlik-Hafta'nın “esnek”uygulanması olanakları, görüldüğü gibi, kolay değil Patronların “prensipte 40-Saatlik- 


ideolojik şarlandırma; işçi sınıfının, metal emekçileri ve sendikal örgütleri, IG Metal'in başarıyla yürüttüğü savaşımı aşağılama, bozgunculuk ve kışkırtmacılık yapma uğraşılarından başka birşey degildir. 

Eğer patronlar yine de, yukarıda aynnularıyla ele aldığımız kısıtlı “esneklik olanaklarım” kullanmak istiyorlarsa hesapkitapları, tekniksel ve örgütsel planlama ve düzenlemeleri yapsınlar, işçi temsilciliklerine teklifler getirsinler. 

Işçi temsilciliklerinin görevi, patronlann işlerini örgütlemek değil, kontrol ve yükümlülüklerini yerine getirmek ve işyeri düzeyinde ve her emekçi için ortalama çalışma süresinin saniyesi saniyesi- ne 38 saat 30 dakika olmasında direnmeleridir. Böyle bilinçli bir tutum patronlann“ ” (0) tam anlamıyla kursaklarında kalmasına neden olacaktır. 


Batı Berlin’de anadil eğitimi konusunda yeni bir model deneniyor 


da yeni bir modelin uygulanmasına başlandı. Sözkonusu okuldaki öğrencilerin yüzde 54'ünti yabancılar oluşturuyor. 


Batı Berlin'de şa anda uygulanmakta olan sisteme göre, yabancı öğrenciler Almanca bilgilerine bakılmaksızın yüzde 
20 oranında normal sınıflara alınırlarken 
sınıftaki yabancı oranını yüzde 20'nin üzerine çıkartan öğrenciler de “hazırlık” sınıflarına gönderilmektedir. Bu sistemin, normal sınıflara gönderilen yabancı öğrencilerin Almanca'yı öğrenememelerine, “hazırlık” sınıflarındakilerin de yıl kaybetmesine yol açmasından hareket eden bu yeni modele göre, ilkokula yeni başlayan yabancı çocuklar 15'er kişilik sınıflarda, ilk bir yıl boyunca kendi anadillerinde okuma, yazma ve aritmetik dersleri görecekler. Ikinci sınıfta Almanca dersi de verilmeye başlanacak ve öğrenciler üçüncü yıldan itibaren karışık normal sınıflara devam edecekler. Fakat üçüncü ve dördüncü sınıflarda da her hafta birkaç saat anadil dersi görecekler. 


Bu projenin hazırlayıcıları Spreewald-Grundschule'de uygulanmaya başlanan modeli “iyi hazırlanmış ve bilimsel” olarak nitelendiriyorlar. Okulun 6 öğretmeni tarafından hazırlanan ve uzun zaman- dan beri birçok öğretmenin ve eğitimci- nin savunduğu model, Batı Berlin Bilim ve Eğitim Sendikası (GEW) yönetimi tarafından da olumlu karşılanıyor. 


SANAT/KÜLTÜR 


Türkiye Postası, 7 Eylül 1984 


Hamburg'da 
Göçmen İşçiler 
2. Kültür. 

` şenliği yapıldı 


25 ve 26 Ağustos günleri Federal Almanya'nın Hamburg kentinde binlerce kişinin izlediği Göçmen Işçiler Kültür Festivali yapıldı. 14 ulustan çok sayıda sanatçının katıldığı festivalde müzik, folklor, dans, tiyatro, sergi, okuma, film dallarında gösteriler sunuldu. Festivale Türkiyeli yazar ve sanatçılardan Fakir Baykurt, Aysel Özakın, Tahsin Incirci yönetiminde Kreuzbergli Dostlar Asamblesi, Heval, Ömer Polat, Yaşar Miraç, Muammer Bilge, Mahmut Çoban, Resul Önal, Atıf Kolcu, Zehra Çiçek, Mesut Çobanoğlu, Barış, Delal ve Nuro da katıldılar. 


Sanatçılar barış için 9 Eylül'de 
Dortmund'da 


9 Eylül'de, Federal Almanya'nın Dortmund kentinde, 4, Krefeld Barış Forumu'nun kapanışında 100'den fazla sanaiçı sanatlarını savaş tehlikesini yenmek, atom füzelerini engellemek, kısaca barış için kullanacaklar. Özellikle e ülkenin Sili Irlanda Demokratik 


briela Mistral ve Pablo Neruda’nın çocukları faşizme soluk aldırmıyor 


Faşist darbenin 11. yıldönümünde Şili edebiyatı Avrupa’yı yeniden etkiliyor 


Şili'de, faşist darbenin onbirinci yılında Şili sanatı ve edebiyatı ne yazık ki en güzel ürünlerini yurt dışında, sürgünde veriyor. Victor Jara geleneğinin, Şili 

halk ve direniş müziğinin temsilcileri çeşitli Avrupa ve dünya ülkelerinde etkinliklerini sürdürürlerken, Şilili film yapımcıları, yazarlar, ana teması on yılın acılan, faşizm ve halkın direnişi olan birbirinden güzel ve yüreklendirici ürünler veriyorlar. Şu sıralarda, Şili edebiyatının çeşitli örnekleri yazıldıkları dil olan Ispanyolca kadar Fransızca, Almanca ve İngilizce'de de çoğaltılarak okurlara sunuluyor. Her ikisi de Nobel ödülü almış iki büyük Şilili şairin: Gabriela Mistral ve Pablo Neruda'nın Şili edebiyatı üzerindeki ezici ağırlıkları bir parça gölgelemiş de olsa, bu ülkede 19. Yüzyıl'ın sonundan beri varlığını güçlüce duyuran bir roman geleneği olduğu unutulmamalı. Alberto Blest Gana, Eduardo Barrios, Mañuel Rojas bu geldneğin dünya çapında ünlü temsilcileri sayılırlarken, günümüzde de Jose Donoso, Carlos Droguett ve Antonio Skarmeta başta gelen adlar olarak anılıyor. Son günlerde Avrupa dillerine de çevrilerek yayınlanan ve şu sırada özellikle Fransa'da ve Almanya'da başarıya ulaşan bir roman ve iki 


hikaye kitabı dünyanın ve edebiyat çevrelerinin dikkatini yeniden Şili edebiyatına çekti. Sürgünde yaşayan Isabel Allende'nin bir Şilili ailenin 20, Yüzyıl'ın başından faşist darbe sonrasına kadarki hikayesini anlatan ve Şili'yi bu dönemdeki tüm deneyimleri ve acılarıyla hikayeye fon olarak alan, edebiyet eleştirmenlerince “olağanüstü bir üslupta” diye tanımlanan romanı “Ruhlar Evi” , Fransa ve Almanya'da son günlerin en çok satan kitapları arasına girdi. Jorge Edwards'ın “Mumyalar Müzesi” adlı uzun hikayesi ise, uzun yıllar geleneksel olandan yana saf tutmuş tutucu bir aristokratın hikayesini sınıf ilişkilerinden cinsel hayatına kadar, yine Şili gerçeği 


içinde yansıtıyor ve nihayet 1980 yılında 70 yaşında tümüyle unutulmuş olarak ölen Şilili kadın yazar Maria Luisa Bombel'in ölümünden sonra “Yeni Adalar ve Diğer Hikayeler” adıyla derlenen küçük hikayeleri, Şili edebiyatının en orijinal sayılan yazarlarından birini daha geç te olsa Avrupa okuruna tanıtıyor. Faşist darbenin onbirinci yılında, Berlin'de sürgünde yaşayan Şilili sinemacı ve yazar Antonio Skarmeta darbeden sonra Arjantin ve Portekiz üzerinden Batı Avrupa'ya geçmiş ve Batı Berlin'de yerleşmiştir. 1940 yılında Şili'de Antofagasta'da doğan, Allende döneminde Santiago Üniversitesi'nde Latin Amerika Edebiyatı Kürsüsü'nde doçentlik yapan Skarmeta, Almanya'da daha çok sinemacı ve film yazarı olarak tanınıyor. Pablo Neruda'nın hayatını konu alan kısa filmi, Biarritz Film Festivali'nde birincilik ödülü aldı. 

Aşağıda Antonio Skarmeta'nın bir öyküsünü sunuyoruz. 
En küçük bir sığlığa, yalınkatlığa düşmeksizin “devrimci sanat” yapılabileceğinin en iyi kanıtlarından biri Skarmeta'nın küçücük öyküsü, Ve faşizm koşullarında küçücük çocukların da “gizlilik koşullarına” nasıl mükemmel uyum sağlayabildiklerinin bir kanıtı... 
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Altın Madalya 


Antonio SKARMETA 


Doğum gününde Pedro'ya bir top he- 


diye edildi. Pedro suratini ast. Deriden gerçek bir futbol topu istiyordu o. Profesyonellerin topu gibi. Bu san plastik şey çok hafif kalıyordu. 

“Kaleye sokmak için kafa atıldığında, kuş gibi uçuyor bu” diye yakındı. 

“Daha iyi ya” dedi babası. “Yorulmazsın...” 
Sonra eliyle bir işaret yaptı. Pedro'nun artık gürültü etmemesi gerektiğini, radyo dinlemek istediğini gösteren bir işaret Son avlarila Santieo sokakları askerlerle 


“Antifaşisi nedir?” 

Arkadaşı, şimdi bomboş kalmış sokağa baktı, baktı; garip ama güven dolu bir sesle, “onlar Şili'nin özgür olmasını istiyorlar. Askerlerin gitmesini istiyorlar” dedi. 

“Onun için mi yakaladılar onu?” 

“Öyle sanırım.” 

“Şimdi ne yapacaksın?” 

“Bilmiyorum.” 

Bir işçi ağır ağır Daniel'e yaklaştı, bagm okşadı, “Dükkanı kapamaya yardım edevim” dedi. 


li bir şekilde “Böyle şey olmaz” dedi. 

“Niçin olmaz?” 

“Çünkü çocuklar anti falan değillerdir. 
Çocuklar çocuktur. Senin yaşındaki çocuklar okullarına gidip derslerini iyi çaaşmalı, ana babalarına iyi davranmalı ve oyun oynamalılar, o kadar.” 

Ertesi sabah Pedro kahvaltıda bir kaç dilim reçelli ekmek yuttu. Musluğa gidip. 
parmağının ucunu ıslalarak el yıkar gibi yaptı ve geç kalmamak için şimşek gibi okula koştu. Zil henüz çalmamıştı. Öğretmen göğsünde nişanları olan bıyıklı, si- 


“Altın madalyayı kazanırsam götürüp satıcam, parasıyla da gerçek bir futbol topu alıcam.” 

“Hayal kurmak bedava Ufaklık.” 

Pedro defterine eğildi ve yazmaya başladı. 


... 

Aradan bir hafta geçti. Bir çocuğun bisikleti çalındı. Çöpçüler beş gün gelmediler, sinekler insanların ağzının içine kadar Birmeye başladı. Karşı evde oturan Gustavo Martinez evlendi ve komşulâra koca- 


Sovyet ve Avusturya sanatçılarının aktif katılmalarının beklendiği Sanatçılar Barış Için festivalinde, diğer Türkiyeli sanatçılar arasında Cem Karaca da yer 


Çağlar sergi açtı; “Iki 
Dünya Arasında” 


Düsseldorf'ta yaşayan Türkiyeli resim sanatçısı Yüksel Çağlar “Iki dünya Arasında” adını verdiği bir resim sergisi açtı. Düsseldorf “Kinderspielaus” Galerisi'nde açılan sergi 7 Eytül'den 27 Eylül'e kadar sürecek. Pazartesi-Cuma günleri arasında, saat 14'den 18'e kadar açık Kalacak sergiyi izleyecek olanların çocuklarını da getirmeleri özellikle vurgulanıyor. 1973 
yılından bu yana Federal Almanya'da yaşayan Yüksel Çağlar, metal işçiliği ile başladığı emekçilik yaşamını halen çocuk eğitmeni olarak sürdürüyor. 
Resim sanatında kendini yetiştiren Çağlar'ın eserleri bugüne kadar çeşitli dergilerde yayınlandı. Sanatçı bu arada Düsseldorf'ta düzenlenen bir yabancılar haftasında da eserlerini sergilemişti. Çağlar son sergisinde kadınlara ve çocuklara ağırlık veriyor ve “barış ve çocuklar”, “kadınlar ve enteyrasyon”, “çocuklar ve entegrasyon” konularını resmin diliyle tartışıyor. 


dinlemiek istediğini gösteren bir. işaret ii askerlerle 


© Son aylarda, Santigo sokakları 


dolduğundan beri, babasının, her akşam en sevdiği koltuğuna oturup yeşil aletin anlenini sonuna kadar açtığını; sik sık kesilen, bozulan bir yayını dinlemeye çabaladığını farketmişti. 


“Neden hep bu komik şeyleri dinliyorsunuz?” diye sormuştu annesine. 

“Ilginç şeyler anlatıyor da ondan...” 

“Ne gibi ilginç şeyler?” 

“Ülkemiz hakkında, bizler hakkında...” 

“Ne?” á 

“Burada neler olup bittiğine dair.” 

“Ama neden hiç anlaşılmıyor?” 

“Çünkü ses çok çok uzaktan geliyor...” 

Pedro pencerenin önüne oturmuş, radyodaki sesin And dağlarının hangi lepelerinden geldiğini görmeye çalışmıştı. 

Ekim ayında Pedro mahalle futbol takımının en aranan oyuncusu oldu. Ağaçlarla çevrili bir sokakta oynuyorlardı. 
Ağaçların gölgesinde koşturmak bir yaz günü ırmakta yüzmek kadar keyifliydi. 
“Gel” diye bağırıp yerinden fırlıyor, takımdaki herkese çalım ata ata ilerliyordu. Takım arkadaşları arasıra onu bez- den bir bebek gibi havaya kaldırıveriyorlardı. Dokuz yaşındaydı Pedro, ama takımin en ufağıydı. Bu yüzden “ufaklık” derlerdi ona. “Neden bu kadar küçüksün?” diye sordu bir gün Daniel, Pedro'yu kızdırmak istiyordu. 


“Babam da annem de ufak tefek de ondan” dedi Pedro. “Küçüğüm ama becerikliyim” diye ekledi. 

(.....) Bir gün yine “gol” diye naralanmiş ve uerkesi geçmek, oru sahaya varmak için yerinden firlamıştı ki, çocukların hiçbirinin ardından koşmadıklarını farketti. Hepsi taşlaşmış gibi yerlerinde durmuşlar karşıdaki bakkal dükkânına bakıyorlardı. Pedro iki adamın Daniel'in babasını sürüklediklerini, askerlerin makineli tüfeklerini Daniel'in babasına çevirdiklerini gördü. Daniel babasına doğru koşmak istedi, adamlardan biri onu itti ve “kipırdama” diye bağırdı. 

Bakkal oğluna baktı. Yumuşâcık bir sesle “dükkanı iyi idare et” dedi. 

Cip kalkar kalkmaz, anneler sokağın dört bir yanından çıkıp çocuklarını kaptilar, eve götürdüler. 

Pedro Daniel'in yanında Cip'in tekerlek izlerinin üstünde öylece duruyordu. 
“Neden götürdüler onu?” diye sordu. 

Daniel ellerini ceplerine sokmuş, dükkanın anahtarını sıkı sıkı tutmuştu. 

“Babam sosyalistti de ondan” dedi. 

“Ne demek yani?” 

“Antifaşist demek.” 


pmu okşadı. “Dükkanı | yardım edeyim” dedi. 
Pedro yolda topa ayak vura vura yürü- 


“Askerler geldiler, Daniel'in babasım 


“Biliyorum” dedi baba. 
“Nereden biliyorsun?” 
“Telefonda haber aldım.” 


“Onu Cip'e koyup gittiler. Tıpkı filmlerdeki gibiydi.” 

Baba bir şey söylemedi. Derin bir nefes aldı ve önlerinde uzayıp giden sokaga hüzünle baktı. 

Gece, üçü de yemeğe oturdular. Kimse “sus” demediği halde Pedro hep sessiz kaldı. Herkes susuyordu zaten, Annesiyle babası, yemek boyunca gözlerini masa örtüsünün işlemeli çiçeklerinden ayırmadilar. Sonra anne ağlamaya başladı. 

“Annem niye ağlıyor” diye sordu Pedro. 
Baba önce karısına sonra Pedro'ya baktı, cevap vermedi. 

“Ağlamıyorum canım” dedi anne. 

Yemeklerini sessizce bitirdiler. Pedro pijamasıni giymeye gitti. Odaya döndükünde annesiyle babası radyoya adeta yapışmışlardı. Babasının parmağını dudaklarına götürüp sus işareti yapmasına firsat vermeden aceleyle sordu: 

“Sen de sosyalist misin baba?” 

Anneyle baba birbirlerine bakıştılar, Baba başını hafifçe salladı. 

“Seni de götürecekler mi?” 


“Nerden biliyorsun?” 

* “Sen bana uğur getiriyorsun da ondan küçüğüm.” 

Pedro kapının pervazına dayandı, hemen yatağa gönderilmediği için kendini mutlu hissediyordu. Radyoyu dinlemeye annesinin babasının her akşam bu radyo- da ne aradıklarını anlamaya çalıştı. Radyo “faşist cunta” deyince, Pedro'nün kafasında bir ışık yanmış gibi oldu. Kafasının içindeki karmakarışık, dağınık şeylerin toparlandığını, birbirine bağlandığını hissetti. 

“Baba” diye bağırdı. “Ben de bir antifaşist miyim baba?” 

Baba, sorunun cevabını gözlerinde ararzasına kansinın yüzüne baktı. Anne neşe- 


li bayrağının renkleri olan bir kurdela kazanacak.” Ellerini arkasında kavuşturdu, boğazını temizledi. 

“Dikkat, başlıyoruz. Defterler sıraların üstüne çıksın... Defterler hazır mı? Güzel! Kalemler sıranın üstüne... Hazır mı? 
Güzel! Yazın bakalım! 3 Evim ve ailem... Anlaşıldı mı? Kısaca, kendinizin ve ailenizin evde, okuldan ve işten sonra neler yaptığınızı, evinize hangi arkadaşlann, tanıdıkların geldiğini, televizyonda neler seyrettiklerini, herşeyi olduğu gibi yazacaksınız. Tamam mı? Bir, iki, üç, 


Çocuklar kalemlerini dişleri arasında kemirmeye başladılar. Sıraların üstünde parlak fikirlerle, güzel cümlelerle yüklü bir küçük kuşcağızı boşuna aradılar. 
Yüzbaşı köşeye doğru uzaklaşıp öğretmenle fısıldaşmaya başlayınca, Pedro s+- ra arkadaşı Levia'nın kağıdına göz attı. 

“Ne yapacaksın?” 

“Ne olursa.. Ya sen?” 

“Bilmem.” 

“Dün annen baban ne yaptılar?” 

“Her zaman yaptıklarını, Geldiler, yemek yendi, radyo dinlendi. Sonra yatıidı.” 

*Tipki annem gibi.” 

İkiside kalemlerini yeniden ağızlarına ahp duvarlara bakmaya başladılar. Pedro birden fısıldadı. 

“Hey şişko! Sen de antifaşist misin?” 

Levia gözucuyla yüzbaşıya baktı. Pedro'nun kulağına eğildi. “Tabii” dedi, “sorulur mu?” v 

“Ama daha çocuksun.” 

“Bunun çocuk olmakla ilgisi yok.” 

“Ama annem dedi ki, çocuklar...” 

“Hep böyle derler, Babamı yakaladılar ve bilmediğimiz bir yere götürdüler.” 

“Don Danlel'i de.” 

“Tanımıyorum.” 

“Bizim sokaktaki bakkal” dedi Pedro, sonra birden “şişko, altın madalyayı ben alıcam” diye fısıldadı. 

“Hadi o zaman başla Ufaklık...” 


İaştı ve sekizinci doğum gününü kutlayan Mathilde Schepp, Pedro'yu kendisini dudaklarından öpmesi için zorladı, Bir hafta daha geçti ve bir gün yüzbaşi elinde defterler, bir kesekağıdı şeker ler ve bir generalin resmi olan takvimler- 


mızın fotoğrafı olan takvimler getirdim.” 

Pedro okul dönüşü otobüste şekerlerini keyifle emdi. Köşede durup babasini bekledi. Kompozisyon ödevini tam yemek yiyecekleri zaman yemek masasının ÜZerine koydu. Yüzbaşı kağıdın altına yeşil mürekkeple “Aferin. Iyi.” yazmıştı. Pedro bir eliyle çorbasını kaşıklarken öteki eliyle kamını kaşıyor ve babasının sonuna kadar okuyup bitirmesini bekliyordu. Baba okumayı bitirince, kağıdı tek kelime söylemeden karısına uzattı. Sonra çorbasını son şehriye tanesine kadar kaşıklama- ya koyuldu. Bir yandan da kansını göz-Tüyordu. 

“Babam işten döneceği zaman onun otobüsünü beklerim. Bazen annem de evde olur ve gelince hoşgeldin der ve ne yaptığımı sorar. Babam iyiyim diye cevap verir. Sonra futbol oynamaya giderim ve kaleye kafayla gol atma talimleri yaparım. 
Daniel iyi bir kalecidir. Sonra annem gelir beni yemeğe çağırır. Sofraya otururuz ve yemeğimi, sevmediğim fasulye bile olsa, son tanesine kadar yerim. Sonra annemle babam oturma odasındaki koltuklara otururlar ve satranç oynarlar. O sırada ben de derslerime çalışırım. 

Sonra hepimiz yatmaya gideriz. Onlann ayaklarını gıdıklamayı severim. Sonra, sonra... başka yazacak birşeyim yok, çünkü sonra uyurum. 

Imza: Pedro Malbroso 

Net: Eğer kompozisyon ödevim bir ödüle layık görülürse lütfen plastik olmayan bir futbol topu verilsin.” 

“Güzel” dedi baba. “Ama galiba kendimize bir satranç almamız gerekecek. Ne olur ne olmaz!..” 


Amerika, DDR sınırına içi patlayıcı madde dolu boru hattı yerleştirecek 

e 


Ağustos ayı sonuna doğru ABD yönetimi Kohl Hükümeti'ne Federal Almanya’- nın doğu sınırına DDR ve Çekoslovakya sınırları boyunca, içi patlayıcı madde dolu boru hattı yerleştirilmesi önerisinde bulundu. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Burch'un, 20 Ağustos'da Washington'da yaptığı bir açıklamaya göre Federal Almanya'da bu tür bir boru hattının denemesi yapılmış bulunuyor. Sözcünün yaptığı açıklamaya göre Bavyera'da Am- 


berg'in kuzeyindeki Vilseck kentinde yapı-. 


lan denemede 70 metre uzunluğundaki 
ve 14 santimetre çapındaki boruya 1750 
litre patlayıcı doldurulup patlatıldı ve patlama 70 metre uzunluğunda ve 9-12 metre kalınlığında 3-4 metre derinliğinde bir çukur açtı. Nitromethan'la dölu boruların daha önce Güney Kore'de denenmiş olup, “tasarruflu ve temiz” bir çözüm olduğu belirtilmektedir, Bir çatışma sırasında içine patlayıcı sıvı doldurulacak olan bu boruların açtığı derin çukurlarla kara savaşında tankların durdurulması planlanmaktadır. 

Öte yanda Bonn Savunma Bakanlığı böyle birşey gerçekleşemez demekle birlikte denemelerin yapıldığını da kabul etmiştir. Bu tür denemelerin daha önce Meppen, Bormholder ve Wildilecken'de yapıldığı da bilinmektedir. 

Daha önce 1960'lı yılların başında DDR sınırlarına atom mayınlarının döşenmesi önerisini yapmış olan ABD şimdi de NA-TO'nun ilk vuruş stratejisi ve Kara-Hava Savaşı planlarının bir parçası olarak boru hatti konusunu NATO'lu müttefiklerinin önüne koymaktadır. Boru hattı projesinin askersel savunma gerekçesiyle hazırlandı- 


Kohi Hükümeti, Batı Avrupa'da Reagan yönetiminin savaş hazırlıklarının ve gerginlik ya- 


ratan planlarının baş destekçisi.. 


ğı konusu kamuoyunu yanıltma çabasın- dan başka birşey değildir. “Yıldızlar Savwaşı” tasarılarında olduğu gibi bunda da Batı Avrupalı müttefiklerini oldu-bittilerle karşılaştırma planları yapan ABD yönetimine Federal Almanya hükümetinden hiç bir veto gelmemekte, Kohl Hükümeti ABD'nin Batı Avrupa'yı emperyalist savaş planlarında bir uygulama alanına çevirmek istemesine boyun eğmektir. 

Öte yanda Federal Almanyalı barışseverler Pentagon'un ölüm boruları projesini protesto etmekte, parlamentodaki poli- 


Neyi bitirecek ? 


Ağustos'un üçüncü haftası, Amerika'nın Dallas kentinde sıcağın 38,5 derece olduğu bir yaz günü. 


program verdi: “Ne pahasına olursa olsun ABD dünyada her alanda üstünlük sağlamalı”, fazla 


tikacıları bu planı reddetme yönünde harekete geçirmeye çalışmaktadırlar. Bu arada, Pentagon'un boru hattının yapılması na gerekçe olarak ileri sürdüğü “Sovyet saldırısı tehlikesi” karşısında SPD yöneticilerinden Egon Bahr “Sovyetler Birliği saldıracak olsa bile niye özellikle buradan, yani Federal Almanya-DDR sınırın- dan saldırsın, bunu kimse açıklayabilir mi?” sorusunu yöneltmiş ve böylece pla- nın askersel savunma konusu olmayıp, sosyalist ülkelere karşı siyasi provokasyon niteliği taşıdığına işaret etmiştir. 


Filiz KARDAM 


Dünya ülkelerinin sırtından sağlan mıştır. Tam “da seçim kampanyası öncesinde İzlenen bu geçici düzel-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ARİ 


EYLÜL 1984 SAYI: 39 


NATO gövde gösterisi yapıyor 


4 Eylül ile Kasım ayı arasında 250 bin N/ 


ATO askerinin katılımıyla Norveç'den Tür- 


kiye'nin doğusuna kadar olan alan üzerinde yapılacak NATO manevraları “sınırlı 


nükleer savaş” için hazırlık anlamını taşı, jisi içindeki savaş taktiklerinin provası doğurduğu gergin ortam İle insanları sava: 


yor. Manevralar süresince saldırgan strateyapan NATO, bir taraftan da manevraların i psikolojisi içine sokuyor ve sosyalist ülke- 


lere karşı gövde gösterisi yapmış oluyor. Öte yanda her yıl bu savaş “oyun”larında en az birkaç asker ve sivil yaşamını yitirirken, kullanılan arazi de manevranın sonuçla” rından zarar görüyor, uçaklar düşüyor, panzerler trafik kazalarına neden oluyor ve bütün bunlar emekçilerin zaten ağır vergi yükünü daha da ağırlaştırıyor. Sosyalist ülke- 


lerin defalarca yaptığı karşılıklı saldırmaz! 


lık paktı imzalanması ve manevralardaki as- 


ker sayısının 40-50 bin ile sınırlanarak güven duygusunun artırılması gibi önerilerini 


reddeden NATO'cular “güvenliklerini ba diasıyla her yıl manevraları gittikçe genişi, 


şka türlü garanti altına alamayacakları” ideterek sürdürüyorlar. 


Güney Afrika'da sahte seçimler 


Güney Afrika'da 
22 ve 28 Ağustos 
tarihlerinde yapı» 
lan seçimlere katı» 
limın çok düşük düzeyde olması demokrasi güçlerinin başansını kanıtladı. Irkçı beyaz yönetim dünya kamuyounu aldatarak rejime yasallık sağlamaya ve onu kalıcılaştırmaya 

yönelik, beyazlar, melezler ve Asya kökenliler için üç 


305 derde oldağu bir yaz gü, 
O gün kızgın güneş altında Reagan aleyhtarları tam iki kilometre yol yürüdüler. O gün, kızgın astaltlar boyunca tek bir ses çınladı: “Reagan artık emekliye ayni”. Ertesi gün Dallas'da Cumhuriyetçi Parti'nin Kurultayı'nın yapılacağı binanın önünde yüzlerce kişi toplanmıştı. 
Bunlar da, polisin götürüp tutukladıği onlarcasının yerini yenileri alarak gün boyu protestolarını sürdürdüler. Ama, politik gözlemcilerin “130 yıldır hiç bu denli muhafazakar dedikleri Cumhuriyetçi 
Parti'nin 2235 delegesi ‘evet’ dedi Reagan'a. Reagan tekrar partisinin resmi başkan adayı oldu. 
Cumhuriyetçi Parti'nin tüm Amerikalılar için tek umut olduğunu söylüyor Reagan ve diyor ki, “Bana dört yıl daha verin, üç yıl önce başladığım işleri bitireyim.” 


imdiye dek ABD'de hiçbir başkan döneminde bu deli çok para emekçi insanların ceplerinden çekilip, zenginlerin banka hesaplarına yatırılmadı. Son üç yılın ekonomik raporları, vergi ayarlamaları ile ülkenin en zengin beşte birine diğer kesimlerden 25 milyar dolar transfer edildiğini gösteriyor. Yine son üç yılda ABD'de sosyal yardım fonları 10 milyar dolar kısıld. Iki ‘milyondan fazla çocuğun beslenme yardımı paraları kesildi. 
Sekiz milyonun üzerinde insan yoksullar ordusuna katıldı. 450 bin kişi evsiz barksız kaldı. Bir tarafta depolar birkaç yılın ürün fazlası ile dolu iken ülkede açlık 1930'lann kriz günlerindeki boyutlara ulaştı ve “aman” dedi Reagan, “yoksul oldukları için insanlara para vermeyelim, buna bir başlarsak o zaman bir sürü yoksulumuz ©- lur," 

Gelecek dört yılda Reagan emekçi halkın elinde avucunda kalan son Dolar'ı da mı bitirecek? Reagan'ın niyeti işini, evini, geleceğini yitirmiş emekçi sınıfların son umut kimtlarını da bitirmek ı mi? Yoksa, bugün şakasını ve bir açıdan da provasını” yaptığı nükleer düğmeye basıp tüm dünyada yaşamı sona erdirmeye mi niyetleniyor? 

Bu soruların yanıtını Cumhuriyetçi Parti'nin Kurultayı'nda kabul edilen 


üstünlük sağlamalı", “daha fazla kıtalararası tüzeye sahip olunmah", “dünyadaki kriz bölgelerinde ABD hakimiyeti sürmeli", *Sovyetler Birliği ile anlaşmaya varmakta acele edilmemeli”. Herşey “daha güçlü, daha gururlu ve daha iyi bir Amerika" için. Yani Reagan'in, Reagan'ı seçen ve seçtirten büyük tekellerin Amerika'sı için... 
Yasalara göre ABD'de 35 yaşın üzerinde ve en az 14 yıldır bu ük kenin topraklarında yaşayan herkes başkan adayi olabilir. Ama yıllardır ABD'de yalnızca iki büyük partinin adayları yarışır ve en çok yatım yapan partinin adayının şansı yükselir. Başkan seçilmek büyük parasal güç ister Amerika'da. 1980 seçimlerinde seçim kampanyasında 
250 milyon dolar harcanmıştır; 
simdi ise 350-400 milyon dolar harcanması sözkonusudur. 

Bugün Reagan'a parasal destek yağdıran kuruluşlar arasında General Dynamics, Chase Manhattan Bank, Dupont Chemical, Morgan Guaranty Trust, Mc. Donnel-Douglas gibi ABD'nin belli başlı silah tekelleri ve endüstri kuruluşlari yeralmaktadır. Bu tekellerin verdikleri bağışlar dışında yine büyük şirketlerce desteklenen politik eylem komiteleri fon sağlamaya çalış maktadırlar. 1982 Kongre seçimlerinde 199.5 milyon dolarlık bir fonu biraraya getirebilmiş olan bu komitelerden şimdi 3371 adet kurulmuş durumdadır 

Bütçesinde 174 milyar dolar açık, dış politikası kışkırtıcı ve provokasyonlara açık, belki biraz savruk ve dedikleri herzaman birbirini tutmayan, ama Amerika'nın askersel üstünlüğünü tüm dünyaya dayatabilmiş, ABD'ye ulusal prestijini iade etmiş, üstelik ekonomiyi de canlandırmaya başlamış babacan ve etkin bir lider... Işte Amerikan basın tekellerinin ABD kamuoyuna sundükları ve işledikleri Reagan imajı budur. 


Gerçi 1983 ortalarından bu yana ABD ekonomisinde bir canlılık başgösterdiği, yatırımlarda ve röel ücretlerde bir miktar artış olduğu, enfflasyon oranının da düştüğü doğrudur. Bu canlanma yüksek faiz potikası sonucu Batı Avrupa sermayesinin bir kısmının da ABD'ye yönelmesiyle, Batı Avrupa ve Üçüncü 


elle izlanşii bu par düzekme sürekli bir eğilimmiş gibi gösterilmekte ve kitlelerde yapay bir İyimserlik doğurmaktadır. 

Reagan'itekrar seçtirmemek onu yenilgiye uğratmak bir tek koşulda olanaklıdır: Reagan aleyhtarı hareketin daha da genişleyip, bir tek cephe olarak gücünü koyabilmesiyle.. Bugün ABD'de Reagan'a karşi olan güçler hem sayıcı hem de nitelik olarak 1980'lere kıyasla Çok güçlüdürler. ABD Işçi sınıfı, ulusal Azınlıklar, barış güçleri, işsizler, gençler, kadınlar, emekliler dev boyutlu kitle hareketlerinde biraraya gelmektedirler. Sendikalar üyelerini ve yeni Reagan'a karşı oy kullanmak üzere seferber etmek için özel komiteler kurmuşlardır. 
Ancak, bu güçler üzerinde ağır baskılar sürmektedir. Gericilik, hareketin birliğini engellemek ve bölmek için provokasyonlar, kışkırtıcı eylemler düzenlemektedir. Reagan'a karşa muhalefetin gün geçtikçe gelişmesine karşın, yapılan bütün kamuoyu yoklamaları Reagan'ın Kasım ayındaki seçimlerde yeniden başkan seçilebileceğine işaret etmektedir. 

Reagan ve onu seçtirenler yalnızca Amerikan halkının üzerine çökmüş bir kabus değildir. Reagan 


, Yönetiminin yeniden iktidar olması, 


Chicago'da günlük iaşesini çöp kutularından sağlamaya çalışan Amerikal John'dan, Federal Almanya'da dört çocuğu ile birlikte işsizlik parasi ve atom füzeleri korkusu ile ya” şamını sürdüren fabrika işçisi Hans'a, Lübnan savaşında iki evla-Anı yitirmiş Filistinli anadan, Santiago sokaklarında her gösteride yüreğinin tüm gücüyle “Pinochet gitmeli!” diye haykıran Şilili delikanlı” ya, Güney Afrika'da ırkçı rejimin en verimsiz bölgelerde yaşamaya mahkum ettiği siyah derili Afrikalı'- dan, Türkiye'de yaşamı savunduklan için Cunta zindanlarında ömür tüketen barışseverlere dek herkesin, hepimizin sorunudur. Reagan'ı oylarıyla devirecek olan Amerikan halkıdır. Ama Reagan yeniden seçilirse ona başladığı işleri bitirtmemek umutlarımızı ve en önemlisi de yaşam umudumuzu yitirmesine izin vermemek, onun saldırgan politikasını tüm anakaralarda yenilgiye uğtatmak hepimizin görevidir. 


yetmişinden çoğunu air kara derili 


de nüfusun yüzde 


mizi varlığından dahi söz edilmi- 


yordu. Irkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ve Birleşik Demokratik Cephe (UDF) sahte ve göstermelik olduğu gerekçesiyle seçimlere katılınmaması için çağrıda bulundular. Melezler ve Asya kökenlilerin büyük çoğunluğu ırkçi rejime karşı savaşan demokrasi güçlerinin çağnsına uydular, seçimlerde oy kullanmayarak bu insanlık dışı düzeni istemediklerini ve kara Afrikalıların yanında olduklarını dile getirdiler. Asya kökenlilerin yüzde sekseni, melezlerin de yüzde yetmişi seçimlere katılmadı. Irkçı rejimin polisi seçimleri protesto edenlerin üzerine acımasızca Saldırdı, çok sayıda insan öldürüldü, yüzlercesi ise yaralandı ve tutuk- 


İsrail'de Temmuz ayının son haftasında yapılan seçimlerin ardından Işçi Partisi lideri Shimon Peres Cumhurbaşkanı Herzog tarafından yeni hükümeti oluşturmakla görevlendirilmişti. Ağustos ayı sonuna doğru eski Savunma Bakanı Ezer Weizman tarafından kurulmuş olan Ulusal Dinci Parti ve diğer iki küçük 


sağlayan Peres'in 31 Ağustos'da da Likud Bloğulideri Shamir ile anlaşma sağladığı açıklandı. Israil radyosunun yaptığı açıklamaya göre iki parti lideri önümüzdeki dört yılda başbakanlık görevini iki yıl biri, iki yıl da diğeri üstlenmek üzere anlaştılar. İsrail'de 2.6 milyon kişinin oy kullandığı son seçimlerle Işçi Partisi ve küçük partiler oylarını arttırırken, yedi yıldır iktidardaki Likud Bloğu ise oylarının bir kısmını yitirmişti. Seçimler sonucunda 120 üyeli Knesset'de (Israil Parlamentosu) Işçi Partisi 44, Likud Bloğu 41 sandalye elde etti, 35 sandalye de küçük partiler kazandılar. Yedi yıllık iktidarı süresinde İsrail'i askeri maceralara sürükleyen ve ekonomiyi çökerten Likud'un sandalye sayısı düşerken, onun karşısında gerçekçi bir al- 


landı. Bilindiği gibi emperyalist devletlerce desteklenen ırkçı Güney Afrika yönetimi hiçbir politik ve sosyal hak tanımadığı karaderili yerli halkı ülkenin belli bölgelerinde yaşamak zorunda bırakıyor. 3,5 milyon insan açlık ve yoksulluğun büküm sürdüğü çorak ve verimsiz topraklar üzerinde yaşıyor. 


parti ile koalisyon yönünde anlaşma” 


İsrail'de yeni hükümet, eski politika 


tematif politika izleyemeyen, ABD'ye bağımlı Işçi Partisi de hükümeli tek başına kuracak kadar milletvekili çıkartamadı, Bu arada Likud'un yitirdiği oyların çoğunluğu daha da sağ bir politika izleyen dinci partilere kaydı. Örneğin bu partilerden terörist Meir Kahane'nin liderliğindeki profaşist Kah hareketi ilk kez parlamentoda yeralacak, Koalisyon ortağı olacak iki büyük partinin Lübnan sorunundan, Batı yakasındaki Israil işgali altındaki alanlarda iskân sorununa dek bir dizi noktada anlaşamadıkları biliniyor, Işçi Partisi lideri Peres'in başbakanlığında da olsa saldırgan Likud ve diğer gerici “partilerin ortaklığında ve parlamentosunda aşın sağcı güçlerin yeraldığı bir hükümetin İsrail'in ABD'- ye dayalı saldırgan iç ve dış politikasını değiştirmesi beklenmiyor. Yeni hükümet, dış ticaret açığı altı milyar doları aşmış, enflasyon oranı yüzde 400'e çıkmış, ekonomik sorunları çığ gibi büyümüş İsrail'in hiçbir sorununa çözüm getiremeyeceği gibi Işçi Partisi'ni de programından daha geri bir politika izlemeye yöneltecek. Peres muhafazakar partilere şimdiden tavizler vermiş durumda. 


Sayfa 10 


DDR'in F. Almanya ile ilişkileri üs 


Türkiye Postası, 7 Eylül 1984 


Masalın aslı: 1937 rüyası 


Demokratik Alman Cumhuriyeti (DDR) kuruluşunun 35. yılını kutlamaya hazırlanırken ve DDR Devlet Konseyi Başkani ve Almanya Sosyalist Birlik Partisi (SED) Genel Sekreteri Erich Honecker'in Eylül ayında Federal Almanya'- yı ziyaret etmesi beklenirken, Federal Alman tekelci basını gürültülü bir kampanya başlattı. Polisiye filmlerini aratmayan uydurma senaryolara dayandınlmış bu kampanya Temmuz başından Ağustos sonlarına kadar sürdürüldü. 

Kampanyanın dayandığı ana fikir, DDR ile Sovyetler Birliği'nin arasının açılmak- ta olduğu, DDR'in Federal Almanya ile yakınlaşmayı savunmasına karşılık, Sovyetler Birliği'nin bu yakınlaşmaya karşı çıktığı idi. Bu iddianın dayandırıldığı kamtlar daha da ilginçti. Sovyetler Birliği Komünist Partisi merkez yayın organı Pravda'da çıkan ve Federal Almanya'yı DDR'e karşı izlediği revanşist (intikamcı) politikadan ötürü eleştiren yazılara DDR basınında yeterince yer verilmiyordu. Şu halde, DDR bu eleştirilere katılmıyordu. 
Üstelik, bu eleştirilere i2#men Erich Honecker, Federal Almanya'ya yapacağı gezinin hazırlıklarını aralıksız sürdürüyordu. 
Yani DDR Federal Almanya ile iyi ilişkiler kurmaya çalışırken, Sovyetler Birligi “ilişkilerin sertleşmesinden” yanaydı. 


Kara basının masalları 


Hangi ülkenin basınında hangi yazıya kaçıncı sayfada yer verildiğinden başka hiçbir kanıta dayanmayan bu sansasyonal iddiaların üstünde oturtulan düşünce daha da ilginçti: Federal Almanya Başbakanı Kohl aslında “Batı'nın yaramaz çocuğuydu”, Koh! Hükümeti Amerikan atom füzelerinin Federal Almanya'ya yerleştirilmesine razı olmuştu ama, Reagan yönetiminin sosyalist ülkelere ticari ve teknolojik ambargo uygulanması yolundaki baskılarına karşı çıkıyordu. Erich Honecker de, Federal Almanya ile iyi ilişkiler kurmak istiyordu. Kısacası, ABD'ye ve Sovyetler Birliğine “rağmen”, Federal Almanya ile DD! “birleşmeleri” ve 


'DDR'in 35 yıllık varlığı, aynı zamanda, Sovyetler Birliği ile 35 yıllık en yakın dostluk oldu 


tirilmesini teşvik ediyorlardı, çünkü böylelikle askersel üstünlük elde ederek sosyalist ülkeleri, en başta da DDR'i politik olarak ezebileceklerini ve 2. Dünya Savaşı'nın intikamını alarak, kendi egemenlikleri altında, savaş öncesinin sınırlarına sahip bir Almanya rüyasını gerçekleştirebileceklerini sanıyorlardı. Bu bakımdan Erich Honecker'in Federal Almanya'ya yapacağı ziyaretin engellenmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gerginleştirilmesinde “büyük yarar” vardı. 


Federal Alman intikamcı güçlerinin yürüttüğü kampanyanın doruk noktasında, Ağustos'un 19'unda, Erich Honecker DDR basınının sorularını yanıtladı. Bütün sosyalist ülkelerin ve komünist partilerin basınında çok geniş bir biçimde yayınlanan bu yanıtlar, DDR'in iç ve dış politikadaki ilkesel konumlarını bir kez daha bütün dünyanın gözleri önüne seriyordu. 

Uluslararası durumun gerginleşmesi, barış içinde bir arada yaşama yolundaki çabalârın daha da artırılmasını gerektiri- 


ei Dalin Anla hala bir görenek 


ya” ya da “Alman sorununun henüz son çözümüne kavuşmadığı” biçimindeki düşünceler boş hayallerdi. DDR'deki sosyalizm yok edilemezdi. Ateşle suyun birleşmesi nasıl olanaksızsa, sosyalizmle kapitalizmin birleşmesi de öyle olanaksızdı. 
DDR'in 35 yıllık varlığı, aynı zamanda iyi ve zor günlerin dostu Sovyetler Birli- 
&i ile 35 yıllık en yakın dostluk demekti. 
Federal Almanya ile DDR arasındaki ilişkilerin sertleşmesi yalnızca intikamcı aşırı sağ güçlerin işine yarayacak. Onun için, DDR bir yandan Federal Alman politikacılanyla diyaloğu geliştirmek için çahşacak, ama bununla “sınırlı kalmayarak Federal Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti, sendikalar, gençlik örgütleri, barış grupları ve öteki toplumsal güçlerle de ilişkileri sağlam tutacaktı. 

Iki aya yaklaşan bir süredir kamuoyunda intikamcı duyguları alabildiğine körükleyen “kara basın”, Erich Honecker'in bu sözlerini büyük bir pişkinlikle örtbas etmeye çalışırken, (kuşkusuz ilk firsatta tekrar başlatmak üzere) iki aydır yürüttüdü kampanyayı da kesmek zorunda kal- 


MN re Te a DEMOKRATIK : 
p ALMAN 7 7 
^a  CUMHURIYETİ 3$ x a (DDR) Şi, POLONYA 
S R i -A 
AA ki 
< Magdeburg ? 
i ç 
) ROAU a Cottbus t 
S A ki 
© Leipzig $ 
. LA sE Etort e von >? Kd > 
U Karl-Marx-Stadt o | / b Sd 
` N Srs asal SEN A ÇEKOSLOVAKYA 


Almanya'yı kim, nasıl böldü? 


1945 yılında Hitler faşizminin yenilmesiyle Almanya, anti-Hitler koalisyonuna dahil 
ülkeler tarafından işgal edildi. Ülkenin batısı Amerikan, Ingiliz ve Fransız işgal bölgesi ilan edilirken, doğusu da Sovyet işgal bölgesi oldu. 

2 Ağustos 1945'deki Postdam Konferansı'yla Almanya'nın Polonya ve Çekoslovakya 
ile olan bugünkü sınırları çizildi ve Almanya'nın faşistlerden temizlenmesi ve silahsızlandınlması ve silah tekellerinin ortadan kaldınlması kararlaştırıldı. 

Sovyet işgal bölgesinde derhal bütün faşist faaliyetler yasaklanırken, toplama kamplarından kurtulan ve illegal yaşamak zorunda kalmış olan komünistler ve sosyal demokratlar politik ve sosyal yaşamda en etkin kişiler olmaya başladılar. Bütün demokratik ve anti-faşist partiler serbest bırakıldı. Böylelikle Almanya Komünist Partisi (KPD) ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) tekrar yasal olarak örgütlenmeye başlarken, bunların dışında Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) ve Liberal Demokrat Parti (LDPD) de kuruldu. 

22 Nisan 1946'da KPD ile SPD arasında işyerlerinde ve sendikalarda gerçekleştiri! - 
miş olan geniş eylembirliği ürününü verdi ve iki parti birleşerek bugünkü Almanya Sosyalist Birlik Partisi'ni (SED) kurdular. Aynı yıl toprak reformu başlatıldı. 325 bin köylü toprağa kavuşurken, faşistlerle işbirliği yapmış olan beylerin topraklarına el kondu. Aynca gene aynı yıl yapılan bir referandum sonucunda halkın yüzde 78'inin onayıyla 9.281 büyük kapitalist işletmenin devletleştirilmesine başlandı. 


Amerika, Ingiltere ve Fransa, Sovyet işgal bölgesindeki demakratik dönüşmter ge, eN A me ani ine, Gi 


mesi Sppe geliyordu. Onun için de, Pravda'da çıkan yazılar aslında Federal Almanya'yı değil, DDR'i “hedefliyordu.” 

Amerikan Herald Tribune ve Ingiliz The Times gazetelerinin böyle bir senaryonun gerçek olamayacağı konusundaki uyanlarına rağmen, yalnız Federal Al, manya'daki değil, kapitalist Ülkelerin tekelci basınının ezici çoğunluğu kamuoyuna anlatılan bu “masalı” sürdürdü. 

Varşova Paktı'na üye sosyalist ülkelerin, gerek atom füzelerinin Batı Avrupa'- ya yerleştirilmesinden önce gerekse sonra yaptıkları bir dizi toplantı sonucunda ortaya koydukları barış önerileri ve 10 sosyalist ülkenin üye olduğu Ekonomik Yardımlaşma Konseyi COMECON'un geçtigimiz Haziran ayındaki toplantısını ve yayınlanan deklerasyonu bilenler için, emperyalist “kara basının” anlattığı bu “masal” gerçekten çok komikti. Federal Almari gericiliğinin görmekten çok hoşlandığı “Almanya'nın 1937 öncesi sınırları” rüyasını bilenler için ise, “kara basın”ın sayfalarını ve televizyonların ekranlarını dolduran bu gürültülü yaygarada ne yeni ne de orijinal birşey vardı. 


İntikamcı güçleri kim yüreklendiriyor ? 


Sövyetler Birliği'nin ve öteki sosyalist ülkelerin atom füzelerinin Batı Avrupa'- ya yerleştirilmesinden sonra izledikleri politikanın gizli ve anlaşılmayan hiçbir yönü yoktu: Yerleştirilecek olan roketlerin sayısının olabildiğince sınırlı kalmasını sağlamak; uzaya kadar uzanmaya başlayan silahlanma yanışını frenlemek; somut öneriler getirerek yerleştirilmiş olan füzelerin sökülmesini sağlamak; ve bütün bunları. gerçekleştirebilmek için NATO ülkeleriyle diyaloğu sürdürmek... Ama öte yandan da, NATO'nun hiçbir alanda askersel üstünlük sağlamasına göz yummamak... 

Reagan yönetiminin politikası da açikt: “Banş içinde bir arada yaşama” dü- 


şüncesini yerleştirmek; ve böyle bir ortamda silahlanmayı olabildiğince tırmandırmak. 


ABD yönetiminin ve NATO'nun savaş hazırlıkları Federal Almanya'daki aşırı sağ ve revanşist (intikamcı) güçleri yüreklendirmekteydi. Bu ülkenin emperyalist çevreleri, atom füzelerinin ülkelerine yerleş- 


İk animmnisieninekednnz bedene seneki sn Aa ii eineenm 


Po Amil, air ve Fransa, Sovyet igal ölmek e demokratik dönsünler- 


Parti de dahil, Federal Almanya'daki banşsever, demokrat ve ilerici güçler bugünkü Bonn Hükümeti'nin “iki Almanya” gerçeğini kabul etmesini ve dünyada hiş- bir gücün bu gerçeği değiştirmeyeceğini artık anlamasını istiyor. 


den telaşa kapılmışlardı. Postdam Anlaşması'nın gereklerini yerine getirmediler. Tersine, ülkedeki gerici ve sağ sosyal demokrat güçlerle sıkı işbirliği yaparak, demokratik dönüşümlerin kendi işgal bölgelerinde de gerçekleşmesini engellediler. 1946'dan itibaren kendilerine bağlı ayrı bir Alman devleti kurulmasını istediklerini açık bir biçimde ortaya koymaya başladılar. Işgal kuvvetlerinin desteğindeki Sosyal Demokrat Parti'nin sağ kanat yönetimi Komünist Partisi'nden gelen birleşme çağrılarını reddederken, Amerika, İngiltere ve Fransa da Almanya'nın birliğini sağlayacak idari önlemlerin Sovyetler TON Bi dem lar BAD Va Göçe Gasiye sta ler. 

Ülkenin batısında eski nazilerin yargılanmalaan ve cezalandırılmaları tümüyle fiyaskoyla sonuçlandı. Devlet bürokrasisindeki faşist kadrolara hemen hiç dokunulmadı. 
Aynı zamanda Batı Almanya, ABD'nin Marshall Planı çerçevesi içine alındı. Bu, dört işgal devleti arasında alınan kararlara Batılı devletlerin uymadıklarının en açık göstergesi oldu. 1948 yılının Mart ayında SED, Almanya'nın birliğinin sağlanması için bütün Almanya'da bir halk oylamasına gidilmesini önerdi. Ama Batılı işgal devletleri ve ülkenin batı bölgesinde politik gücü elinde tutanlar buna karşı çıktılar ve Eylül ayında Bonn'da yeni bir anayasa hazırlanması çalışmalarını başlattılar. 8 mayıs 
1949 günü de bu anayasayı yürürlüğe 
koydular. Böylece Almanya, batılı işgal devletleri ve Alman gericiliği tarafından fiilen bölünmüş oluyordu. 


Bunun üzerine Sovyet işgal bölgesinde de yeni bir anayasa hazırlandı ve 7 Ekim 1949'da Demokratik Alman Cumhuriyeti (DDR) kuruldu. Böylelikle Almanya tarihinde ilk defa işçi ve köylülerin iktidarda olduğu bir devlet kurulmuş oluyordu. 


Batı Berlin 


2. Dünya Savaşı daha bitmeden, ABD, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği Almanya'nın başkenti Berlin'i birlikte işgal etme konusunda anlaşmaya varmışlardı. 
Bu anlaşma gereğince, Sovyet işgal bölgesinin ortasında yer alan Berlin kentinde dörtlü bir ortak yönetim kuruldu. Almanya'nın resmen bölünmesinden sonra, Berlin'in Sovyet işgali bölgesi yeni kurulan Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin başkenti oldu. ABD, İngiliz ve Fransız işgal bölgesi olan Batı Berlin, 1950'li yıllarda soğuk savaşın belli başlı merkezlerinden biri haline getirildi. Berlin'in batı 


İntikamcılık (Rövanşizm) nedir ? 


Politik alanda “Intikamcılık” (rövanşizm), emperyalist ülkelerin bir önceki savaşta kaybettikleri toprakları geri almaya çalışmaları ve yenildikleri savaşın intikamını planlamaları anlamina gelmektedir. Alman emperyalizmi 2. Dünya Savaşı'nda uğradığı yenilgi sonrasındaki intikamcı (rövanşisi) emellerini hiçbir zaman gizlememiştir. Günümüzde Federal Alman gerici çevreleri tarafindan güdülen intikamaılık, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası 

anlaşmalarla saptanmış olan bugünkü sınırları kabul etmemekte, “1937 öncesindeki Alman devletinin sınırlarına” yeniden kavuşmayı istemektedir. Yukardaki harita Federal Almanya'da 1965 
sonrasında yayınlanmış bir atlastan alınmıştır. (Harms Atlas, 


List Verlag). Haritada “Almanya” olarak 1937 yılı öncesinin sinırları kabul edilmektedir. Bu sınırların içine Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin (DDR) tümü ve Polonya Halk Cumhuriyeti'nin büyük bir kısmı dahil edilmektedir. Son günlerde DDR'a karşı 

yürütülen intikamcı kampanya, Reagân yönetiminin başını çektiği Tokuk savaş politikasıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Günümüzde intikamalık, “Alman ulusu birteşmelidir”, “Alman sorunu son çözümüne kavuşmamıştır”, ya da “eni Almanya” gibi düşünceler biçiminde somutlaşmaktadır. Bu intikamcı istemler, 1975 yılında imzalanan ve savaş sonrası sınırların bozulmayacağını kabul eden Helsinki Konferansı Sonuç Bildirgesi'ne açıkça ters düşmektedir. 


ile doğu bölümü arasındaki açık sınır DDR'e karşı casusluk ve yıkıcı faaliyetler için kullanılıyordu. Bunpn üzerine DDR, 
13 Ağustos 1961 günü Berlin duvarın örerek, kendisini bu yıkıcı faaliyetlere karşı koruma göreyini yerine getirdi. 

Sovyetler Birliği ve diğer üç devlet 
3 Eylül 1971 günü Batı Berlin'le ilgili 
olarak bir “Dörtlü Anlaşma” imzaladılar. 
Buna göre Batı Berlin Federal Almanya'- mn bir parçası ya da eyaleti değildir ve onun tarafından yönetilemez. 


Türkiye Postası, 7 Eylül 1984 
Dünya Bankası ve IMF Türkiye'nin dış borç ödemelerinde güçlükle karşılaşacağından endişe duymaya başladı 


İMF'nin buyruğu ve ekonomide yeni operasyonlar 


© Türkiye masası şefi Geoffrey Tyler başkanlığında bir IMF heyeti, 
6 Ağustos 1984 tarihinde Türkiye'ye gelerek ekonomide operas- 


yonlar yapılmasını istedi ve bu istekler Özal 


Hükümeti tarafından 


eksiksiz yerine getirildi. Faiz oranları yüzde 10 dolayında yükseltilerek, kamu kesiminde çalışan işçilerin ücretleri ile tarımsal ürünlerin taban fiyatlarındaki artışların yüzde 30'u geçmeyeceği konu- 


sunda IMF'ye garanti verildi 

Latin Amerika ülkelerinden sonra Türkiye'de de “Friedman Modelinin iflas ötmek üzere olması ve ekonomik bunalımın daha da derinleşmesi üzerine, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yayınladıkları “Türkiye Raporu”nda, 1980 yılından bu yana ilk defa Türkiye'nin dış borçlarını ödemelerinde “kritik” bir döneme girebileceği ve yeni- 

1 den diş borçlarını ödemede güçlük çeken 
bir konuma düşebileceğinden endişe edildiği belirtildi. Bu raporların yayınlanmasının hemen ardından, IMF'nin Türkiye masası şefi Geoffrey Tyler başkanlığındaki bir IMF heyeti, aradan üç hafta geçmeden 6 Ağustos 1984 tarihinde yeniden Türkiye'ye gelerek ekonomide yeni operasyonlar yapılması direktifini verdi ve bu istekler, Özal Hükümeti tarafından eksiksiz yerine getirildi. 

IMF heyeti Türkiye'ye geldiğinde, Ö; zal Hükümeti'nin önünde karar için bekleyen iki önemli konu vardı. Tarımsal ürünlerin taban fiyatlarının ilanı ve Ka- 


Resmi istatistiklerde tahrifat ve sahtekarlık 


Hükümet resmi istatistiklerde tahrifatla sahtekarlık yaparak, işsiz sayısını olandan az gösterirken, 1984 yıbnin yüzde 4,3 olarak tahmin edilen milli gelir artış hızını yüzde 5,7 olarak “düzeltti”, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 1983 yılı için Türkiye'deki açık İşsiz sayısını 3 milyon 565 bin ve İşsizlik oranını yüzde 19 olarak hesaplamış, bu veriler ulusal ve ulus» araras istatistik yayınlarında yeralmişti. Özal Hükümeti, bu rakam- 


mu İktisadi Kuruluşları'nda (KIT) çalışan 600 bin işçiye verilecek olan 1984 
yılı ücret zammı. IMF heyetinin Türkiye'ye gelir gelmez ilk ilgilendiği konu bunlar oldu. Nitekim, IMF heyetinin Türkiye'ye gelmesinden birkaç gün sonra, 10 Ağustos 1984 tarihinde Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem başkanlığında toplanan ekonomik kurul, enflasyon oranının yüzde 60'larda seyrettiği bir ortamda, tarımsal ürünlerin taban fiyatlarını ve KIT'lerde çalışan işçilerin Ücretlerinin ortalama olarak yalnızca yüzde 30 oranında artırılacağını açıkladı. 

13 Ağustos 1984 tarihinde de, Hükümet tarımsal ürünlerin taban fiyatlarını açıklayarak, bir yıl önceye oranla pamuğun fiyatını yüzde 20, kuruüzümün fiyatını yüzde 33, incirin fiyatını yüzde 44 ve fındığın alım fiyatını da yüzde 37 artırdı. 
Böylece, tarımsal ürünlerin taban fiyatları yüzde 60 olan enflasyonun çok altında tutulunca, üretici köylülerin gerçek gelirleri yüzde 10 ile yüzde 24 arasında 


EKONOMI 


geriletilmiş oldu. Üstelik, IMF'nin isteği üzerine | Hükümeti, üreticiden aldığı ürünlerin bedelinin ancak yüzde 40 
ile yüzde 50'sini peşin ve geri kalanını ise 6 aylık süre içinde ödeyecek. Oysa Başbakan Turgut Özal $ Temmuz tarihinde konuyla ilgili olarak Bodrum'da bir konuşma yapmış ve “üreticiye parası peşin ödenecek” demişti. 

IMF'nin kırsal alanla ilgili istekleri bununla da kalmadı, tarım kesiminden bütün sübvansiyonların kaldırılması direktifini vererek gübreye ve petrol ürünleri- ne zam yapılmasını istedi. Bunun üzerine Özal Hükümeti, gübre fiyatlarını yüzde 33 ile 44 arasında ve petrol ürünleri- nin fiyatlarını da yüzde 5 oranında artırdı. 

Ve yeniden yükselen faiz oranları 

İşverenler ve özellikle banka sahibi olmayan sanayicilerin, yüksek faizden yakınmaları ve faiz oranlarının düşürülmesi yönünde baskıyı artırmaları karşısında, Özal Hükümeti bu doğrultuda karar aldı ve TMF heyeti Türkiye'ye gelme- den birkaç gün önce, Hazine ve Dışticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli faiz oranlarının düşürüleceğini açıkladı. Ancak, IMF heyeti faiz oranlarının düşürülmesi bir yana, daha da yükseltilmesi direktifini verdi ve bunun üzerine, Özal Hükümeti 11 Ağustos 1984 tarihinde faiz 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oranlarını yaklaşık yüzde 10 artırarak, yıllık faiz oranını yüzde 48'den yüzde 53'e yükseltti, 

IMF bunların yanısıra, Özal Hükümeti'nden yeni bir “niyet mektubu” (taahhütname) hazırlayıp imzalamasını ve daha sıkı para politikasının uygulanacağn kamu harcamalarının ve yatırım harcamalarının azaltılacağı konularında Hükümet'in garanti vermesini istedi. 
Hükümet, IMF'nin bu isteklerine de “e- 


vet” diyerek, yeni bir “niyet mektubu” ha- 


zırlamaya başladı. 


Raporlarda neler var? 
Dünya Bankası ve IMF'nin ayni tarihlerde yayınladıkları ve içeriği hemen ay- 


Sayfa 11 


nı olan Türkiye raporlarında, Türkiye ekonomisindeki gidişatın kritik bir durum aldığı dile getirilerek, artan hoşnutsuzlukla birlikte Hükümete yapılan baskıların yoğunlaştığı ve uygulanan programda gevşeme yoluna gidilmesinden endişe duyulduğu belirtildi. 

İşsizliğin arttığı, enflasyon oranının yükseldiği, yatırımların gerilediği kay- 


* dedildikten sonra, raporların “riskler” 


bölümünde, “ödemeler dengesi açığı öngörüldüğü şekilde düzelme göstermeyebilir” ve “uluslararası mali çerçevelerde Türkiye gerekli mali desteği bulmaktan yoksun kalabilir” denildi ve Türkiye'nin dış borç ödemede “kritik” bir döneme girebileceği belirtildi. 


Muharrem Kararnamesi 


smanlı'nın 18. Yüzyıl'ın başlarından itibaren eli iyice dara düşer ve sürekli para aramaya başlar. İmparatorluğun 

ilk elattığı kaynak toprak olur. Devletin mülkiyetinde bulunan tarım topraklarının işletilmesi hakkı, ihale ile “Mültezim" diye adlandırılan zenginlere satılır. Ne var ki, saray bu satıştan umduğunu bulamaz. imparatorluğun sürekli güçsüzleştiği bir dönemde, Mültezimler devlete ödemeleri gereken parayı vermek bir yana, toprağın Üstüne yatar ve onu mülk edinirler. 

Iç kaynaktan umut kesilince, dış borç aramaya başlanır. Osmanlı'nın ilk borçlanması 1855 yılına rastlar ve imparatorluk Ingiltere ve Fransa'- dan 3 milyon ingiliz lirası borç alır. Bu tarihten batışına kadar, Osmanlı Imparatorluğu'nun ekonomi politikası dış borç ödemek ve yeni dış borçlar bulmak üstüne oturtulur. Ve Osmanlı, her dış borç alışta, Batı kapitalizmine ödün üstüne ödün verir. 

Saray, ardarda çıkardığı kararnamelerle, hızla emperyalizm aşamasına yükselmekte olan Batı kapitalizmine kapıları ardına kadar açar. Yabancı kişi ve kuruluşlara, toprakta mülk edinme hakkı dahil, Osmanlı ekonomisinin her alanında faaliyette bulunma hakki tanınır. Eloğlu durur mu, Imparatorluğa dalar ve talana başlar. Ve bülün bunlar, kamuoyuna 

“Batılılaşma” ve “Reform” olarak sunulur 

Ancak, bu ekonomi politikası, çok uzun ömürlü olmaz. Ve bu süreç, 
20 Aralık 1881 tarihinde yayınlanan ve “Muharrem Kararnamesi” diye adlandırılan bir kararname ile noktalanır 

Neden ve nasıl mı? 1881 yılına gelindiğinde, Osmanlı ekonomisi batar ve saray, vadesi gelen dis borçlarını ödeyemez duruma düşer. Batı 


da tahrila iparak hiç bir gerekçe göstermeden 1983 yılı için işsiz saytsini 2 milyon 900 bine ve işsizlik oramini yüzde 16'ya düşürdü. Böylece, işsiz sayısı 765 bin “azaltılmış” oldu ve Beşinci Beş Yıllık Plan'da işsizlik “düzeltilmiş” şekliyle yeraldı. DIE tahminlerine göre, daha önce yüzde 4,3 olurak ilan edilen 1984 yılı milli gelir artış hizi da düzeltilerek yüzde 5,7'ye yükseltildi ve plana düzellilmiş şekliyle girdi. 


Dışsatımcı holdingler tarlaya girdi 


Özal Hükümeti'nin tarımsal ürünlerin taban fiyatlarını düşük tutması ve peşin ödeme yapmaması üzerine, dışsalımcı büyük holdingler köylünün ürününü ucuza kapatmaya başladılar. 
Başta Enka, Çukurova ve Sabancı Holding olmak üzere kırsal alana giren büyük holdinglerin para sıkıntısı içinde olan köylülerin fındık, pamuk, tütün, kuruüzüm gibi ürünlerini taban fiyatlarının bile altında fiyat vererek satın aldıkları belirtiliyor. 


Bir Dolarlık dışsatıma 
198 Lira kredi 


Devlet o Planlama (o Teşkilatı'nın 
(DPT) yaptığı açıklamaya göre, 1984 
yılının ilk dört ayında | Dolarlık dişsatım için dışsatımcı holdinglere 198 
Liralık kredi açıldı. 1 Dolarlık dışsatım için holdinglere açılan kredi, 1981 yrlında 62, 1982'de 91 ve 1983 yılında da 126 Liraydı. 


1,5 milyon kişiden 
106 binine iş 


bulunabildi 


Iş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir yıl içinde iş bulabilmek için kuruma başvuran 1,5 milyon işsizden ancak 106 binine iş bulabildi. Iş arayanların en yoğun olduğu illerin başında Istanbul, An“ kara ve Izmir geliyor. Son bir yıl içinde, iş bulmak için Istanbul'da 143 
bin, Ankara'da 108 bin ve izmir'de 
58 bin kişi Iş ve Işçi Bulma Kurumu" 
na başvurdu. Kurumun yaptığı açıklamaya göre, iş arayan 1,5 milyon kişiden 280 binini kadınlar ve geri kalaninı da erkekler oluşturdu. 


Sıkı para ve enflasyonla mücadelenin sonucu iflas 


© Ekonomik göstergeler, Eylül-Aralık dönemini kapsayan dört aylık sürede, Özal Hükümeti'nin kaynak bulmakta daha da zorlanacaanı ve gerekli devlet harcamalarını yapabilmek için karşılıksız para basmayı sürdüreceğini gösteriyor. Özal, içinde bulunduğumuz yılın ilk yedi ayında 186 milyar Lira karşılıksız para bastı 


Istatistikler, içinde bulunduğumuz yılın Ocak-Temmuz dönemini kapsayan yedi aylık sürede, Özalın “sıkı para” ve “enflasyonla mücadele” politikalarının iflasla sonuçlandığını gösteriyor. 

Özal ve ekibi hükümet olur olmaz, IMF'ye verdiği “niyet mektubunda yıl başında 715 milyar lira olan piyasadaki 
para miktarının 1984 yılı sonunda 825 
milyar lirayı aşmayacağı konusunda faahhütte bulunmuş ve yüzde 40 olan enflasyonu yüzde 25'e indireceğini belirtmişti. 
Ancak, | Ağustos 1984 tarihine gelindiğinde, piyasadaki para miktan 901 milyar liraya ve yıllık enflasyon oranı yüzde 60'a yükseldi. 

Suçlusu kim? 


Bilindiği gibi, Özal işbaşına gelir gelmez, 1983 yılında yeniden urmanmaya başlayan ve yıl sonunda yüzde 40'a yükselen enflasyon konusunda Ulusu Hükümeti'ni suçlayarak “sıkı para politikası” - nın gevşetildiğini öne sürmüş ve bu durumun enflasyonu körüklediğini söylemişti. Aynı şekilde, Dünya Bankası ve IMF'nin son yayınladıkları raporlarda da, ekonomideki kötüleşmenin “suçlu”su 
olarak Ulusu Hükümeti gösterilerek, 1983 
yılında sıkı para politikası uygulamasın- dan vazgeçildiği ve bu nedenle enflasyonun körüklendiği iddia edildi. 

Oysa, resmi istatistikler, Özal Hükümet'nin Ulusu Hükümeti'nden çok daha fazla karşılıksız para bastığını gösteriyor. 
Nitekim, 1983 yılı başında 543 milyar lira olan piyasadaki para miktar, yıl sọnunda 715 milyar liraya yükselmiş ve böylece 172 milyar liralık karşılıksız para basılmıştı, Özal Hükümeti ise, yalnızca 1984 
yılının Ocak-Temmuz dönemini kapsayan yedi ayında 186 milyar lira karşılıksız para bastı ve yılbaşında 715 milyar lira olan piyasadaki para miktarı, I Ağustos tarihinde 901 milyar liraya yükseldi. 

Ekonomik göstergeler, Özal Hüküme- 


ti'nin önümüzdeki dört aylık dönemde kaynak bulmakta dahâ da zorlanacağını ve gerekli devlet harcamalarını yapabilmek için karşılıksız para basmaya mecbur kalacağını gösteriyor. Dışsatımı teşvik adı altında devlet kasasından yüzmilyarlarca lirayı boldinglere aktaran Özal Hükümeti'nin 1984 yılı bütçe açığı, uzmanlara göre | trilyon liraya yükseldi. 
Trilyonluk bütçe açığının nasıl kapatılacağı sorununun yanısıra, Hükümet'in önümüzdeki dört ay içersinde tarımsal ürünlerin destekleme alımları, vadesi gelen iç borçlar (hazine bonoları) ve müteahhitlerin alacakları için 750-800 milyar lira ödeme yapması gerekiyor. Özal Hükümeti'nin, EylükAralık döneminde yalnızca 
26 tanmsal ürünün desteklenmesi alımı 
nedeniyle üreticilere ödenmesi gereken para, 386 milyar liradır. 
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bastırınca da, “Muharrem Kararnamesi”ni imzal mecbur kalır. 
“Muharrem Kararnamesi”yle, alacaklı devletlerin temsilcilerinden oluşan ve “Düyun-u Umumiye” adı verilen bir meclis oluşturulur. Ve bu Meclis'e Osmanlı'nın gelir ve giderlerini yönetme hakkı verilir. Böylece, Osmanlı ekonomisi, her şeyiyle emperyalist devletlerin eline geçer 

Bütün bunları neden mi anlattım? Osmanlı'nın son döneminde uygu» 

lanan ekonomi politikaları, *24 Ocak” felsefesine ve Özal'ın ekonomi « politikalarına çok benziyor da ondan. Aynen Osmanlı gibi, Özal ekonomisinin bütün felsefesi, Türkiye'nin yeni “Düyun-u Umumi”si IMF tarafından dış borç bulma ve borç ödeme üstüne oturtulmamış mıdır? 

24 Ocak 1980'den bu yana, OECD'den Dünya Bankası'na, IMF'den 
AET'ye kadar emperyalist kuruluşların Türkiye hakkında yayınladıkları raporlann haddini hesabını bilmeye imkan yoktur. Ancak, hepsinde akıldan hiç çıkmayacak ortak bir yan vardır: Türkiye ekonomisi bunahm aşmış, düzlüğe çıkmış ve Türkiye köşeyi dönmüştür! 

Peki, yıllardır fakir fukarayı yakıp kavuran enflasyon ve pahallıkta bir iyileşme mi olmuş? Hayır. İşsizlik canavarına çare mi bulunmuş? 
işsizlerin sayısı azalmış mi, artmış mı? Artmış. Peki, üretim, yatınm ve kalkınma hızlarında ciddi artışlar mı olmuş? Türkiye zenginleşmiş mi, fakirleşmiş mi? Fakirleşmiş. 1979 yılında 1500 Dolar olan kişi başına gelir 1984 yılında bin Dolar'ın altina düşmüş... 

O halde, Türkiye köşeyi nasıl dönmüş? Bunalım neden ve nasıl aşilmış? Yoksa, bu İMF'ciler ekonomi mi bilmiyorlar? Bilmez olurlar mı? 
Onlar ekonominin en iyisini bilirler... Ancak, yalnız IMF'nin değil, bütün emperyalist kuruluşların Türkiye ve IMF kıskacındaki bütün ülkeler ekonomileri için yaptıkları “olumlu” değerlendirmede bir tek ölçüt var: Vadesi gelen dış borçları ödeyebilmek... Ve çokuluslu tekellerden yapılan dışalım için gerekli dövizi bulabilmek... 

Özal Hükümeti'nin ardarda çıkardığı “Muharrem kararnameleri” de, Osmanlı'nın son dönemine çok benziyor. F-16 anlaşmalarıyla, Türkiye ekonomisinin bütün sektörleri ABD tekellerinin talanına açılmamış midır? Ve Özal Hükümeti, son'çıkardığı kararnamelerle yabancı kişi ve kuruluşlara toprakta mülk edinme hakkı tanımamış mıdır? 

Çağdaş “Düyun-u Umumiye” IMF, her yanıyla Türkiye ekonomisini yönetmiyor mu? IMF'ye her yıl verilen üç-dört “niyet mektubu"nun “Muharrem Kararnamesi"nden ne farkı var? 

Tanmsal ürünlerin taban fiyatlarını, Özal Hükümeti mi saptıyor, yoksa IMF mi? IMF... İşçi ücretlerinin ne kadar artırılacağına, hükümet mi karar veriyor, yoksa IMF mi? IMF... Faiz oranlarımn, piyasadaki para miktarını IMF mi saptıyor, yoksa Özal Hükümeti mi? IMF... Bütün bunlar, Osmanlı'nın son döneminde olanlara çok benzemiyor mu? 

Yalnız bunlar mı? Aynen Osmanlı'nın toprağı elden çıkardığı gibi, Özal Hükümeti de devlet sektörünü satışa çıkarmadı mı? Ve Özal Hükümeti, ABD'nin “tarım ve tarıma dayalı sanayilerde ihtisaslaş” dayatmasını kabullenip, sanayileşme girişiminden vazgeçmedi mi? 

Denebilir ki, Osmanlı battı da kötü mü oldu? Yooo, iyi oldu. O halde, bırakalım Türkiye kapitalizmi de batsın! Kazın ayağı hiç de öyle değil, Bir kere, Osmanlı kendi kendine batmadı. O, yığınların mücadelesiyle, ulusal kurtuluş savaşıyla tarihin çöplüğüne gönderildi... 

Üstelik, Türkiye halkı Osmanlı'dan arta kalan pisliklerden az mı çekmiştir? Osmanlı'nın yarı-sömürge oluşu, Batı kapitalizminin talanına açılmış olmasi ve kapitalizme geçemeyiş, bugün Türkiye'nin geri kalmışlığının nedenlerinden birisi değil midir? Onyıllardır Türkiye halkının anasını ağlatan toprak ağalığı ve tefecilik, Osmanlı'nın mirası değil midir? Türkiye kapitalizminin çarpuk çurpuk olmasında, Osmanlı'nın payı yok mudur? 

Osmanlı gibi, ne Evten-Özal rejimi kendiliğinden yıkılır gider, ne de Türkiye kapitalizmi kendiliğinden batar. 


Sayfa 12 
Türkiye'ye dö 


Yücel FEYZİOĞLU 


— Babam Federal Almanya'ya geldikten iki yıl sonra doğmuşum. On yaşına dek her iki yılda bir dört hafta İzinde gördüm onu, Bazen yılda bir geldiği de olurdu. Ninem “Baban izine geliyor” dediği an korku düşerdi içime. Onun gelişi bize sevinç getirmezdi. Günlerimiz zindan olur, gözyaşlarımuz sele dönerdi. Sudan sebeple anamı döver, bizi sopadan geçirirdi. Onun dört haftalık izni dört yıl gibi uzar, geçmek nedir bilmezdi. O gittikten 9-10 ay sonra bir kardeşimiz daha doğar, bir yaşına gelende babamız yine çıkıp gelirdi. Evde ağlayanların sayısı bir tane daha artmış demekti... Onu sevmedim hiç. Küçücük bir sıcaklık duymadım ona. Kardeşlerim de sevmediler... Sonra birgün aldı hepimizi buraya getirdi... O dövmeler, o gözyaşları yılda bir ay iken uzadı yi oldu. Yıllar yılları kovaladı. Geri dönişler başlayanda ben gitmek istemedim. 
Yine dövdü, fena dövdü. Anlamını bile bilmediğim “KAVAT” sözcüğünü haykırarak karşı koydum. Deliye döndü, beni kanrevan İçinde bıraktı, Ben de kaçtım. Dönmedim Türkiye'ye... 

Geri dönüşler insanların yaşamlarını bir toz gibi savuruyor. Herşey sanki bir bora- na tutulmuş. Yığın yığın yığılan sorunlara yenileri eklendi, ekleniyor... Emekli keseneği, geri dönüşü teşvik priminden yararlanma, sigortalar, taksitler, heryana kesilen paralar, vergi iadesi, 15-20 yılın bıraktığı kayıt-kuyut işlerinin temizlenmesi, dilsizlik, komisyoncular... 

Sadece Oberhausen'da bir sıra olay tesbit ettik. Bir ailenin beş çocuğu geri dönmemek için öğretmenine sığınmış. Bazı gençler tam göç yola çıkarken kaçmışlar. 
Göç gitmiş, nerede oldukları bilinmiyormuş... 

Bir de Duisburg'a gözatalım dedik. Aym olaylar orada da... Ve nereden başlayahm? Bir ipucu yakalayıp oradan izi nasıl sürelim? “Hele bir Türk-Danış'ı arayalım” diye söyleniyor, bir umutla telefonu çeviriyoruz. Karşımızda Ahmet Atik; 

— Üç gencin adresini verdiler bana diyor, yarın aramaya gideceğim. Bulma şansı var m bilmiyorum. Boşuna gelmiş olmayasın? 


BNA e GEZE İDE KİR ŞE GA 


Almanya'da kali$ çaprazında olan çocuklarımıza olu 


e 


cüklerin Almancasını söyle. Başka şeylerden de söyleşebiliriz. Aklına gelince anlatırsın, diyorum. 

Sonra kalkıp çıkıyoruz. Ahmet'in elinde adresler var. Çocukluktan gençliğe atlama yaşında Üç insanın gidebileceği adresler bunlar. Devam ettiği mesleğe hazırlama kursu yapılan okuldan vermişler: “Artık kurslara gelmiyor” demişler 

— Sen de gel Cemile, diyoruz. Bugün iyi bir arkadaşlık edelim. Arabaya binip uzaklaşıyoruz. Dereden tepeden sözediyoruz. 
Cemile şimdi biraz daha rahat. 

— Beş kardeşiz diyor, dört kız, en küçü-Bümüz oğlan. Ablam da kalmak istiyordu. 
Adı mı? Aycan. Benden üç yaş büyük. 

Cemile sorulara kısa kısa yanıtlar verip susuyor. 


ya as Sağ” a 4 
TÜRKİYE'YE GÖÇ BAŞLARKEN EŞYALAR KAMYONLARA YÜKLENİYOR... AMA ÇOCUKLAR “EŞYA” DEGİL Kİ... 


Yine bir adrese gelmiştik. Inip zile bastık, kapı açıldı. Içeri buyur ettiler. Yüre-Bimiz döğünmeye başladı. Aradığımızı bulacaktık. Seccadeli, maşallahlı, tesbihli ibrikli bir ev. Hüseyin Uzun'un evi, Maden işçisi. Soluğu zor çıkıyor. Daha 50 yaş bile dememiş. Ruhr deryası yeyip bitirmiş onu. Eğer evrakları tamamlanırsa emekli olacak... 

Gösterilen yerlere oturuyoruz. Cemile'- ye dikkat ediyorum. Yanıma sinerek oturuyor sanki. Yürek döğüntülerini hissediyorum. Kolumunaltına sığınmış. Saçak altina giren serçeler gibi. Alabildiğine tedirgin. Sanki adam kalkıp onu azarlayacak, koltuğu kaldırıp başınafiırlatacak... Cemile yok oluvermiş sanki, Ahmet, Hüseyin'le konuşuyor, biz dinliyoruz, Cemile anlıyor 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Dal gibi kızlarımız civan delikanlılarımız boğuntuda 


Türkiye'ye dönmeyenlerin izinden... 


— Babam “başıma bela olacaksınız” di yerek ablamla beni götürüp Türkiye'ye bıraktı, 6 ay orada kaldık. Ninemle anlaşamadık. Okula da bırakmadılar. Nasıl olsa evlenip ev kadını olacaksın ne gereği var okumanın dediler. Evde oturmaktan iyice sikildık. Sorun büyüdü. Tekrar bizi Almanya'ya getirdiler. Okula devam ettik, ama biliremedik, belge verdiler. Biz babamızın yoklu-Bundan yararlanarak Türk-Danış'ın folklomna yazıldık. Yabancı düşmanlığına karşı kurulan girişimde çalıştık. Babam bunları, duyunca çileden çıktı. Biz gizlemeye çalış» sak da komşularımız, arkadaşlarımız ne yaptığımızı hemen söylüyorlardı. Camide herşeyi öğreniyordu. Bizi yine Türkiye'ye götürüp bırakacağını söyledi. Ilk kez ben de karşı geldim, evden kaçarım dedim. Türkiye'de ne yapabilirim ben? İşim olmayacak, gidebileceğim yer olmayacak. Fena halde dövdü. Ben de Türk-Danış'a, oradan Jugendamt'a (Gençlik Dairesi) gittim. Benimle bir memur gelip babamla konuştu. 
Babam memurdan çok korktu, bana baskı yapmayacağına dair söz verdi. Ama sözünü tutmadı. Geri dönüşler, geri dönüş primleri çıkınca geri dönmeyi kafasına koydu. İlle de bizi bu fırsattan yararlanıp götürmek istiyordu... 

Çekinerek babamdan “Yabancı düşmanlığına karşı girişim”in toplantısının olduğunu söyledim, katılmak için izin istedim. Vermedi. Israr edince gene tepesi attı. Demir boruyla üstüme yürüdü, vurmaya başladı. 
Anlamını bile bilmediğim “KAVAT” sözüyle karşı koydum. Daha da çıldırdı, beni kan-revan içinde bıraktı. Ben de kaçtım, Jugendamt'a sığındım. Kardeşlerimi toplayıp Türkiye'ye götürdü, ben dönmedim. Pasaportlarını orada yırtıp atmış. 

Hem söyleşiyor, hem de yürüyorduk. 
Gençlerin girebileceği neresi varsa oralara girip çıkıyorduk. Daha bitmemişti Cemi- - le'nin öyküsü. Soruyor, soruyorduk. Güneş bugün alışılmadık bir şekilde parliyor- li du. Gökyüzü görülmedik güzellikte mavi- | liklere belenmişti. Fabrika dumanları gök- || yüzünü kirletmiyordu. Gençler parklara, | havuzlara, futbol sahalarına dağılmışlardı. 
Onları bulamıyorduk.... i 

— Babam anamla birlikte geri dönüp te- 


m bilmiyorum. Boşuna gelmiş olmayasın? 

Ahh, körün aradığı bir göz. Ahmet bana verdi iki göz: 

— Birlikte arayalım diyorum. Bulursak konuşuruz. 

Ertesi gün bir haber geliyor. Ailesi ile birlikte gitmeyip Jugendamt'a (Gençlik Dairesi'ne) sığınan bir genç kızla görüşebilirmişim. Adı Cemile'ymiş. Telefon numarasını veriyor, Hemen çeviriyorum. 
Dinsel geleneklere bağlı müslüman bir aileye başkaldırmak kolay mı? Gürül gürül sesli, dikbaşlı, rujlu dudaklarının arasında sigara, hayata egemen bakışlarla bakan iri biri canlanıyor hayalimde... 

Hayret!., İncecik, titrek bir ses: 

~ Ben Cemile, 

Biraz yüksek sesle konuşsam, telefonu kapatacak, belki de odanın görünmez bir köşesine saklanacak kimbilir... Telefonda onu rahatlatmaya çalışıp sonra buluşmak üzere sözleşiyoruz. 


Genç kızlar kaçmak istiyorlar 


Incecik, sülün gibi güzel, -göyçek, 18 yagina yeni girmiş Cemile, Ürkek. Ellerini nereye koyacağını, bakışlarını nerede durduracağını şaşırıyor. Sanki önü yarlarla çevrilmiş, derin vadilerde yapayalnız kalmış bir ceylan balası, Sanki katarından ayn düşmüş bir turna. Çevresini zalim avcılar sarmış, yaman bir kuşatmada... Nereye kaçacağını, çırpınan yüreğini nasıl dindireceğini bilemiyor. Söze nereden girebilirim ki?.. diyorum, Sözleşmeye söz bulamiyorum. O demeğe kalmadan Ahmet de geliyor. Onu görünce biraz rahatlıyor Cemile, En dar günlerinde Ahmet tutmuş elinden. Öğretmeni Hüseyin de yardım etmiş. Etmiş ya, anlatılanlar öylesine korkunç ki; “Bu incecik omuzlar bu kadar yükül nasıl taşır?” diye insan özözüne sorma- dan edemiyor. 

— Ama mahalleden, okuldan tanıdığım tüm kız arkadaşlarım benim gibi, diyor Cemile. Hepsi baskı altında. Hepsi bunalmış, kaçmak isteyenler oldukça çok. Türkiye'ye dönenlerin hiçbiri dönmek istemedi. Hepsi beni telefonla aradı. Gizli gizli buluştuk. 
Nasıl kurtulduğumu sordular. Onlar da kurtulmak istiyorlardı. Ama benden başkası başaramadı bunu... 

Birden gözlerini yere indiriyor. Öğünmüş olduğunu sanarak kızarıyor. Çevresi- ne bakınıyor. Sonra söyleşiyi sürdürüyoruz. Cemile'nin tıkandığı, olaylar zincirini atladığı, Türkçe sözcük bulamadığı yerde Ahmet yardım ediyor. Baştan sona biliyor Cemile'nin başına gelenleri. 

> Ziyanı yok Cemile, bulamadığın söz- 


Acaba aradığımız adreslerde çocukları bulabilecek miyiz? Hepimiz merak ediyoruz. Hele öğretmenleri Ula'ya sığınan o beş çocuk!.. Bir türlü Ula'yla bağlantı kuramıyoruz, 

— İşte bizim mahallelere girdik, diyor Ahmet, bakın bakın birçok binada boş pencereler var. Buralarda hep bizim işçilerimiz oturuyorlardı. 

Şimdi boş. Içerisi karanlık dehliz gibi görünüyor. Giriş katı da kapalı, pancurları inik. Daha birkaç ay geçmeden viraneye dönmüş. Belki geceleri baykuşlar da konuyor kimbilir... 


— Burada da namaz kılıyorlardı, diyor Ahmet, aradığımız adres buranın üsti. 

Bir umutla çıkıyoruz. Basıyoruz zile. 
Kapıyı açan olmuyor. Iniyoruz yıkık dökük merdivenlerden. Şimdi ikinci üçüncü adreslere gideceğiz. 

~ Babam m? MAN-GHH'da çalışıyordu, diyor Cemile, kaynakçıydı. Bizi buraya getirdikten sonra da yüzünü az görüyorduk. 
Montaja gidiyordu. Iki haftada bir geliyordu. Deli gibi sert bir adam. Her iki hafta sonunda hepimiz dayağa hazırlanıyorduk. 
Hele anam, hele o dilsiz garip... Ne çok dayak yiyordu. Bizim bir hatamız olsa: “Senindoğurdukların işte” deyip gene basıyordu dayağı. 

= Peki sebep? 

— Camiye gitmemizi istiyordu. Başımızı örtecekmişiz. Pantolon üstüne etek giyinecekmişiz. Onun namusuymuşuz. Namusunu İyi korumak zorundaymışız. Gidiyorduk da, Orda da hocanın baskısı başlıyordu... 

Cemile anlatırken ben MAN fabrikaları- na bakıyorum. Kalın duvarlarını, yüksek yapılarını görüyorum. Üzerime yıkılacak gibi oluyor. Arkamı dönüyorum. Tepede, heryerde MAN reklamları... Gözlerimi indiriyorum, önümden dev kamyonlar, otobüsler geliyor. Hepsinin üstünde M.A.N, yazılı, Üstüme üstüme yürüyorlar sanki, Bizi ezip geçecekler diye korkuya kapılıyorum... 

— Aklımız ermeğe başlayınca ablamla aramızda konuşmaya başladık. Anama aciyorduk. O dışarda çalışıyorsa, anam da ev işlerini yapıyordu. Dövmeye ne hakkı vardı sanki... Birgün bizim kapımızı dinlemiş, komuşmalarımızı işitmiş. Hızla açıp içeri girdi. Bunları nereden öğreniyorsunuz? Bunlar komünist fikirleri, dedi. 


“Çok korktuk. Komünist deyince rengimiz kaçtı. Bizi gene dövdü. Anama “Bunların sorumlusu sensin, iyi bak bunlara” dedi, Artık kapıyı örtmemizi yasak etti, 


nie konuşuyor, biz dinliyoruz. Cemile anlıyor mu acaba?.. 

Aradığınız çocuk yok bizde diyor Hüseyin. Bizimkiyle isim benzerliği. Bizim ki kursunu deli gibi sever, Zamanında gider gelir... Birgün bile kalmışlığı yoktur. 

~ Olabilir, diyor Ahmet, üstelemiyor. 

Hüseyin Uzun emekli işlerinden açıyor sözü. Son derece ağzı yanık, *“Gençliğimizi aldılar elimizden” diyor, “Şimdi de uğraştrıyorlar, Emekliliğimi bağlasalar ben de çekip gideceğim...” s 

Çaylar çerezler geliyor, yeyip içiyoruz. 
Evin kızına dikkat ediyorum. Cemile yaşında, Eve öylesine tutsak edilmiş bir görünümü var ki... Cemile'yi öylesine gönenerek süzüyor ki... Açık başını, alnına düşen saçlarını, pantolonunu... Tek tek her yanını, herşeyini inceliyor. Gözü Cemile'- nin üstünde, Bize çay doldurup tekrar Cemile'ye bakıyor. Cemileonun için öylesine ulaşılmaz yerde ki!.. 
Hüseyin'in soruları bitecek gibi değil, Birkaç saat sonra zor ayrılabiliyoruz. 


Ve intihar 


Konumuza dönüyoruz: 

- Sonra ne oldu Cemile? 

— Öğretmenimiz kitap veriyordu. Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in, Aziz Nesin'in ki” taplarını. Okudukça sevmiştik. Bize İyi arkadaşlık ediyorlardı. Beklemediğimiz bir pazar günü babam gene “Bunlar komünist kitapları. Nereden buldunuz” diye kudurdu. Kitapları parçalayıp attı. Fena dövdü bizi. Gidip dini kitaplar, kasetler getirdi. Bunları okuyup, dinleyeceksiniz. Gelince soracağım, dedi. Biz babamızı sevmediğimiz için bunları da sevmedik. 

Gözlerinin önüne dökülen saçları iki yana ayırıp düşünüyor. Sözcükleri arıyor sanki; 

— Sonra hazırlık sınıfından Alman sinıfı- na geçtim. 13 yaşını bitiriyordum. Almanca anlamıyordum. Sınıfta oturup oturup geliyordum. Hiç bir arkadaşım yoktu. Konuşamadığım için bana gülüyorlardı. Babam gelince verdiği kitaplardan sorular soruyordu. 
Yanıt veremeyince sopa. Anam araya girince sopa. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. 
Evde ne kadar İlaç varsa içip, kendimi öldürmeye yeltendim... 


Gideceğimiz üçüncü adres uzak değildi. 
Yürüyerek vardık. Genç bir kadın pencere- de oturmuş, hem örgü örüyor, hem de gelip geçenleri gözetliyordu. Zile bastık aynı kadın açtı, Gene Ahmet önde: 


— Türk-Danış'tan geliyorum. Akrabanı- 


Bir Cemileişte... Yüzlerce-belki» binlerce Cemile'den biri. İncecik, sülün gibi incecik ve 
18 yaşında. Ürkek. Ellerini nereye koyacagıni bile bilmiyor. Bir Cemile işte... Yüzlerce Cemile'den biri... 


zın çocuğu sizde kalıyormuş da onu sormaya geldik. 

— Yok vallahi, diyor, nerde olduğunu bile bilmiyoruz. Keşke olmaz olsaydı, bizim başımıza iş açacak. Yok burada. Olsa söylerim. 
Kocam kahvede, İsterseniz gidip ondan sorun, 
Gözlerini kaçırıyor. Ahh o gözler... Ne müthiş birşeydir, Insanı ele veren tek or-. 
ganı, Nöbetçi dikilmiş kapıya, Çocuktan çok kendi başlarına bela geleceğinden korkuyor. 

— Oyun salonlarına gidelim, diyor Ahmet, belki oralarda buluruz. 

Oberhausen kazan biz kepçe, dönüp duruyoruz. 


“Bu incecik omuzlar...” diyorum, “bu incecik omuzlar bu yükü nasıl taşır?” Oysa o “okuldan, mahalleden tanıdığım bütün arkadaşlanm gibi, diyor, hepsi baskı altında bunalmış, hepsi kaçmak istiyor...” Ama nereye? 


Babam anamla birlikte geri dönüp te- 


melli dönüş işlemlerine başladı. Ben artık 


gençlik yurdunda kalıyordum. Gene yakamı bırakmadı. Faşistlerin derneğine gitmiş, beni kaçırmak için adam ayarlamış. Arkama takıldılar, aylarca dışarı çıkamaz oldum. 
Hergün arabayla beni izliyorlardı. Fakat kaçıramadılar. 


Düşman gibi... 


- Kardeşlerinle haberleşiyor musun? 

= Evet, Ablamla yazışıyoruz. 

Nasıl iyi mi? Gene buraya gelmek istiyor mu? 

— Evet. Ablam buraya dönmek için yeniden pasaport alma çabasına girdi. Artık ablam 21 yaşındaydı. Gelebilirdi, Babamın engelleme olanağı yoktu. Babam ablamın girişimlerini duymuş. Düşman gibi, Hiç fırsat verir mi? Hemen bir mektup yazmış: *Kızım burada komünist örgütlere gidip geliyor" diye sıkıyönetim komutanlığına şika- 


yet etmiş. Pasaportunu almadan birgün önce | 


evimizi polisler basmış, altım üstüne getirmişler. Ablamı alıp götürmüşler. Bir daha pasaport eline geçmemiş. Vermezler aruk. 
Bir daha gelemez ablam, hiç gelemez... 

Sustu Cemile. Gözleri doludoluydu. Öfkeliydi. Babasına kin duyuyordu, ona düşmandi. Ben ise başka şeyin düşmanıydım. 
Hinç duyuyordu babasına, Ben ise başka şeye hınçlıydım. M.A.N fabrikası dev yapilarıyla üstüme üstüme geliyordu. Nereye baksam M.A.N-GHH firmasını görüyordum. Reklamları, kamyonları, otobüsleri, yeni yeni inşaatlarıyla dev adımlar atıyordu. MAN fabrikası GHH ile birleşmiş, daha da devleşmişti. Onbinlerce metrekarelik alanlarda yayılıp gidiyordu. 

- Peki Cemile, şu fabrikaya baksana bir. 
Baban burada çalıştı hep. Bu fabrika nereye buyurduysa, oraya gitti. Tam 20 yıl sürdü bu. Sizi, annenizi düzenli görmedi. 
Onun yanında büyüyemediniz. Kimbilir aklından neler geçti. Kimbilir gerçek olmayan nice nice hayaletlerin tutsağı oldu. 
Insanlıktan çıkıverdi, başka birşey oluverdi. Ama ona sorarsanız, herşeyi sizin iyiliğiniz için yaptı. Öyle değil mi? Ne dersin? 

— Evet diyor Cemile suskun, hiç düşünmemiştim. Babam çok kıskançtı. Biz gözlerinden ırak olunca sinirleri çok bozuluyordu. Başımıza bir yığın şeylerin geldiğini samyor, ondan gizlediğimize İnaniyordu... 

Üçümüz de durmuş M.A.N'a bakıyorduk. Yapılarıyla, bankalariyla, reklamları, dev kamyonlarıyla üstümüze üstümüze geliyordu... Biz aradığımız öteki çocukları bulamıyor, gittiğimiz heryerden eli boş dönüyorduk. 


| 


VE Ml a almam a ma m 
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Anadil dersi konusunda Memorandum'un çıkış noktasını, çocukların gelişmesinde, kişisel, toplumsal kültürel özbenliklerini bulmalarında anadilin vazgeçilmez işlevi, yurda dönme durumunda vatana uyum sorununun çözümündeki yeri, sağlam anadil bilgisinin ikinci dili öğrenmekte sağladığı kolaylık meydana getiriyor. Bu temel vurgudan hareket eden metin yabancı çocuklar için iki dilli bir yaşamın veri olduğunu belirledikten sonra, iki dilli yaşamın iki dilli ve iki kültürlü bir eğitimi zorunlu kıldığı sonucuna varıyor. Bu temel üzerine Memorandum'da iki farklı anadil eğitimi modeli öneriliyor: 1. Normal Alman okul ve eğitim sistemi ve Alman müfredat * programı içinde etkin bir anadil eğitimi, 
2. Geliştirilmiş iki dilli eğitim çerçevesinde anadil eğitimi modeli. 

Birinci Model: Normal eğitim 

sistemi çerçevesinde anadil 

eğitimi 


Anadil eğitimi ve eğitim sisteminde anadilin yeri konusu, Türkiyeli göçmen nüfusun en yoğun olduğu Federal Almanya'da yabancılara İlişkin sorun ve tartışmaların odak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. 1970'lerde gündeme gelen konu ve model önerilerinin tartışılması 1984'lerde hala sürüyor. Anadil sorunu ve anadil eğitimi konusunda, kısaca çocuklarımızın dil engelini aşarak topluma uyumlarını eşit eğitim ve iş olanaklarından yararlanmalarını sağlayabilecek bir de eğitimin olanaklarına ilişkin öneri ve uygulamalarda, ne yazık ki, 10 yıldır pek fazla yol alınamamış durumda. Örneklerin fazlalığı ve modellerin çeşitliliği yanısıra, Federal Almanya, anadil eğitiminde yapılan hataların da büyütücü merceklerle görülebildiği, yanlış sonuçların bir o kadar önem kazandığı bir ülke. Örneğin Federal Almanya'daki Bavyera Modeli, yani ulusal sınıflar (Türk sınıfları) modeli, ayrımcı, ırkçı, faşist özlemli, yabancı düşmanı politikaların sonucu olduğu gibi, sonuçlarıyla da bu politikalara hizmet etti hala da ediyor. Bu yüzden de (önümüzdeki sayılarda, yaşanmış deneyimleriyle ve eleştirisiyle birlikte ele alacağımız) Bavyera Modeli'nin Federal Almanya'da simgesel bir değeri var, Uzmanların görüşlerine göre, anadil eğitimi konusunda bu model 


Anadil memorandumu bir dizi olumlu 


Anadil üstüne sıcak bir tartışma 


Sayfa 13 


“olmaması gerekeni” simgeliyor. 1983 yılında kamuoyuna açıklanan bir belge ise, bir yandan katılanların ağırlığı, kazandığı “yarı resmi” anadil eğitimi taslağı özellikleriyle, öte yandan, aynı niyet ve amaçlardan hareket etmese de, sunduğu modellerden birinin Bavyera Modeli'ni andırması açısından, konuyla ilgilenenlerin tartışmalarını ve eleştirilerini yoğunlaştırdıkları bir metin niteliği almış durumda. ligili çevrelerde şu günlerde yoğun tartışılan 

bu metin “Anadil Dersi Konusunda Memorandum” başlığını taşıyor. 
Evangelist Akademisi'nin ve Düsseldorf Evangelist Kilisesi Diakonik Werk'in desteğiyle başlayan, daha sonra genişleyerek, çeşitli yabancı işçi örgütlerini, başka kiliselerin ilgili kuruluşlarını, bazı dilbilimcileri de içeren bir Çalışma Grubu'nun 1983 yılı Temmuz'unda son şeklini verdiği ve Eyaletlerin Kültür Bakanlıklarının görüşüne sunduğu bu “Memorandum”daki görüşler bir süre önce Bilim ve Eğitim işçileri Sendikası (GEW) içinde de tartışmaya açıldı ve tartışmalara yol açtı. Aşağıda Memorandum'un ana görüşlerini ve dil konusunda uzman bilim adamı Klaus Fiebe-Harkort'un Memorandum'u eleştirisini okurlanmıza sunuyoruz. 


öneri içeriyor ama... 


“Biz burada doğduk” diye yazıyor pankartta. Ana babalarsa “burada” doğmadı, Çocuklarımız dil darboğazında ya arkadaşlarıyla ya da ana babalarıyla anlaşamıyor, konuşamıyorlar. 


ve müfredat programına ağırlıklı olarak alınması, öle yandah zorunlu olması 


öneriliyor 


mevcut eğitim-öğrenim malzemelerinin yetersizliği gerçeğinden hareketle, eğitim araclarnın gelistirilmesi ätea vandan va- 


Memorandum'da Almanca'yı yeterli ölçüde bilmeyen yabancı çocuklar için smmut öneri avni dil konutan Arenci- 


ların birarada bulundukları sınıflar» da, azınlığın dilini konuşan çocuklar oürlüklerie karcılnaemakta va kötl en. 


© olduğu, bu çocuklardan yansının hiç 

* “ânadil eğitimi görmediği gerçeğinden ha- 

i 4 rekèt eden Federa) Almanya'daki yabancı örgütleri tüm yabancı çocuklar için iki 

“ dilli bir eğitimin geliştirilmesini ve tüm hi yabancı çocuklar için anadil dersi hakkıtu talep ediyorlar. Bu amaçla, Memorandum'da birinci model önerisi olarak, anadil dersinin Alman okullarında temel zorunlu derslerden biri olarak tanınması 


öneriliyor. 

Modele; iki dilde okuma yazma öğretimi ve ikinci okul yılının sonuna kadar, çocukların, gerek anadillerinde gerekse Almanca'da okuma yazmayı tamamlamış olmalarını öngörüyor. Anadil yetkinliğine belli ölçütler (normlar) getirilmesi, günlük konuşma dilinde olduğu kadar edebiyat ve bilim dillerinde de bu 


Sinde 7 Bitleri 


ai eyi e yalan ye 


bancı öğretmenlerin anadil dersi konusunda geliştirilmeleri, yeni perspektifler, kendi alanlarında yeni bilgiler edinebilmelerinin sağlanması öneriliyor. Aile ile okulun sıkı işbirliği de anadil eğitimi için vazgeçilmez bir koşul olarak öne sürülüyor. Böyle bir modelde, “ulusal”, tek dilli sınıflar söz konusu değil. Ana eğitim dili çoğunluk dili olarak kalıyor. 


somut öneri, ayni dili konuşan öğrencilerden oluşan dilbirlikçi iki dilli sınıflardır. Memorandum'da iddia edildiğine göre Kanada, Isveç ve Berlin'deki Kennedy-Schule gibi okullarda yürütülen anadil eğitimi araştırmaları yeterli bir eğitim için aynı sınıftan ortalama bir dil birliği sağlanması gerektiği sonucunu vermiştir. 
Çoğunluğun dilini konuşan çocuklarla göçmen azınlığın dilini konuşan çocuk- 


BİR BİLİM ADAMININ GÖRÜŞÜ 


“Bavyera Modeli” ile ortak yanları olan bir modeli savunamayız 


ğ Yukarda sözü edilen Memorandum yabancı sorunları ve dil sorunlarıyla ilgili çevrelerde, Eğitim ve, » Bilim Emekçileri Sendikası (GEW) çevrelerinde tartışmalara yol açarken, belgedeki görüşlere etkili bir eleştiri, dil konusunda ve yabancı sorunlarında uz- 
` man bilim adamı, Bremen Üniversitesi Profesörlerin- a den Klaus Lebe-Harkort'dan geldi. Liebe-Harkort “Memorandum”un kamuoyuna sunuluş biçimini eleştirerek, “Biz” diye konuşan ve Memorandum'u hazırladıkları ileri sürülen yabancı örgütlerinin hangileri olduğunun açıkça belirtlmediğini, yine çalışmalara katlan dilbilimcilerin kimler olduğunun da 
4 açıklanmadığını hatırlatarak başladığı eleştiri yazısın- 
da, öncelikle, yabancıların anadil sorunlarının ihmal edildiğini, bunun ayrımcılığın ve yabancıları soyutlamanın bir parçası olduğunu, durumun çocukların gelişmeleri üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladıktan ve bu konuda “Memoranduni”dâ gösterilen hassasiyete katıldığını belirttikten sonra, şöyle diyor: “Eyaletlerin yabancı öğrencilere ilişkin resmi politkaları, temel olarak okulun bulunduğu bölge veya bağlı çevredeki yabancı çocukların yoğunluğuna göre İki uç noktaya yöneliyor: Asimilasyon (özümseme) veya segreyasyon (ayrımcılık). Her iki politika da, sözü edilen kesimin toplumsal yaşama eşli hak- 
| larla katılmalarını engellemeyi amaçlıyor” .....“Memorandum'u hazırlayanların, her iki eğitim politikası *modeli'nin, yani hem asimilasyon hem de segregasyon modellerinin uzun erimde,(bir ölçüde de daha şimdiden) çocuklar için bir daha onarılmayacak sonuçları olduğu değerlendirmesine katılı yoruz.” 


Klaus Uebe-Harkort daha sonra, eğitim daireleri- nin, eğitim makamlarının iyi niyet ve etkinlilerine güvenerek ideal anadil eğitimi modelleri geliştirilebileceği değerlendirmelerine katılmadığını, öte yandan Federal Almanya'daki iki dilli sınıflar uygulamasının, çeşitli yetersizlikler yüzünden firsat eşitliği sağlamaktan çok uzak olduğunu ileri sürerek, bu olumsuzlukların Bavyera modelinde yeterince ortaya çıktığına de-Ziniyor ve şöyle devam ediyor: 


“Anadil derslerine yönelik girişimi kabul edi- yer ve selamlıyoruz. Birinci modeli (Normal eğitim sistemi içinde anadil dersleri modeli) geliştirilmesi gereken, kabul edilebilir ve olanaklar açıcı bir teklif olarak görüyoruz. Eleştirilerimiz “Iki dilli eğitim programı” üzerinedir.” 


Bundan sonra ise, Liebe-Harkort, bu teklifi hazırlayanların ortaya gizli bir “yabancı eğitimi” program koymuş olduklarını ve “dil birlikli iki dilli eğitim” programının Bavyera modeliyle ortak yanlarni sergiliyor. Bu ortak yanlar nelerdir? 

“Modelin Bavyera modeliyle benzerlikleri arasında belirleyici ortak yan aym anadilden yabancı simflarının aynimasıdır. Bu sınıflar Bavyera'da tüm okul dönemi boyunca sürerken Iki dilli eğitim programında 4 ile 6 okul yılı sürmektedir. Ancak 8 yıl sürmesi de olanaklıdır. Her iki modelde de ders (e Bitim) dili olarak ana dil ikinci dil olan Almaoca'dan ayrılmıştır.” 

Klaus Liebe-Harkort, “Memorandum'da ortaya konan iki modelden sadece birisinin, anadil eğitimi- nin geliştirilmesine yardımcı olacağını vurgulamakta ve kendisinin de, anadilin çocukların öğrenim süreci ve okul hayatının bir parçası haline gelmesini ve firsat eşitliği veren bir eğitimin olmazsa olmaz koşulu olduğunu kabul ettiğini açıklamakta ve anadile verilen önemi özetle şöyle temellendirmektedir: 


1. Yabancı ailelerin ana dillerinin Federal Almanya'mın toplumsal ve eğitimsel politikaları çerçevesinde alınması yabancıların toplum dışına itilmelerini bir ölçüde engelleyebilecektir. Her ikisi de yabancıların anadillerini yok sayan asimilasyon ve segregasyon (özümseme ve ayrımcılık) politikaları karşısında, entegrasyonun (uyum) ayrı bir politika olarak anlam kazanmasının bir yönü de budur. 

2. Anadillerinin bütünsel bir eğitim sistemi içinde bir araç ve aynı zamanda erişilmesi gereken bir amaç olarak tanınması, yabancı öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları güçlükleri azaltacak, onlara düşüncelerini sistemleştirebilme ve kavramlar kura- 


bilme açısından yardımcı olarak aynı zamanda Almancalarının da daha sağlam bir temele oturmasını sağlayacaktır. 

3. Anadilin daha iyi öğrenilebilmesi yabancı çocukların aileleriyle ve kendi çevreleriyle daha iyi anlaşabilmelerini olanaklı kılarak kuşaklararasında ortaya çıkan kuşak çatışmalarından doğan sorunları hafifletecektir. 

4. Yabancı çocuk, ülkesinde olup bitenler, ülkesinin edebiyatı ve değerleriyle ancak anadil yardımiyla bağlantı kurar, Bu konudaki eksiklik, ikinci kuşağın valanıyla köprüleri atmasına, öte yandan Almanya'daki tek yönlü kitle iletişim araçlarının etkisinde daha kolay kalmasına yolaçmaktadır. 

$. Iyi bir anadil bilgisi aynı zamanda İleride vatana dönüş konusunda daha özgün ve sağlam bir karara varabilmesine olanak tanıyacaktır. 

Klaus Liebe-Harkort'un, GEW içinde de geniş taraftar bulan görüşünün özeti şöyledir: “Memorandum”da yeralan ve aslında Bavyera Modeli'nin örtük bir biçimi olan dil birlikli (Yani aynı dili konu-Şan-yabancı öğrencilerden oluşan sınıflarda) iki dilli eğitimi kesinlikle reddederken Memorandum'da birinci model olârak yer alan, müfredat programına 4-6 saatlik zorunlu ek ders olarak konmuş anadil eğitimini desteklemekte yalnız bunun bütünsel bir entegrasyon anlayışı içinde, tüm eğitim sistemiyle bütünleştirilerek ve uygulamadaki teknik olanakların arunlması, uygun ders programları, uygun eğitim ataçları sağlanması yoluyla yapılmasını önermektedir. 
Lieber Harkort kimi pratik önerilerde getirmekte ve yazısını şöyle sonuçlandırmaktadır: “Alman dil bilimcileriyle birlikte çalışmış olan ve Memorandum'u hazırlayan bir dizi yabancı örgütünün üyelerini, anadil konusunu kamuoyunda açık tartışmaya getirdikleri için kutlarken, Memorandum'daki birinci modeli normal eğitim sistemi çerçevesinde yabancı çocukların anadil dersleri için bütünleştirici bir genel çerçeveye doğru verimli bir model olarak kabul ediyoruz. Memorandum'da bu birinci mod&in yeterince geliştirilmemiş olmasını ve İkinci modelin açıkça tercih edilmesini eleştiriyoruz.” 


güçlüklerle karşılaşmakta ve kötü sonuç almaktadırlar, Çoğunluk dilini iyi bilmeyen (örneğin Almanca'ları yetersiz olan) öğrencilerle çoğunluk dilini konuşan öğrencilerin birarada okudukları sınıflar, beklenen kaynaşmayı sağlamak bir yana, tam anlamıyla azınlık (göçmen) çocukların itilmesine ve ayrımcılığa varmaktadır. Bu yüzden, zorunlu olan model aynı anadilden öğrencilerden oluşan ve iki dilde eğitim veren sınıflardır. 
Bu modelde anadil, ayrı bir ders degil, bir eğilim aracı, eğitim dilidir. 
Bu modelde, yabancı çocuk anadilini ayrı bir ders olarak değil, eğitimin bir parçası, çeşitli derslerin okutulduğu dil olarak öğrenecek ve sağlam bir anadil temeli üzerinde diğer dili öğrenmesi ve geliştirmesi de kolaylaşacaktır. Bu model somutlanacak olursa, okuma yazma, birinci veikinci eğitim yıllarında anadilde sürecek ama hemen yanında ikinci dil Almanca'da da aynı yoğunlukta yapılacaktır. Burada iki dilde alfabe ve di-Zer ders kitapları ile çalışmak gerekir, Daha ileri sınıflarda, iki dilin birlikte öğretimi geliştirilecek ve çeşitlendilecek, örneğin iki dilden birbirine çeviri, iki dilde hikaye, oyun vs, işin içine girecektir. Sosyal bilimlerde, anavatanla ilgili bölümler anadilde; göç ülkesiyle ilgili bölümler ise o ülkenin (yani çoğunluğun)dilinde okunacak. 
benzeri diğer derslerde aynı durum gözönünde bulundurulacaktır. Sanat, müzik, spor gibi daha çok eyleme dönük olan derslere, yabancı ve Alman çocuklar birlikte girmelidirler. Memorandum daha ileriki sınıflarda da iki dilde eğitimin programını çizmekte, derslere ve konulara göre hangi dilin öne esi gerektiğini saptamaktadır. Örneğin matematik, biyoloji ve diğer doğal bilimlerde iki dilin eşit kullanılması; sosyal bilimlerde daha önce dile getirilen ilke- ye bağlı kalınması önerilmektedir. 


Memorandum, modelin güdümlü ve denetimli biçimde denenmesini, ikidilli programlara acilen geçilmesi, sonuçların alınması ve değerlendirilmesini, yabancı öğrenci velileri ve yabancı örgütleriyle sıkı işbirliği sürdürülmesini asgari talepler olarak formüle ederek son bulmaktadır. 


Sayfa 14 


OKUYUCU 


Hele önce fişine bakalım 


Memlekete gittik geldik, onu anlatacağım. Yıllardır gidemiyorduk, burnum- da tütüyordu memleket hasreti. Dayanamadık, herşeye rağmen bulup buluşturduk, yola çıktık ve Kapıkule'ye vardık. 
50 milyon insandan 50 temiz görevlinin 
bir türlü bulunamadığı, milyonluk rüşvet olaylarının eksik olmadığı Kapıkule'ye... 


Anket fişlerini doldurup polise uzattım. Pasaportun birine baktı fırlattı, dierini fırlattı. Benim pasaporta baktı baktı, “Vay, Türkiye'ye hoşgeldin” dedi alaylı, “Hele önce bir fişine bakam da, sen nesin görelim." O gitti ve hemen ardından bütün Kapıkule'yi çınlatan “Estergon Kalesi” marşı başladı. 
Öyle ya, Avrupa'dan cenkten geliyoruz. 
Geldi ve önüme fırlattı pasaportu. Yere düşmek üzereyken yakaladım. 


Triptik işi için ikinci bir görevliye gittim. O da oturum kartındaki fotoğrafı” mı sağındaki solundaki arkadaşlara gösterdi. “Hayrola birşey mi var?" diye sorduğumda, “Hiç, eskiden güzel biyıkların varmış. Şimdi neden yok acaba?” diye yanıtladı. Ardından ikinci bir soruyu Üzerine basa basa sordu: “Dört yıldır neden gelmiyorsun, yoksa şimdi memleketi rahat buldun da mı geldin?” 

Giriş damgasını vuracak olan üçüncü görevlinin önüne gidiyorum. 

- Nerelisin? 

—.) 

— Hangi mahalleden? 

C e 

= Vay be demek ki sen de o meşhur mahalledensin, 

=h) 

Bizim mahallelilerin anlattıklarına göre, 12 Eylül'de askeri operasyonlar sonucu bu mahallede yüzü aşkın kişi öldürülmüş. Görevli, bu şekilde başlattığı soruları bana bazı kişileri tanıyıp tanımadığımı sorarak sürdürüyor ve beni herzaman bulabilecekleri bir adresi istiyor. Bu arada sürekli marşlar çalıyor. 
“Dinle, dinle” diyor bana, “Bak bu müzik senin için çalıyor.” 


5“ BASS YA Edi ile gelenleri Ai 


Göçmen işçi çocuklarının eğitimi 


Bugün Batı Avrupa'da yaşamak 20- runda kalan göçmen çocuklarının eğitim sorunu bir kördüğüm gibi çıkmazdadır. Konuyla ilgili birkaç örnek Belçika'dan vermek istiyorum. Burada anababaları çalışan ailelerin küçük çocukları üç yaşında ana okuluna gidebilirler. Anadilini dahi konuşamayan bu minik yavrular Türkçe hiç bilmeyen bir Belçikalı öğretmene teslim edilirler. Üç yıl boyunca Türkçe konuşulmayan sını» 


fa devam eden bir çocuk daha önce bildiklerini de unutmuş olur. Altı yaşım dolduran bu çocuklar ilkokula başlar ve üçüncü sınıfa geçene dek hiç Türk öğretmen görmezler. Beş yıl sonra bir Türk öğretmenin haftada 45 dakika derse girmesi ile ne öğrenebilirler? Kaldı ki, bu dersler de normal ders saatleri- nin dışında, saat 4-5 arası yapıldığından katılım az olmaktadır. Ilkokulu bitirenlerin yüzde 50'si meslek okullarına gider. Meslek okullarından mezun olanların oranı ise yüzde 5'i bulmaz. Üniversiteye İse binde beşi bile ulaşamaz. 

Konuyla ilgili birkaç acı gerçek daha: Tanıdığım bir işçi arkadaşın ortaokul son sınıfa giden onaltı yaşındaki kızına “at nedir?" diye sordum bilemedi. Ablası ise “dagadak, dagadak koşan (chevale) değil mi?” dedi. 

Yine bir gün 15 Türk çocuğu bulunan beşinci sınıfa girdim. Çocuklardan “lütfen” kelimesinin Fransızcasını yazmalarını istedim. “Lütfen ne demektir?” diye sordular. “S'il vous plait” deyince hepsi parmak kaldırarak yazmak istedi. Ancak hiçbiri kelimeyi kurallarına uygun yazamadı. 

Avrupa ülkelerinde eğitim gören göçmen İşçi çocukları çok dilli dilsizler olarak sakat yetişmektedirler. Kaldıkları ülkelerin yabancısı oldukları gibi kendi ülkelerinin de yabancısıdırlar. 

Bu ürkütücü ve acı gerçek Batı Avrupa ülkelerindeki okullarda sürüp gitmektedir. Yabancıların eğitimi ie ilgili Avrupa topluluğunun karara bağladığı 
bir belge mevcuttur. 21 Ocak 1974 
Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi kararlarında şöyle denilmektedir: 

Normal ders programi içinde göç“ men çocuklara anadillerinde dersler verilmelidir. Ve çocuklara öyle bir eğitim verilmeli ki, çocuğun kendi ülkesinin dilinden ve kültüründen koparılması önlenmelidir. 

Ortak Pazar ülkeleriyle Ortak Pazara dahil olmayan ülkelerden gelen göçmen çocuklar arasında hiçbir ayırım yapılamaz. 

Göçmen çocuklara anadilinde eğiverecek göçmen Harpimeplerden 

oyalanma 
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| OKUYUCU FIKRALARINDAN SEÇMELER ETİ 


Elektrik nereye girmiş? 


Köylünün biri “anarşist avı” sırasında Cunta'nın Işkencecilerinin eline düşmüş, Gariban köylünün kimi devrimcileri evinde sakladığı ihbar edilmişmiş. Işkenceciler şimdi ondan evinde kimleri sakladığını ve onların nerede olduklarını söylemesini istiyorlarmış. Ancak ağzından tek kelime bile alamamışlar, 


Tekme, tokat, sopa, falaka, aç birakma, uykusuz tutma... Mh, sonuç vermemiş. Köylünün ağzından tek kelime çıkmıyor. Sonunda elektrik vermeye karar vermişler. Bağlamışlar elektrotlar& fukara köylünün ellerine, kulaklarına, pamaklarına ve her aşamada voltajı yükseterek elektrik işkencesine başlamışlar. Köylü acıdan kıyrılıyor, kıvranıyormuş ama tek kelime de söylemiyormuş. 


Cunta elebaşlarından birine haber salmışlar, “Onca işkenceye rağmen konuşturamadık paşam” demişler. 
Cuntacı paşa işkenceyehaneye biz- 


zat gelmiş ve tam da dedikleri gibi olduğunu görüp pek kızmış. 


— Sokun, demiş elektrotları arkasına İyice sokun da görsün dünyanın kaç bucak olduğunu. 


Dediğini yapmışlar ama bu sefer köylü kıvranmayı bırakıp katıla kabla gülmeye başlamış. “Dur, çüş” para etmemiş. Adam durmadan gülüyor, katıla katıla kahkahalar atıyormuş. Cuntacı deliye dönmüş, bağırmış: 

— Dell misin be adam, demiş gebereceksin, sn tutmuş gülüyorsun. Ne var bunda gülecek? 


Adam kahkaha araasında cevap vermiş: 

— Nasıl gülmem, demiş, yıllardır köyümüze elektrik isterdik olmazdı. Şimdi bunca yıldır bizim köye sokamadığımız elektriği en olmayacak yerime soktunuz, nasıl gülmem?.. 


e ck, Bil bakalım neden? 
= jan? 
- Çünkü "Doğramacı" diye yepyeni bir mikrop keşfetmiş... 
— Hadi ordan sen de.. Amerikalılar o mikrobu yıllar önce keştetmişlerdi, Evren'e de onlar tanıttı zaten... 


Kreuzberg Gençlik ve Uyuşturucu Bağımlılarına Yardım Merkezi'nin Türk ailelere ve gençlere duyurusu 


a bağımlı mısınız veya alle fertlerinizden biri uyuşturucu 


Uyuşturucuyi 

mu kullanıyor ? Örneğin: EROII Kendinizi kurtarmak veya istiyorsunuz, fakat çaresizsiniz. 


iye e ALKOL, Vb. 


alle ferdinize yardımcı olmak 


Bigi edinmek İçin bir sosyal kuruluş olan Gençlik: ve Uyuşturucu Bağımlılarına Yardım merkezi'ne başvurunuz. 


Geçen yıl umutlar Özal'a bağlanmıştı, Ordu terörü önlemişti, Özal da ekonomiyi düzeltip halkı sıkıntıdan kurtaracaktı. Geçen yıl yurttaki bütün dostlar böyle diyordu. Bu yıl dostlarımı, yakınlarımı farklı konuşur buldum. Hepsinin umutlar kırılmış. Artık Özal'dan hayır gelmeyeceğini anlamışlar. “Sokakta anarşi bitti, iyi güzel ama şimdi de mutfağa anarşi girdi” diye konuşuyor «karşılaştığım insanlar. Hepsi bu işin böyle uzun süre yürümeyeceğini söylüyor. 
Gerçekten fakirlik artıyor, Millet eti kasap vitrinlerinde görüyor sadece. 

Öyle görünüyor ki, mutfaktaki anar- 
$i birgün bunların sonunu getirecek. 


Adının açıklanmasını istemeyen bir okur/isveç 


Türkiye Postasi 15 günde bir Cuma günleri . Herausgeber: Vereinigung 


Koşulları: 

ve Batı Berlin'de 6 aylık (12 sayı) 
30 DM, 1 yıllık (24 sayı) 60 DM. Temsilcisansa: Paris, Tel: 01-258 26 90, 


Nerde eski Türkiye 


Altı yıldır Türkiye'ye gitmiyordum. Biliyorsunuz 12 Eylül öncesi ortamda insanin memleketinde keyifle bir tatil yapma isteği içinden gelmiyordu. Bu, benim için en azından böyleydi. Sonra darbe oldu. Bu defa da süngü gölgesinde gezmektense, hasret çekmek yeğdir dedim. 

Bu 'yıl, sivil hükümet var, durum iy leşmiştir deyip, memlekete gittim. Gittiğlme de gideceğime de bin pişman oldum. Bir defa fiyatlara akıl erdiremedim. Güya devalüasyon yapıyorlar; buna rağmen bozdurduğum Kron'lar su gibi gitti. 

Iyiki sivil hükümet gelmiş; asker polis teröründen geçilmiyor. Tüfek elde dolaşan askerler her köşebaşında insanın karşısına çıkıyor. Sokaktaki bu terörden tam kurtuldum derken, insanı evin içinde yakalıyorlar. Bu defa en büyük baş televizyonda karşımıza çıkıyor. 
Haberler Atatürk özentisi Evren İle başlayıp Özal'la bitiyor. Dünya haberleri derseniz, sadece olumsuz olaylar yansıtılıyor. Sanki bu haberlerle, halka Türkiye'nin cennet olduğunu yutturacaklar... 

Ne yazık ki hala, Ordu'nun terörü önlediği, memlekete “huzur getirdiği” masalına inananlar var. 

işçiler, memurlar, yani maaşlılar yanıp kavruluyor. Ticaret yapanların tek marifeti, daha fazla üç Kağıt, daha fazla kazıklamak. Ahlak düzeyi ne yazık ki düşüyor. Nerede eski Türkiye diye diye döndüm, buralara. 

Adının açıklanmasını bir okur 


sfaydalanılmalıdır. ye rh 


Saint Joosse Belediye Başkanı Gudell ilerici ve kendisi de yabancı olduğundan bu kararlardan faydalandı. Gudeli dokuz yabancı öğretmenin ders programı içinde anadil eğitimi yapmalanni kabul etti ve göreve başlattı. Ocak 1980'de başlayan bu faydalı girişim ne yazık ki uzun sürmedi. Bugün Belçika'da gerici hükümet iktidarda ve hükümetin gerici belediye başkanları göçmen işçilere karşı cephe almiş durumdalar. Deöll eğitim olanağı belediye sınırları içinde oturum dahi vermemektedirler. 

Başka bir yol veya dayanak noktası kaldı mı? Evet, başka bir yol ve çok güçlü bir dayanak noktası var. O da, tüm politik, demokratik örgütlerin, işçi ve öğretmen sendikalarının ve aynca çocuklarının eğitimine önem veren tüm ana ve babaların birliği ve beraberliğidir. “Hak verilmez alınır”, yeter ki örgütlü ve bilinçli olarak bildiklerimizi pratiğe uygulayabilelim. 


Aa e O öğretmen/Brüksel 


Türkiye'yi tanıtmak 


Kopenhag'dan Münster'e giderken tren aktarması için indiğim Hamburg'da biraz dolaştım. Tren garından çıkıp şehre açılan İlk caddeye girip 70-80 metre gitmeden, bir ayakkabi mağazası- nın önünde bir Türk boya sandığı kurmuş, ayakkabi boyuyor. Yanında Türk milli giysileri giydirilmiş plastikten bir manken. Arkasında ayakkabı tezgahına dayanmış bir metre kareden biraz büyükçe bir tahta, üstünde Türkiye'den birkaç manzara resmi. Bu manzara resimlerinin yanında bir yazı: “Boya bedava”. Altında, bunu bir Türk seyahat bürosunun Türkiye'yi tanıtmak amaciyla yaptığı yazılmış. 

Benim gibi başka Türkler de seyrediyorlardı. Seyircilerden biri yaklaşıp sorunca, boyacı “Bunu Türkiye'yi tanıtmak için yapıyoruz” dedi. işçilerimizin yazılı Almanca'yı anlamadıkları belliydi. Bu açıklamadan sonra dağıldılar. Giderken yüzlerine baktım, kızgındılar 

Türkiye deyince ayakkabı boyası, Türk denilince ayakkabı boyacısı olarak mı tanınacağız? Evet Türk burjuvazisinin amacı bu. 

Ali/Münster 


w giz Ma ie? 


a İİ gi MR RE e 
> 


Bizler, 
Uyuşturucu bağımlılarına tedavi imkanlan hakkında bilgi verip, tedavi olanakları sağlamaya çalışıyoruz. 

urucuya bağımlıların resmi daireler ile olan işlerine yardımcı oluyoruz. (! in, oturma müsadesi almada) 


Hapishane ve kliniklerde bulunan bağımlıları ziyaret ederek, onların . sorunlarına çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. 

Resmi makamlara karşı sorumlu bir kuruluş değiliz. Bilgi edinmek veya yardım görmek için kuruluşumuza müracaat edenler hakkında polise, adli makamlara ve benzeri kuruluşlara KATİYEN BILGI VERİLMEZ. 


Görüşme saatlerimiz: 
Pazartesi - Cuma: 10.00 - 18.00 
Telefon :611 80 41 / 42 


Adres 


Görlitzer Bahnhof Skalitzerstrasse 50 
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İsviçre'de polis bir siyasal sığınmacıyı 
Türkiye'ye 

iade etti 


Türkiye'de 8 aylık tutukluluk sırasında işkence gören ve tahliye edildikten sonra yurtdışına çıkarak İsviçre'den sığınma isteyen bir ilerici, Agustos ayının sonunda İsviçre polisi tarafından Türkiye'ye gönderildi. 

Şu anda Türkiye'de olduğu ve henüz yakalanmadığı için adını açıklayamadığımız T.K. adlı ilerici, geçtiğimiz Mayıs ayında İsviçre'ye gelerek sığınma başvurusunda bulunmuş ve doktordan aldığı bir raporla da işkence gördüğünü kanıtlamış ve aynca yurtdışında yaşayan tanıklar da göstermişti. Sığınma başvurusundan iki ay kadar sonra, T.K.'nın La Chaux-de Fonds kentindeki evine gelen polisler kendisini alıp götürdüler. 

Treni Cenevre'de karşılayan kentin Insan Hakları grubunun duruma müdahale etmesi üzerine polis “iade işlemini” durduracağına ve T.K.'yı “kampa göndereceğine” dair bir kez daha söz verdi. Fakat bu söze rağmen T.K. iki gün sonra Cenevre'den kalkan bir uçakla Türkiye'ye gönderildi. 
Cenevre Insan Hakları Grubu durumu öğrenip müdahale ettiği sırada, T.K.'yı Türkiye'ye götüren uçak Istanbul'a inmişti. 


BULMACA 


C. Kemal Altun'u ölüme iten Federal Almanya makamları olmuştu 


Cemal Kemal Altun ölümünün birinci yıldönümünde anıldı 


Cerhal Kemal Altun ölümünün birinci yıldönümünde, 1 Eylül günü Batı Berlin'- de düzenlenen bir toplantıyla anıldı. 

Altun, Türkiye'nin iade istemi üzerine $ Temmuz 1982 günü Federal Almanmakamları tarafından tutuklanmıştı. Sinma başvurusunda bulunduğu halde bir yılı aşkın bir süre her an Türkiye'ye iade edilme tehdidi altında Batı Berlin'de cezaevi hücresinde tutulan Altun, geçtiğimiz yıl 30 Ağustos günü sığınma başvurusunu görüşen duruşma sırasında mahkeme salonunun penceresinden atlayarak intihar 


etmişti. 

Cemal Kemal Altun'u ölüme iten ellerin başında İçişleri Bakanı Zimmermann gelmekteydi. beri Türkiyeli ilericilere demokratlara düşman bir tutum izleyen Zimmermann, Altun olayında Türkiye'- deki faşist Cunta ile tam bir işbirliği içinde olduğunu saklayamadı. Türkiye ile Federal Alman hükümetleri Altun konusunda açık bir pazarlık yürütmüşlerdi. Sözde güvenceler vermişti Cunta, Federal Alman Büyükelçiliği temsilcileri Altun'u Türkiye'deki hapishanede ziyaret edip duruma bakacaklardı. Federal Hükümet Türkiyeli demokratlara değil de eli kanlı cuntacılara güvenmeyi yeğlemişti. 

Kemal Altun olayı Federal Almanya'- nın siyasal sığınma hukukunda kullandı-É çifte ölçütü bir kez daha sergiledi. Sosyalist ülkelerden kaçanlara kapıları ardına kadar açan Federal Almanya, Türkiye gibi NATO ülkelerinden gelen “siyasal stpnma başvurularına” karşı idi. Sosyalist ülkelerden kaçan dönekleri bağrına basıp, çeşitli olanaklar sağlarken, diğerlerinin dosyaları yıllarca bekletilmekte, bu kişiler aşağılayıcı, bıktırıcı ve caydırıcı parok engelleme ile karşılaşmakta idi. yanda, Federal Almanya hükümeti, hele CDU- 


CSU iktidarından sonra, Türkiye'de rejim karşıtlarına yönelen ağır baskı ve işkenceyi kurumlaştıran bir saldırı olduğunu kabule yanaşmamaktaydı. Kemal Altun olayı bu tutumu çok çarpıcı ve acı bir biçimde ortaya koydu. Türkiye'deki faşist yönetimin baş desteğini oluşturan merkezlerden biri olan Federal Almanya'da siyasal sinma başvurusunda bulunanlar “yardımina koşulacak birer demokrat” değil, “siyasal bir düşman” durumundaydı, Federal Almanya makamları Altun'u emperyalist-kapitalist sistemin bir düşmanı olarak gördüler. Altun'u ölüme iten en önem- 


CEMAL KEMAL ALTUN 
(1960-1983) 


G 


ÖNÜLLÜ MUHABİRİN NOT DEFTERİ 


.uwsumu Gazetenin can damarı: Gönüllü muhabir — 


li neden belki de bu tutum olmuştu. 

Federal Alman polisiyle Türkiye'deki diktatörlük arasındaki işbirliğini yaşamını feda ederek protesto eden Altun'un ölümü Federal Almanya'da ve bütün Batı Avrupa ülkelerinde geniş yankılar uyandırmış- u. 


Cemal Kemal 
Altun'a ölüm 
DDR'den kaçan katile özgürlük 


Bütün hukuk kurallarına aykırı olarak Cemal Kemal Altun'u Türkiye” 


ye iade etmeye kalkan ve böylece kendisini ölümeiten Federal Almanya makamları, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde (DDR) cinayet işleyerek Federal Almanya'ya kaçımş bir katili serbesi bıraktı. 

DDR vatandaşı Frank Dieter Weissgerber, bundan bir süre önce DDR'da giriştiği bir soygun sırasında 
24 yaşındaki Ingolf Hawser'i öldürmüş ve ardından Federal Almanya" ya sığınmıştı. DDR makamlarının iki kez “İade edilmesini” istemiş olmasına rağmen, Weissgerber 17 Ağustos günü Hamburg'da görülen mahkemesi sonucu serbesi bırakıldı. 


Sayfa 15 


Düsseldorf da politik tutuklular ve 1256 aydınla dayanışma gecesi 


Düsseldol'da, Ağustos ayının 25'inde VVN (Antifaşistler Birliği) ve Türkiye'de ki Tutuklulara Dayanışma Komitesi, Türk Danış binasında bir dayanışma toplantısı düzenlediler. Toplantıda, Köln GEW sendikası üyelerinden ve Haziran ayı içinde Türkiye'de duruşmaları izlemeye çalışmış olan Rheidal Hocker, VVN Düsseldorf Yönetim Kurulu üyesi Walter Bloch, Türkiye'de 2,5 yıl Cunta cezaevlerinde tutuklu kalmış bir kadın gazeteci, Türkiye'deki baskılar sonucu yurtdışında yaşamak zorunda kalmış bir kadın avukat, ve Insan Hakları Komisyonu'ndan bir yetkili yaptıkları konuşmalarda Türkiye ile ilgili gözlemlerini anlattılar; toplumsal ve ekonomik yapıyı sergilediler ve Cunta zindanlarında sürdürülen işkencelere ilişkin bilgi verdiler. Konuşmasında, “Türkiye'de demokrasiye dönüş demagojileri yalnızca politik propaganda, gerçekte baskı ve terör tek yönlü ideoloji ile hüküm sürüyor” diyen Rheinhald Hocker bunun somut örneklerini verdi. 


Aynca Hocker radyo ve televizyonun dünyanın her köşesine erişmesine karşın Avrupa'da basın ve yayın organlarının Sacharov'un kansının sinir krizleri geçirdiğinin görüntüsünü günlerce ekranda tutarken, Polonya'da “Solidarmos” sendikasının iki üyesinin tutukluluğu günlerce görüntülenirken, Türkiye'de tutuklu aydınların, barış yöneticilerinin ve sendikaclann ciddi durumlarını yansıtmamanın, ülkelerin Cunta yönetimi ile işbirliği içinde olduklarının bir belirtisi olduğunu söyleyerek eleştirdi. 


Toplantının sonunda oybirliği ile alınan bir kararla Federal Almanya hükümetine ve Ankara'da Evren-Özal yönetimine bir protesto mektubu gönderildi. 


1. Tarihte ilk proletarya iktidarı - 
Varlıklı ailelerin 


Vefik Paşa tara- A fından yapılmış uyarlama - Aşağıya doğru meyilli yol - (Tersi) Olimpiyat şampiyonlukları da olan iki güreşçi kardeşin soyadları, 5. (Tersi) uçucu ve yanıcı bir gaz - İngiliz uzunluk ölçüsü - Ihtiya eden, mündemiç, 6. Kırmızı - Türk çini sanatının en özgün renklerinden biri olan yeşille mavi karışımı bir renk - Yeni Dünya diye de anılan anakara, 7. Yağlı kara - Ortadoğu'da bir göl - En küçük zaman birimi - Nicelik sorusu, 
8. Lale bahçesi - Tavır, tutum, davranış biçimi - Zaman ölçer, 10, Kimyada manganez - Bir erkek adı - (Tersi) Iskandinavya'nın ünlü masal ustası, 11, En kısa zaman birimi - Cinayet işlemiş ya da cinayeti doğrudan yönlendirmiş kişiler için Kullanılan bir deyim - Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansının kısa yazılışı, 12. (Tersi) Almanya'nın Belçika sınırına yakın bir kenti - 1960'lı yılların en ünlü şarkıcılarından biri (adı ve soyadı). 


YUKARIDAN AŞAGIYA: 1. Yağı alınmış zeytin küspesi - Batı Avrupa'da bir halk, 
2. Istanbul'da bir semt - Onun gibi yar olmaz, 3. Gerileme, geri çekilme » İlkel bir ırmak ya da deniz taşıtı, 4. Bir şeylerden meydana gelmiş, bir şeyin aslı (eski dilde) - (Tersi) Bir tür ceylan, 5. (Tersi) Iskambilde en değerli kağıt - Edebiyatla natüralist akımın en özgün temsilcilerinden, ilerici, demokrat Fransız romancı (adı soyadı), 6. Parlaklığı, mikroplardan arındınılmasının kolaylığı ve sertliği ile özellikle tıp araçları yapımında çok kullanılan bir maden - Romanya'nın pek çok Avrupa dilinde kullanılan yazılışı, 7. Katilma, ortak olma, 8, Mekkeli'lerin düşmanlık gösterdiği Muhammed peygambere ve yandaşlarına kucak açan Arabistan kenti - Türkiye'de Evren Cunlası'nın yasakladığı burjuva partilerinden birinin kısa yazılışı, 9. Keder, yeis - “Imandık, evet öyle, is yek” gibi anlamlar içeren bir deyim, 10. (Tersi) “Lanet et” anlamında bir emir - Önas- ya, Küçükasya diye de adlandırılan bir yanmada, 11. Paylaşım, hak sahiplerine dağıtım - Buğdaygillerden, ancak başak vermeyen, yeşil ya da kuru hayvan yemi olarak kullanılan bir ekin, 12. Odun ölçüsü, 13. (Tersi) Sırlarla dolu, gizemli, 14, Göz açıp kapayana kadar geçen zaman - Son yıllarda Batı Avrupa'da Kürt halk müziği dalında kendine haklı bir ün elde edinen sanalçının soyadı - Tanrıya kurban kesmek, 15. Dayanak, omuz vermek - Su sığır da denen bir yük ve çift hayvanı, 16. Ilave - Yurtseverlerin gözbebekleri gibi korudukları, canları kadar sevdikleri, uğruna baş koydukları, 


GEÇEN SAYIDAKI BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


SOLDAN SAĞA: 1. Yusuf ile Menofis, 2. Anakara - Talimat, 3. Şura - Riaved - La, 
4. Afallamak - Imeca, 5. Rayassabba - Plaka, 6. Kkk - Dna - Aze - Ib, 7. Öz - Aşil - Zekiye, 8, Maya - Mec - Rom, 9, Ar - Muhallebi, 10. Lokosit - Ark - Aet, 11. Mera - Oto - Esinti, 12, Hasan Ali Yücel - Ip, 

YUKARDAN AŞAĞIYA: 1. Yaşar Kemal, 2. Unufak - Aroma, 3. Sarayköy - Kes, 4, Ukala - Zamora, 5. Fa - Lsd - Usan, 6. Irbasnashi, 7. La - Maaş - Atol, 8. Rab - Tul - Ti, 
9. Ikbal - Oy, 10. Eta - Az - Mea,.11, Navi - Ezebrec, 12. Olemp - Ecikse, 13, Fidelik -Il, 
14. Im - Cabirhan, 15. Salak - Yo “Eti, 16. Ta - Alem -Tip. 


Bundan tam 1,5 yıl önce, Türkiye Postası'nın çıkacağını duyuran “Özel Bülten”de, dünyanın her yerinde işçi basıninin değişmez belgisi haline gelmiş olan şu sözlere yer vermiştik: “Bir gazetenin beş yazanna ek olarak 5 bin tane de mesleği yazarlık olmayan yazarı varsa, yani onun yazarları beşbinbeş olursa o gazete ancak o zaman canlı, yaşayan bir gazete olabilir.” 

Bir gazetenin “beşbinbeş” yazarı nasıl olur? Hele o gazetenin normal satışları dışında başka hiçbir geliri yoksa ve profesyonel gazeteciler çalıştırmıyorsa? Bunun tek yolu, gazetenin ulaştığı her kentten, her mahalleden, her işyerinden “gönüllü muhabirler” yaratabilmektir. 

Geride bıraktığımız 1,5 yılın sonunda Türkiye Postası'nın sahip olduğugönüllü muhabir sayısı ilk başta yaptığımız tahminlerin çok ötesine geçti. Türkiye Postası'nın “gönüllü muhabirler” tarafından yazılan sayta sayısı sürekli artış gösteriyor. Ama bugün ulaşmış olduğumuz noktayı yeterli bulmamız mümkün değil. 


Gönüllü muhabir kimdir ? 

Türkiye Postası'nın ülke ve kent temtemsilcileri de dahil gazeteye haberden mektuba kadar, okuyucu şiirlerine kadar her türlü malzeme gönderen okurlarımız, bizim gönüllü muhabirlerimizdir, Gazetenin yazı işlerinde çalışanlar, gönüllü muhabirlerin gönderdikleri bu çok çeşitli malzeme sayesinde çalıştıkları dört duvarın dışına çıkıyorlar, ne yapartarsa yapsınlar hiçbir zaman yüzyüze gèlemeyecekleri genişlikte bir yığınla tanışıyorlar. Onun için gönüllü muhabirler Türkiye Postası'nın can damarlarıdır. 
Onların sayısı nekadar çok vegönderdikleri malzeme ne kadar çeşilliyse, gazete de o kadar canlıdır ve yaşamla ve yığın» larla bağı o kadar güçlüdür. 

İster haber olsun ister bir şiir, temsilcilerimizden okurlarımıza kadar bütün gönüllü muhabirlerin gönderdikleri her türlü malzeme yazi kurulunun, gazete okurlarının psikolojisini, ilgi alanlarını, olayları nasıl yorumladıklarını, nerelere ağırlık verilmesini istediklerini, nelerden nasil etkilendiklerini anlamasına ve gazelenin yayınına buna göre yön vermesi- ne yardımcı oluyor, Onun için “gönüllü muhabir” dediğimizde yalnız gazeteye yayınlanmak üzere haber gönderen okurlarımızı değil, bazen ilginç bulduğu bir gazete kupürünü keserek iki satır notla bize postalayanlara kadar her türlü malzeme gönderen okurlarımızın tümünü kastediyoruz. 

Ülke ve kent temsilcileri dışında şimdiye kadar hiçbir gönüllü muhabirimize “gönüllü muhabir” olmasını biz önermedik. Bugün ortaya çıkmış olan muhabir ağımız okurlarımızın kendi girişkenlikleriyle oluştu. Onlar kendilerine teklif yapılmasını beklemeden kendilerini görevli saydılar ve muhabirlik yapmaya başladılar. Kendilerini muhabirlik yapmakla sorumlu ve görevli sayan okurlarımız arasından gazeteye düzenli malzeme gönderenlerle yazi kurulunun ilişkileri gelişti, Sonuçta gazeteye yalnızca tek taraflı haber, vb, gönderen gönüllü muha- 


birler değil, yazı kurulunun da tanıdığı ve kendilerinden herhangi bir haberi izlemelerini, belirli bir konuda röportaj yapmalarını ya da gazeteyle ilgili bunlara benzer herhangi bir başka çalışmayı yürütmelerini isteyebileceği bir gazeteci kadrosu oluşmaya başladi. 


Bütün okurlarımızdan bu biçimde davranmalarını, hiç bir teklif almadan kendilerini Türkiye Postası'nın gönüllü muhabirleri olarak görmelerini istiyoruz. Gazetenin yaşamla ve yığınlarla olan bağını daha da güçlendirmenin başka yolu yok. 


Gene fotoğraf üstüne 


Gazetemizin 35, sayısında “gönüllü muhabirin not defteri” köşesine “fotoğrafçılık” konusuyla başlamış ve temsilcilerimizin ve bütün gönüllü muhabirlerimizin neden fotoğrafa önem vermeleri gerektiği üzerinde durmuştuk. Bu sayımızda gönüllü muhabirlerimizin fotoğraf konusunda takıldıkları bir dizi sorundan en önemlilerine değinmek istiyoruz. 


Fotoğraf çekmesini biliyorsanız ne yapacaksınız 


Iyi fotoğraf çekebilmek hem heves ve hem de hüner meselesidir. Gazete temsilcilerinin ve gönüllü muhabirlerimizin hepsinden fotoğraf çekmesini öğrenmelerini elbette beklemiyoruz. Oysa haberi yapılan olayların fotoğraflanması da büyük önem taşıyor. 


Bu durumda yapılacak şey çevremizden fotoğrafçılıkla ilgilenen kişileri bulup çıkarabilmektir. Belki kendiniz fotoğraf çekmesini bilmiyorsunuzdur, ama çevrenizde fotoğrafçılıkla ilgilenen dostlarınızın olmaması hemen hemen olanaksızdır. 
Önemli olan bu kişilerle özel olarak ilgilenmek, yapılacak işin gerekliliğini onlara kavratabilmek, fotoğrafçılıklarını geliştirmelerinde onlan teşvik etmek ve zamanla “Türkiye Postası'nın gönüllü foto-muhabirleri” haline gelmelerini sağlamaktır. 


Plansız çalışma olmaz, 

Bazı temsilcilerimiz ve gönüllü muhabirlerimiz, izledikleri olayın fotoğraflanması gerektiğini çoğu kez olayı izlemeye başladıkları anda hatırlıyorlar. Haberin en 


önemli unsuru olan fotoğrafin böyle son anda akla gelmesi demek, o olayın fotoğrallanamaması demektir. İzlenecek olay çoğu kez önceden haberdar olduğumuz bir toplantı, bir yürüyüş, bir gece, vb. 
dir. Dolayısıyla fotoğraf çekecek kişinin fotoğraf makinesinin, filmin, flaşın vb. 
önceden düşünülmesi ve temin edilmiş olması gerekir. 


Film renkli mi, 


siyah beyaz mı olsun ? 

Gazetede renkli fotoğraf basma olanaimiz maalesef yok. Onun İçin gönüllü muhabirlerin bize gönderdikleri fotoğrafların siyah-beyaz olması ve fotoğraf çekerken de siyah-beyaz film kullanmaları özel önem taşıyor. Çok çaresiz kalmadıkça renkli fotoğraf göndermeyiniz. 

Filmi nerede banyo ettirmeli 

Gazeteye fotoğraf göndermek isteyen birçok gönüllü muhabir ve temsilcilerimizden bazıları, çektikleri fotoğrafların banyosunu yaptırıp karta basılmış olarak gönderiyorlar, Bu elbette mümkün. Fakat gönüllü muhabirlerin çok azının kendi karanlık odaları olduğundan, bu işi piyasa- da yaptırtıyorlar. Bu ise hem gereksiz yere banyo ve tab parası vermelerine hem de fotoğrafları bize zamanında ulaştırmamalarına yol açıyor. 

Haberini göndermek istediğiniz olayın fotoğrafını göndermekte gecikmeyin. Filmi fotoğraf makinasından çıkartıp, haberiyle birlikte kalınca bir zarfa koyarak derhal Türkiye Postası'na gönderin. Gönderdiğiniz filmin banyosunu ve kari baskısını biz kendi karanlık odamızda yapabiliriz. 


Sayfa 16 


Türkiye Postası, 7 Eylül 1984 


Maden İş 
Genel Sekreteri 
Halit Erdem 
Avusturya'da siyasal sığınma başvurusu yaptı 


DİSK'e bağlı Maden-Iş Sendikası Genel Sekreteri Halit Erdem, Türkiye'den çıkmayı başararak geçtiğimiz Temmuz ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'ya “girerek” sığınma başvurusunda bulundu. Sıkı yönetim makamlarının ve polisin 12 Eylül darbesinden beri aramakta oldukları Erdem, DISK davası sanıkları arasında yeralıyordu. 

Avusturya Sosyalist Partisi yayın organı Arbeiter Zeitung Erdem'le yaptığı bir röportajın ardından 22 Ağustos günü de Türkiye'deki baskılar, konusunda bu röportaja dayanan bir yazı yayınladı. 


Gelsenkirchen temsilcimiz 
Hakkı Öztürk'ün pasaportuna gene elkondu 


IG-Metall sendikası temsilciler meclisi üyesi ve gazetemizin Gelsenkirchen sorumlusu Hakkı Öztürk'ün pasaportuna 
Münster Başkonsolosluğu tarafından 17 


Ağustos günü ikinci kez el kondu. Geçtiğimiz 17 Ağustos günü “Bir meseleyi görüşmek üzere” Münster Başkonsoloslu-Ru'na çağrılan Hakkı Öztürk, konsolosluğa gittiğinde girişte önce kendisin- den pasaportu istenmiş sonra bekleme salonuna alınmış ve ardından da “15 gün içersinde Türkiye'de herhangi bir sıkıyönetim komutanlığına ya da polise baş- 


enrmaci” idianeralk natinoritna slikon. 


1 Eylül Savaşa 
Karşı Savaş Günü 


Bundan 45 yıl önce Hitler orduları- nın Polonya'yı işgal etmesi ile 2. Dünya Savaşı'nın başladığı gün olan | Eylül'de, her yıl olduğu gibi bu yıl da banşseverler bu acı deneyi hatırlayarak savaşa karşı duydukları nefreti dile getirgiler. 

Bu yıl Federal Almanya'da yapılan gösterilerin Alman Sendikalar Birliği (DGB) tarafından düzenlenmesi, sendikaların ve işçi sınıfının Kohl Hükümetinin Reagan yönetiminden yana olan savaşçı politikasını desteklemediklerini ve barışı güvence altına almak için harekete geçmeye hazır olduklarını gösterdi. 1 Eylül günü 
10 binlerce sendikacı, çeşitli politik 
akımlardan barışseverler, dini çevreler, geriçler, yabancı işçiler DGB'nin Federal o Almanya'nın Frankfurt, Saarbrücken, Dortmund, Aachen, Düsseldorf, Hannover gibi birçok kentte ve Batı Berlin'de düzenlediği gösterilere aktif katıldılar, Batı Berlin'- deki mitingde konuşma yapan DGB yönetim kurulu üyesi Tise Brusis konuşmasında Reagan yönetiminin saldırgan politikasını mahkum ederek, Varşova Paktı devletlerinin saldırmazlık paktı imzalanması yönündeki önerisini ciddiye almanın tam da zamanı olduğunu belirtti, 


Dört yılın bilançosu: 48 idam, 426 resmi cinayet, 6 bin 124 idam istemi 


12 Eylül, dördüncü yılında tüm 
Avrupa'da protesto ediliyor 


© Köln, Duisburg, Amsterdam, Paris, Stokholm, Kopenhag, Bern, Brüksel, Atina ve Sydney (Avustralya) kentlerinde miling ve yürüyüşler yapılacak 

12 Eylül'ün dördüncü yıldönümünde, 
Batı Avrupa'daki Türkiyeli örgütler çeşitli protesto gösterileri düzenlediler. 
Dört yıl önce iktidara el koyan generallerin diktalörlüğünün parlamenter bir görünüm altında bugün de sürmekte olduğunu ve Türkiye'de demokrasiye geçilmediğini Avrupa kamuoyuna bir kez 


Gala: e 


12 Eylül 1980 sabahı Istanbul sokaklarından... 


daha hatırlatacak olan bu anti-faşist etkinlikler, eylem birliği yönünde de önemli bir denek taşı oluşturuyor. 

Gazetemiz baskıya hazırlandığı sırada Batı Avrupa'daki ve Avustralya'daki eylemlerin programı büyük ölçüde belli olmuştu. Derlediğimiz bilgilere göre, ülkelerin özellikleri gözönüne alınarak 7-15 Eylül arasındaki çeşitli günlerde yapılacak olan protesto gösterilerine katılan Türkiyeli Türk ve Kürt örgütleri ile eylem günleri şöyle: 


Türk Federasyon sahtekârlığını itiraf etti 


MHP'nin yurtdışındaki yan kuruluşu olan Türk Federasyonu'nun yayın organı Anayurt dergisi Temmuz ayındaki sayısında bir “düzeltme” yayınlayarak Federas- 


DÜZELTME 


Dirgimizin 3. mymnda, SPD Genelbe;kani seyin Willy Brandt ve FDP Genet bophani ve Diğişleri Bekani seyin Hans Dietrich Genscher in Türk Federasyon i 


FEDERAL ALMANYA 


Köln: Tarih: 8 Eylül Cumartesi, Yer: Ebertplatz. Saat: 10.00. Kaulan örgütler: Ala Rızgari, Birlik Yolu, Denge Komal, Proleter Dayanışma, KKDK, KOMKAR, Kürdistanlı Devrimciler, KURT-KOM (KKDK-KHE), Tekoşin taraftarları, GER-ÇEK ADK, DIBAF ve FIDEF. Bu örgütler dışında ATIF, DIDIF, Av. Dev-Genç, Işçinin Sesi, Roja Welat ve Devrimci Kurtuluş aynı gün, aynı yer ve saatta başlayacak ayrı bir protesto yürüyüşü daha düzenleyecekler. 

Duisburg: Tarih: 8 Eylül, Cumartesi, Yer: Johanismarkt (miting: August-Bebel Platz). Saat: 10.00. Katılan örgüt: FEYKA-KÜRDISTAN, 

HOLLANDA 

Amsterdam: Tarih: 15 Eylül, Cumartesi, Yer: Dam Meydanı. Saat: 16.00. 
Katılan örgütler: HTIB, Hollanda DEV-SOL, Işçi Gerçeği, Gerçek, Cephe, Işçinin Sesi, Kürt İşçiler Birliği, Koç-Kak, Sosyalist Işçi, 

FRANSA 

Gazetemiz baskıya girdiği sırada, Paris'- te ortak bir protesto gösterisinin düzenlenmesi konusunda örgütler arasındaki görüşmeler sürdüğünden yapılacak göste- 


.rinin günü, yeri ve saati henüz kesinlik kazanmamıştı. 


ISVEÇ 

Stockholm: Tarih: 12 Eylül, Çarşamba. 
Yer: Sergerstorg Meydanı. Saat: 17.30. 
Katılan örgütler: Partizan Yolu, Devrimci Işçi, Emeğin Birliği, ISTIB, Işçi Gerçeği, Roja Welat'la Dayanışma Komitesi, Kawa, Tekoşin, Kürdistan Kültür Merkezi, Kürt Federasyonu. 


DANİMARKA 


örgütler: Danimarka Türkiyeli işçiler ligi (FAT), Özgürlük Yolu'yla Dayanışma 


Bamlimi MIRAR enne Hamlinsi . 


yönetim komutanlığına ya da polise vaşvurması” istenerek pasaportuna el konulmuşlu. 

Olay 1G-Metall sendikasının Alman basınına da geniş olarak yansıyan seri protestosuna yol açarken, Başkonsolos kendisiyle görüşmek isteyen Alman gazetecileri, “Türkiye'nin içişlerine karışmakla” suçladı. 

Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıl 28 Mayıs günü kızının pasaportunu uzatmak için Münster (o Başkonsolosluğu'na giden Hakkı Öztürk'ün pasaportuna hiçbir gerekçe gösterilmeden el konulmuştu. 
IG-Metall sendikasının ve Alman Sendikalar Birliği DGB Merkezi'nin protestoları ve Federal Alman hükümeti düzeyindeki girişimleri sonucunda, kısa bir “özür yazısıyla” birlikte posta yoluyla iade etmişti. 


Hollanda'da 


İM İİK ia Vİ DAN a 5 “e GRİ da 'bir “düzeltme” yayınlayarak Federasyon'un son kurultayında başvuruları “mesaj sahtekarlığını” itiraf erti. Bilindiği gibi Türk Federasyonu'nun Nisan ayında yapılan son kurultayında Genel Başkan Ali Batman, Federal Almanya'nın ünlü politikacıların kurultaya başarı mesajı gönderdiklerini iddia etmiş ve mesaj gönderenlerin listesini Anayurt dergisinde yayınlamıştı. Bunun üzerine FIDEF, mesaj gönderdikleri iddia edilen politikacılara tek tek başvurarak, bu “mesaj sahtekarlığı” açığa çıkarmış ve Türkiye Postası da 
36. sayısında bu sahtekarlığı bütün belgeleriyle kamuoyuna duyurmuştu. 
Temmuz sayısında bir “düzeltme” yayınlayan Anayurt dergisi, SPD Başkanı Brant'dan, FDP Başkanı Genscher'den ve Kuzey Saksonya Eyaleti Başbakanı Rau'dan herhangi bir mesaj gelmediğini 


ırkçılığa karşı 


eylem haftası 


Hollanda'nın Amsterdam kentinde 19- 
25 Ağustos tarihleri arasında “Ayrımcılığa 
karşı eylem haftası” yapıldı. Geçen yıl 23 
Ağustos günü Antilli Kermin Dulnmeyer'- in Hollandalı ırkçı-faşistler tarafından biçaklanarak öldürülmesinin anısına düzenlenen hafla, aralarında iktidardaki Hristiyan Demokrat Partisi'nin (CDA), Sosyalist Demokrat Işçi Partisi'nin (PvDA), Hollanda Komünist Partisi'nin (CPN), sendikaların, Kiliseler Birliği'nin ve antifaşist komitelerin de bulunduğu 81 yerli ve yabancı örgütler tarafından desteklendi. 


“Irkçılık insanlığa hak tanımaz, eşit haklar için birlikte mücadele edelim” belgisiyle düzenlenen hafta 25 Ağustos günü yapılan yürüyüş ve kültür programıyla tamamlandı. Yürüyüş sırasında, Vondelpark'da Amsterdam Belediye Başkanı tarafindan Kerwin Duinmeyer'in anısına dikilen bir büstün açılışı da yapıldı. 


Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTIB), hafta boyunca düzenlenen etkinliklere yabancılar için seçme ve seçilme hakkı ve faşist Centrum Partisi'nin kapatılması istemiyle katıldı. 


LEEN 
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boşkanı ve Dişişleri Bakanı myin Hons Dietrich ener rr ee 6 
Büyük Kurultayı'na yazılı mesy; göndererek başarı diledikleri belirtilmişti, Y. N miz aruştırmada, sayın Brandt ve myin Genscher 'in "Kurultay davetiyesini gidi lo Tini, teşekkür ettiklerini ve kurultaya katılamayocaklarını"" yazılı olarak Türk-Fede-Pasyon Genelbaşkanı yin Ali Batman'a bildirdiklerini ancak; "Kurultaya başari di- 


İemediklerini” tespit etmiş bulunuyoruz. 


Kuzey Saksonya Eyaleti Başbakanı seyin Johannes Rau da dergimize bir açıkla” ma göndererek, Türk Federasyon 6. Büyük Kurultayı'na telefonla başarı dilemediği» 


Mi belirtmiştir 


Düzeltir, söz honusu yanlışlıktan doleyı wym Brandt, sayın Genscher, seyin 


Rsu'dsa ve okuyucula 


yazmak zorunda kaldı. Anayurt dergisin- deki “düzeltme” aynen şöyle: 


“Dergimizin 3. sayısında, SPD Genel-Başkanı sayın Willy Brandi ve FDP Genelbaşkam ve Dışişleri Bakan sayın Hans-Dietrich Genscher'in Türk Federasyonu'nun 6. Büyük Kurultayı'na yazılı mesaj göndererek başarı diledikleri belirtilmişti. Yaptığımız araştırmada, sayın bradt ve sayın Genscher'in Kurultay dave- 
“tiyesini aldıklarını, teşekkür ettiklerini ve 


gi ME 


mada > özür İllere. 


kurultaya katılamayacaklarım yazılı olarak Türk-Federasyon Genelbaşkanı sayın Ali Batman'a bildirdiklerini, ancak; Kurultaya başarı dilemediklerini tespit etmiş ` bulunuyoruz. Kuzey Saksonya Eyaleti Başbakanı sayın Johafınes Rau da dergimize bir açıklama göndererek, Türk Federasyonu 6. Büyük Kurultayı'na telefonla başarı dilemediğini belirtmiştir. Düzeltir söz konusu yanlışlıktan ötürü sayın Brant, sayın Genscher, sayın Rau'dan ve okuyucularımızdan özür dileriz.” 


liği (FAT), Özgürlük Yolu'yla Dayanışma 

Komitesi, DIBAF Dayanışma Komitesi, İSVİÇRE 

Bern: Tarih; 15 Eylül Cumartesi, Katılan 

Örgütler: Atılım ile Dayanışma, Birlik Yolu, Gerçek, Demokrasi Için Birlik, DHDK 

Sempatizanları ve Şilili örgütler, BELÇİKA 

Brüksel: Tarih: 7 Eylül Cuma. Yer: 

Türkiye Büyükelçiliğinin önü. Saat: 10.00. 

Katılan örgütler: BTIB, Demokrasi Için 

Birlik, Gerçek ve Devrimci Işçi. 


YUNANISTAN 
Atina: DDGF, UÖB, IGD, Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Örgütü KNE ile birlikte 13-16 Eylül arasında saptanacak bir günde Türkiye halkı ile uluslararası bir dayanışma toplantısı yapma hazırlıklann sürdürüyor. 


AVUSTRALYA 
Sydney: Tarih: 15 Eylül Cumartesi. 
Yer: Town Hall Square. Saat: 10.00. 


aaa TER NO İst alm — 


Mahmut Dikerdem'in iki kavgası 


Türkiye Barış Derneği Başkanı Mahmut Dikerdem “hayat” için iki alanda kavga veriyor. Kavgalann birincisi yaşlı bedenine çöreklenmeye çalışan uğursuz kansere, diğeri insanoğlunun barış ve yaşam haklarını tehdit eden savaşa, nükleer savaş tehlikesine karşı. Dün Metris tutukevinde, Kasımpaşa Askeri Hastanesi ameliyat salonunda, sıkıyönetim mahkemelerinde sürdürdü kavgasını, bugün Cerrahpaşa Tip Fakültesi hasta yatağında sürdürüyor. 
Yarın, tutuklu veya tutuksuz, yaşamın ona dayattığı bir başka alanda sürdürecek. 


Kuşkusuz gelecek için böylesine kesin konuşmak onun ve hapishaneleri, cezaevi arabalarını, sanık sıralarını paylaştığı bazı arkadaşlarının sanık ve yargıç yerlerini altüst eden tutumlarından kaynaklanıyor. Çıktıkları mahkeme kürsülerinden kendilerini değil çocuk, yaşlı, kadın. 
erkek hiçbir ayrım gütmeden insanı, insanoğlunu savunmalarından kaynaklanıyor. 


Uzun yıllar en parlak devlet görevlerinde bulundu. Konumu, eğer isterse, Evren partilerine, holdinglere, yabancı tekellere, taltiflere kucak açtırtır. Oysa, “halkım için 


ne yaptımsa 35 yıllık devlet hizmetinde değil, 3,5 yıllik Barış Derneği başkanlığında yapabildim” diyor. 


Dikerdem, bu yılın Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi. Gerçekte halkımızın onu hatırlaması, mahkeme kürsüsünden ülkemizi bir yıkımdan korumak için gösterdiği çabaları değerlendirmesi için Begin'lere Kissenger'lere Walesa'lara verilecek çoktan kirlenmiş Nobel Barış Ödülünü almasına hiçbir gereksinmesi yok. Ne de tüm tutukluluğu süresince susanların arada sırada nezaketen seslerini çıkartmalarına. 


Mahmut Dikerdem, inandıklarının gerçekleşmesi için hiçbir politik önyargı gözetmeksizin herkesle çalışabilen, yönetim değişikliği, baskılar, zorlamalarla inançlarından ödün vermeyen ve gerçekten ülkemizin gereksinmesi olan aydınlardandır. 


Türkiye Bariş Derneği Başkanı “hayat” için iki alanda kavgasını sürdürüyor. Aslında iki kavgânın da birbiriyle bağlı olduğunu, bedenine sarılmaya çalışan kanserin de, tüm diğer hastalıkların da, açlığın-yoksulluğun-evsizliğin-. 
işsizliğin de barış, nükleer bir savaşı önlemek ve silahlanmaya ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması için savaşmakla çok daha çabuk ortadan kaldırılacağını biliyor. Bunu mahkeme kürsülerinden defalarca dile getirdi ve hala da dile getiriyor. 


ymm 


